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D Editörden 


Hicri ушп ilk ayı olan Muharrem, Sevgili Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği, hem cahiliye Arap toplumu hem de Müslümanlar tarafından savaşın ve Кап dökmenin yasaklandığı, saygı duyulması istenen dört aydan biridir. Muharrem Hz. Peygamber'in ifadesiyle “Şehrullah”tır, yani Allah'ın ayıdır. İslam tarihinde Muharrem, Hz. Adem'den itibaren, Hz. Nuh, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. Musa (aleyhimüsselam) gibi рек çok peygamberin sıkıntılarından kurtulduби bir kurtuluş günü olarak anılması yanında, İslam dünyasını büyük bir acı ve üzüntüye boğan müessif bir hadisenin vuku bulduğu bir ay olarak zihinlerde yer etmiştir. Ne yazık ki, Hz. 
Peygamber'in torunu, ciğerparesi, reyhanı olan Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu yetmişten fazla kişi siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da 10 Muharrem'de hunharca katledilmiştir. Bu tarihten sonra Muharrem, Müslümanlar arasındaki ortak acı ve kederin de tarihi olmuştur. 


Bu müessif olayın yansımaları da güçlü olmuştur. Nitekim Kerbela olayı sonrasında birtakım mezhep ve meşrep ayrılıkları ortaya çıktığı gibi, Hz. Hüseyin'in şehadeti sebebiyle ona olan sevgi şiirlere, mersiyelere, maktellere yansımış ve edebiyatımızda pek çok mümtaz eser vücuda getirilmiştir. Ancak Müslümanlar bu acıyı bir ibret ve ders almaya dönüştürebilmişlerdir. Kerbela'daki asil duruşu ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadelesiyle Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi ve saygı katlanıp artarken, ona bu haksızlığı ve zulmü reva görenler hem tarihin sayfalarında hem de Müslümanların vicdan terazilerinde mahküm olmuşlardır. Bugün pek çoğumuzun evinde Hasan'lar, Hüseyin'ler, Fatıma'lar, Ali'ler Peygamber Efendimize ve Ehl-i Beytine duyulan sevgi ve saygının bir nişanesi olarak hanelerimizi süslemeye devam etmektedir. 


10 Muharrem'de Kerbela'da gönüllere düşen od, hâlâ 
Müslümanların ciğerini dağlamaya devam etmektedir. Ancak bu yürek yakan hadise (vak'ai dilsuz), İslam kardeşliğini zedeleyecek bir yangına dönüşmemeli, bilakis Müslümanlar arasındaki iman ateşini tutuşturmalı, kardeşlik bağlarını güçlendirmeli, hak/ adalet arzumuzu kamçılamalı... Yaşanan acılar başka acılara, ayrılıklar başka ayrılıklara, yapılan hatalar yeni hatalara mesnet olmamalıdır. 


Bu duygu ve düşünce yoğunluğuyla, Muharrem'i, Kerbela'yı, Aşureyi toplumumuzun bütün kesimleriyle birlikte anlama niyetiyle yola koyulduk. Sonuçta Prof. Dr. Himmet Konur'un “İslam Kültüründe Muharrem”, Prof. Dr. Hüseyin Algül'ün “Kerbela'da Neler Oldu”, Doç. Dr. ilyas Üzüm'ün “Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın Reyhanı Hz. Hüseyin”, Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin “Osmanlı'da Muharrem Matemi”, Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ın “Çoklukta Birliğin Sembolü: Aşure”, Dr. Necdet Subaşı'nın “Kerbela ah Kerbela” ve Dr. Cenksu Üçer'in “Muharrem, Aşure, Kerbela ve Tezahürleri”, başlıklı makalelerinden ve konuyla ilgili olarak Fethi Erdoğan ile yapılan bir söyleşiden oluşan dolu dolu bir dosyayla huzurunuza çıktık. 


Tarihimizi okuma, kendimizi tanıma ve birbirimizi anlamada bize katkı sağlaması ümidiyle dosyamızı istifadenize sunuyoruz. 


ZA. Yüksel Salman 


D. Başyazı 


Prof. Dr. Mehmet Görmez 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


Muharrem ayı, Rasul-i Ekrem (s.a.s.)'in “Allah'ın ayı” olarak nitelendirdiği bir aydır. Rahmet Peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak Hz. Ömer (r.a.) zamanında tarih başı olarak kabul edilmiştir. Hicret, içerdiği anlamlar açısından Müslümanlar için bir milattır. 


Her yıl Muharrem'in 10'uncu günü geldiğinde kalbinde iman taşıyan her kardeşimizi bir acı, bir 
hüzün ve bir keder kaplar. Zira Hicri 61. yılın 10 
Muharremi, Sevgili Peygamberimizin “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” dediği, “cennet gençlerinin efendisi” olarak tavsif ettiği, Hz. Aliyyü'l-Murtaza'nın, Hz. Fatımatu'z-Zehra'nın ciğerparesi, Hz. Hüseyin Efendimizin ve pek çoğu Ehl-i Beyt'ten olan 70 kişinin Kerbela çölünde şehadete ulaştıkları tarihtir. 


Yürekleri dilhün eden bu acı, dünyanın dört bir yanında, mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun, Rasul-i Ekrem'e, ashâbına ve Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya zerre kadar muhabbet besleyen her müminin ortak acısı ve ortak elemidir. 
Neredeyse her evde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Fatıma, bir Cafer, bir Zeynelabidin bulunduran bu topraklarda, bu acıyı yüreklerinin tâ derinliklerin- de hissetmeyen hiç bir mümin yoktur. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise Müslümanların ortak vicdanında mahküm edilmiştir. 


Kerbela'nın acısını hissetmek ve hüznünü yaşamak elbette önemlidir. Kerbela şehitleri için gözyaşı dökmek elbette takdire şayandır. Ancak Kerbela'nın acısını ve kederini yüreklerinde hisseden Müslümanlar olarak bugün bize düşen görev, Kerbela'yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'nın kerbu belasını bugüne taşımak, Kerbela'yı anlamak değildir. Onu tarihte yaşanmış 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bir kıssaya, tarihsel bir hadiseye, bir mitolojiye dönüştürmeye de hakkımız yoktur. Bilakis ondan dersler ve ibretler çıkarmaya ihtiyacımız vardır: 


Biz Müslümanlar için bu hadisenin en acı yönü, Sevgili Peygamberimizin ahlaki öğretisine tanık olanların henüz hayatta yaşıyor olduğu bir dönemde cereyan etmesidir. Hz. imam Hüseyin'in ve arkadaşlarının, uğruna canlarını verdikleri yolu bilmeden, kendilerini feda ettikleri yüce değerleri anlamadan, idrak edip yaşamadan Kerbela'yı anlamak mümkün değildir. Kerbela'da can verenlerin yolu, canlarını uğruna feda ettikleri Hz. 
Muhammed Mustafa'nın, Hz. Aliyyü'l-M urtaza'nın, Hz. Fatımatu'z-Zehra'nın yolundan başkası değildir. 


Kerbela'yı anlamak, Kerbela'yı yaşamak, hakka, hakikate, hürriyete, adalete, ahlaka, erdeme, fazilete, izzete, onura, şerefe sevdalı olmak demektir. 
Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık-gayrılık değil bir birlik-beraberlik dersi çıkarmaktır. Bir sevgi, bir muhabbet devşirmektir. 


Tıpkı Muharrem'de pişirilmesi geleneksel hale gelen aşura aşı gibi. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü bu gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” ve “sevgi” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşura aşı yapmaya ve muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. 


Bu duygu ve düşüncelerle, hicri yılbaşınızı tebrik ediyor, başta şehitlerin efendisi imam Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların İmam Zeynelabidin ile süren aziz hatırasını yad ediyor; asırlardan beri Hz. Peygamber уе Ehl-i Beyt sevgisi etrafında kenetlenen milletimizin barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam etmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. 


D Gündem 


Prof. Dr. Himmet Konur 
Dokuz Eylül Univ. İlahiyat Fak. 





İslam kültüründe muharrem 


Muharrem, hicri yılın da ilk ayıdır. Savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biridir. Allah Teala haram aylara saygı gösterilmesini istemiş ve bu aylarda savaşmanın büyük günah olduğunu bildirmiştir. 





uharrem ayı dinimiz açısından önem arz eden zaman dilimlerinden biridir. 
Takdir-i ilahi bu aya zikre değer pek çok hadiseyi sığdırmış ve bunların hatırına saygı du- 


yulmasını istemiştir. 


Muharrem, hicri yılın da ilk ayıdır. Savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biridir. Allah Teala haram aylara saygı gösterilmesini istemiş (Maide, 2.) ve bu aylarda savaşmanın büyük günah oldugunu bildirmiştir. (Bakara, 217.) 


Rivayetlerden anlaşıldığına göre, haram aylarla ilgili hükümler Hz. İbrahim zamanında konulmuş olup hac ibadetiyle ilişkilidir. Haram aylar zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıdır. Recep ayı dışındakiler birbiri ardınca gelir. Hac günlerini de içeren bu üç ay geçmişte hac mevsimi olarak değerlendirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 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muharrem ayı -bir bakıma- hac mevsiminin son ayıdır. Bu aylarda savaşmanın yasak oluşu da büyük ölçüde hac ibadetinin huzur ve güven içinde eda edilmesini sağlamak içindir. Haram aylarla ilgili ayetlerde hac ibadetine de değinilmiş, konuyla ilgili hükümlerin insanların iyiliği için konulduğu vurgulanmıştır. 


“Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. 
(insanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. (... )” (Bakara, 217.) 


“Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab'lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâbe'ye gelenle- 


1) 


ге sakın saygısızlık etmeyin. (...) 
(Maide, 2.) 


“Allah, Kâbe'yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. (... )” (Maide, 97.) 


Peygamber Efendimiz, muharrem ayını “Allah'ın ayı” olarak nitelendirmiş ve ramazan orucundan sonra en faziletli orucun muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. (Müslim, “Sıyam”, 202-203.) 


Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen “aşera” kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak “aşure” şeklinde telaffuzu yaygındır. 
Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. 
Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cüdi dağına aşure günü oturmuştur... Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir. 
(Müsned, VI, 244.) 


Muharrem ayı ve aşure günü, ehlikitap olan Hristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılmıştır. Nitekim Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin aşure orucu tuttuklarını görmüş, kendilerine bu orucu niçin tuttuklarını sormuş. Onlar, “bugün hayırlı bir gündür, bugünde Allah İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardı. Musa (а.5.) bugünde oruç tuttu” cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, “biz Musa'ya sizden daha evla ve layığız” demiş, aşure orucunu tutmuş ve ashabına da tutmalarını emretmiştir. (ibn Масе, “Sıyam”, 41.) 


Bi'setten önce birkaç kere aşure orucu tutan Hz. 
Peygamber, hicretten sonra da birkaç kere aşure orucu tutmuş, diğer Müslümanların da tutmasını istemiştir. (Buhari, “Savm”, 69.) Ramazan orucu farz kılınınca aşure orucu bir yükümlülük olmaktan 


Muharrem ayı ve aşure gününde meydana gelen hayırlı hadiseler hatırına Yüce 
Rabbimize kulluk ve şükrümüzü arttırmalıyız. 


çıkarılmakla birlikte tutulması tavsiye edilmiş ve sünnet kabul edilerek tutula gelmiştir. 


Hz. Peygamber sadece aşure gününde değil bir önceki ve bir sonraki günlerde de oruç tutulmasını öğütlemiştir. (Buhari, “Savm”, 69.) 
islam âlimleri de, bugünü oruçlu geçiren Yahudilere benzememek için, aşure orucunun önceki veya sonraki günle birlikte tutulmasının uygun olacağını bildirmiştir. 


Bu mübarek günde, acısı Müslümanların gönlün- den hiçbir zaman çıkmayan müessif bir olay da yaşanmıştır: Kerbela... 


Cinayet ve zulüm her zaman kötüdür. Ancak kutsal bir günde işlenmişse acısı katkatartar... Hele Hz. Peygamber'in “ehlibeytine” karşı yapılmış ve insanlık tarihinde eşine az rastlanan türden ise... 


Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ve birçok aile ferdi 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da hunharca şehit edilmiştir. Bu acıyı paylaşmak üzere Arap, Fars ve Türk edebiyatında pek çok manzum ve mensur eser kaleme alınmıştır. 


Kerbela, eskiden hacılarımızın da uğrak yerlerin- den birisiydi. Hacılarımız önce buraya uğrar, Âl-i ара sevgisini tazeler; sonra Harem-i Şerif'e giderlerdi. Günümüzde ise Kerbela bir başka kederle mahzun. İnşallah tekrar Müslümanların uğradığı, ehlibeyti ziyaret edip acısını paylaştığı günlere kavuşur. 


Bu mübarek ay vesilesiyle kutsal zaman ve mekânlara saygımızı tazelemeliyiz. Muharrem ayı ve aşure gününde meydana gelen hayırlı hadiseler hatırına Yüce Rabbimize kulluk ve şükrümüzü arttırmalıyız. Kerbela'da meydana gelen zulmü de hatırdan çıkarmamalıyız ki bir daha hiç kimse böyle bir zulüm yapmaya cesaret edemesin. 


Zalimlerin ve zulmün içimizi Кіп ve nefretle doldurmasına ve kirletmesine de izin vermeyelim. 
Zalimin zulmü varsa mazlumun da “Аһ”: var. 
İçimizdeki Allah (c.c.), Peygamber (s.a.s.) ve ehlibeyt sevgisi, nefret, kin ve zulmu yok etmeye kadirdir. 


Hak gelince batıl yok olmaya mahkümdur. 
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Kerbela'da neler oldu? 


Hz. Hüseyin, “Ben, Fâtıma'nın has oğlu değil miyim?” dedi. Küfelilerin mektuplarına değindi. Fakat karşısında kadir bilmez, dünya çıkarına boyun eğmiş, ikbal ve şöhreti tercih etmiş nadan bir topluluk vardı. 





Muharrem 61 (10 Ekim 680)'de 
Kerbela'da neler oldu? Gönül sızlatan bu elim olayı doğru anlayabilmek 


için, “Kerbela olayı hangi sebeplerle doğdu? Hz. 
Hüseyin Küfe'ye niçin gitti, başına bu sıkıntılar neden geldi? Medine'de ya da Mekke'de kalamaz mıydı?” gibi soruları cevaplandırmak gerekir. Hz. 
Hüseyin, takva sahibi bir insandı. Kur'an'dan haz alan, ayetlerin derin anlamları üzerinde düşünen, zühd ü takvasıyla tanınan ve Allah'ı zikretmeyi seven bir mümindi. Dedesinden öğrendiği hadisleri, dedesinin efalini, akvalini (davranışlarını ve sözlerini) insanlara aktarmada örneklik teşkil ediyordu. Hz. Hüseyin ehlibeytin en gözdelerin- den, Peygamber Efendimiz'in “dünyadaki reyhanlarımdan, çiçeklerimden” dediği, “cennet gençlerinin seyyidi-beyefendisi” diye niteleyip müjdelediği mümtaz bir şahsiyetti... Sevgili Peygamberimiz'in gözbebeğiydi; “öpüp kokladığı”, dizine oturtup 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“ehlibeytimizden” dediği, ağabeyi Hasan, babası Ali, annesi Fâtıma ile birlikte Cenab-ı Hakk'ın kendilerini “günahlardan arındırıp tertemiz kılmak istediği (bk. Ahzâb, 33.), Ehl-i Kisâ ve Hamse-i Âl-i Abâ”dan bir candı. 


Acaba Hz. Hüseyin, böylesine müstesna bir çizgi- de, ulvi bir gayede devam ve gayret üzere iken, niçin Küfe yollarına düştü? Bu sualin doğru cevabını bulabilmek için Kerbela öncesindeki siyasi gelişmelere kısaca bakmakta yarar vardır. 


Hz. Ali hicri 40 yılının Ramazan ayında (661 Ocak ayı) maruz kaldığı bir saldırı neticesinde vefat ederken Küfeliler, Hz. Hasan'a biat etmek istediklerini kendisine söylediklerinde o, yönetimin babadan oğula geçişi demek olan hanedan usulüne sıcak bakmadı. Bu münasebetle bu konuda onları serbest bıraktı, Küfeliler kendi hür iradeleriyle Hz. 
Hasan'a biat verdiler. 





Hz. Hasan, yönetimi devralmakla birlikte kendi döneminde Muaviye'nin idari ve siyasi denetimi altında bulunan Şam tarafıyla, olması muhtemel bir savaşta рек çok masum Müslüman kanının döküleceğini gördü. Çünkü Şamlılar kılıç zoruyla da olsa iktidarı devralmak için böyle bir hazırlığın içindeydiler. Buna karşılık Küfe bölgesinde Hz. Hasan'ın çevresindeki askeri birliklerin dağınıklığı ve aykırı tutumları ise dikkatlerden kaçmıyordu. Bu münasebetle yönetimin en üst mevkiinde yer almak bir dünyalıksa, bir mertebeyse, bir rütbeyse, hâsılı her ne ise Hz. Hasan bunların hepsinden vazgeçti, yönetimden Muaviye lehine feragat еШ. Bu bağlamda feragat, halifeliğinin meşruiyeti konusunda bir problem olmasa da bir maslahata mebni hakkını bir başkasına devretmek demekti. 


Hz. Hüseyin'in bu birleşmeye ve kan dökülmesi- nin önlenmesine bir itirazı olamazdı, ama ağabeyinin, yönetim hakkını, zorla da olsa kendisinden almak peşine düşen siyasi ihtiras sahibi birilerine bırakmasını yöntem olarak uygun bulmadı. Fakat kararına saygı gösterdi. Sonraki zaman diliminde de siyasi iktidarla ters düşecek, yanlış anlaşılacak, dengeleri bozacak söz ve davranışlardan sakındı. 
Hatta cuma hutbelerinde geçmişte İslam toplumuna hizmet edenlere dua edilen bölümde Hz. Ali'nin manevi şahsiyetine uygun olmayan sözlerle saldırılarak bir çeşit karalama kampanyası başlatılmasına itiraz eden ashaptan Küfeli Hucr b. Adi (r.a.)'nin idamına karşı dahi sabır ve tahammülü tercih etmiş ve yönetimi rahatsız edecek davranışlardan uzak durmuş, hiçbir zaman tuğyan ve isyan duygularına mağlup olmamıştır. 


Hz. Hüseyin'in Emevilerin siyasi icraatına ilk karşı çıkışı, Hz. Hasan'ın 49 (669) yılında vefatını müteakip 50-56 (670-675) yılları arasında Muaviye'nin, iktidarı kendi soyu ile devam ettirmek hevesine kapılması ve oğlu Yezid'i veliaht ilan ederek halkı zorla da olsa biate sevk etmesidir. Bu yeni durum, yönetimin babadan oğula aktarılması yöntemi olup o güne kadar Müslümanların uyguladığı siyaset geleneğiyle bağdaşmıyordu. İşte bu sebeple siyasi alanda bidat sayılan bu yeni durumla ilgili çalışmalar ortaya çıktığında sadece Hz. Hüseyin değil, Hz. 
Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman (r.a.), Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.), Hz. Zübeyr b. el-Avvam'ın oğlu Abdullah (r.a.), Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin (г.а.) buna karşı çıkmışlardı. Bu dört mühim sima, Muaviye'ye üç teklif götürdüler: “Şu üç şeyden birini yaparsan ortalıkta hiçbir problem olmaz, lütfen iyi düşün!” dediler ve devam ettiler: “Peygamber Efendimiz'in yaptığını yap. O, filancaya biat edin 





diye bir aday bırakmadı. İslam toplumu, özgür iradesiyle kendilerini yönetecek şahsı belirledi. Bunu yapmıyorsan, Hz. Ebu Bekir'in yaptığının benzerini yap. O, kendisinden sonra hizmet edeceğine inandığı insanı, istişare ile (ileri gelen şahsiyetlerin görüşlerini alarak) belirledi. Belirlediği şahıs, kendi soyundan gelen biri değildi, Ömer b. el-Hattab Hazretleri idi. Sen de Hz. Ebu Bekir'in yaptığı gibi islam toplumunun başına, kendi soyundan olmayan vasıflı, yetenekli bir şahsı aday gösterebilirsin. 
Bunu da yapmıyorsan, o halde Hz. Ömer'in yaptığını yap! O ne yapmıştı? Aşere-i mübeşşereden (Dünyada iken cennetle müjdelenmiş on kişiden) sağ kalan ve Müslümanlar arasında muteber olarak bilinen altı kişinin bir meşveret meclisinde (şsüra) bir araya gelmelerini ve üç gün içerisinde içlerinden birini Müslümanların başına halife olarak seçmelerini vefatı öncesinde vasiyet etmişti. Bu durumda sen de bir şüra oluştur. Bu şüra, İslam toplumunun kabul edeceği yöneticiyi üç gün içinde belirlesin!” 


Yezid'in veliahtlığına itiraz edenler, bu konuda geçmişte yaşanan пс örnekten birine uyması durumunda makul ve doğru bir iş yapmış olacağını ve buna kimsenin de itirazı bulunmayacağını Muaviye'ye ifade ettiler. Fakat bu üç teklif de kabul edilmedi. Yani Muaviye, oğlu Yezid'i halef bırakmaktan (öldükten sonra kendi yerine devlet başkanı atamaktan) vazgeçmedi. 


Bunun peşinden kamuoyunun bu doğrultuda yönlendirilmesi için Beni Ümeyye lobisinin ileri gelenleri tarafından yoğun bir propaganda yürütüldü. 
Hicaz bölgesinde ise Muaviye bizzat kendisi 1000 
kişilik askeri birlikle hareket ederek insanları kerhen de olsa biate zorladı. Hz. Hüseyin ve onun gibi biatten uzak duran şahsiyetler, ya Kâbe civarı gibi baskı yapılamayacak mübarek mekânlara sığınarak kendilerini kurtardılar veya biat zorlaması 
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karşısında kerhen süküt ettiler, 60 
(680)'da Muaviye öldükten sonra 
Yezid'in yönetime geçme süreci bu şartlarda başlamış oldu. 


Bu safhada Medine valisine verilen talimatla Hz. Hüseyin üzerinde hemen biat baskısı kuruldu. 
Bu karışık ortamda takip altında şiddete maruz kalmaktan çekinen 
Hz. Hüseyin, o günlerde bir gece Medine'den Mekke'ye gitmek üzere yola koyuldu. Abdullah b. Zübeyr (r.a.) de aynı şekilde Mekke'ye gitti (60/680-Recep/ 
Mayıs). Fakat bu şahıslar Mekke'de de rahat bırakılmadılar; Beni Ümeyye yöneticileri, biat vermeleri doğrultusunda kendilerine baskı yaptılar. 
Hz. Hüseyin ve onun gibi baskıya boyun eğmemekte kararlı olan diğerleri Harem-i Şerif'e giderek Beytullah'a sığınmak suretiyle baskıyı kırmayı düşündüler. Tabii ki Beyt-i Şerif'e sığınma, limitsiz ve Sınırsız olarak sürüp gidemezdi. Bu, biatten uzak durmak için geçici bir çözümdü. Biat hususunda yakın takibe alınanlar arasında ehlibeytin ileri gelenlerinden olması itibariyle sahip olduби şöhreti dolayısıyla en çok etkilenen kuşkusuz Hz. Hüseyin'di; dolayısıyla söz konusu takip ve tazyikin zararlarından hem kendisini hem de aile fertlerini nasıl kurtarabileceğini yoğun bir şekilde düşünmeye, bu hususta yakınlarıyla ve sevenleriyle istişareler yapmaya girişti. İşte tam da bu sıralarda Küfelilerden mektuplar gelmeye başladı. 
Kaynaklardaki ifadeye göre heybeler dolusu mektuplarda Hz. Hüseyin, Küfe'ye davet ediliyordu. 
Bununla beraber o, bu hususta acele etmedi, amcasının oğlu Müslim b. Akil'i elçi olarak meselenin içyüzünü öğrenip kendisine bir rapor göndermesi için Küfe'ye gönderdi (60/680 - Şevval/Temmuz). 


beni galip 


Müslim, Küfe'ye ulaştı ve eşraftan Hani b. Urve el-Murâdi'nin misafiri oldu, Küfelilerle görüştü. 
Rivayete göre yirmi bini aşkın mühim bir kitle Hz. 
Hüseyin'i hararetle davet ediyorlar ve şehre gelmesini bekliyorlardı. Güya: “Hz. Hüseyin'i içtenlikle davet ettiklerini söylüyorlar; onu kucaklamaktan, geçmişte yakınlarına karşı gösterdikleri ihmallerin acısı içinde ezilmekten, bu durumda şimdi Hz. 
Hüseyin'e karşı vefa göstermekten, sahiplenmekten” bahsediyorlardı. Bu durum karşısında Müslim b. Akil, gördüklerine ve işittiklerine bakarak çok sayıda kişinin Küfe'de kendisini hararetle beklediğini Hazreti Hüseyin'e bir rapor olarak iletmek durumunda kaldı. 
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Yüce Rabbim! Gökten merhametinle bana güç kuvvet indirerek düşmanlarıma 


getirmeyeceksen, şehadetimi 
Muhammed ümmetinin hayrına, kurtuluşuna vesile kıl. 


Hz. Hüseyin, Basralılara da bir elçi ve mektup göndererek onlardan da “haktan yana bir tavır ve zulme karşı bir duruş beklediğini” ifade etmişse de şehrin valisi 
(ibn Ziyad) derhal elçiyi öldürttü ve yerine kardeşini vekil bırakarak Küfe'ye gitti; varır varmaz gerek Müslim'i gerekse onu himaye eden Hani b. Ürve'yi idam etürerek Küfelilere gözdağı verdi. 


Hz. Hüseyin, Basra'ya ve Küfe'ye gönderdiği elçilerin başına gelenlerden habersizdi. Buna karşılık, öldürülmeden önce Müslim'in düzenleyip gönderdiği davetkâr rapor, Hz. Hüseyin'in elindeydi; elindeki mevcut rapordan yola çıkarak bundan sonra ne yapması gerektiğini yakınlarıyla istişare etti. 
Bu noktada Abdullah b. Omer b. el-Hattab (r.a.), Abdullah b. Abbas (r.a.) ve Ebu Said el-Hudri (r.a.) 
gibi Hz. Hüseyin'i, -Rasul-i Ekrem'in ehlibeytinden kıymetli bir emanet olduğu için- samimi hislerle seven çok sayıda seçkin sahabi, ona ve yakınlarına (ehlibeyte) bir zarar gelir endişesiyle bu yola düşmemesi ve Hicaz'ı terk etmemesi gerektiğinde ısrar ettiler. 


Ama onun Küfe'ye doğru yönelişinin asıl sebebi, üzerinde kılıç gibi dolaşıp duran Yezid yönetiminin şiddet ve baskısından uzaklaşmaktı. Yola çıkmakta kendisini cesaretlendiren ise mektuplar- da Küfelilerin beyanlarını destekleyen ifadelerle Müslim'in raporunda yer alan değerlendirmelerin paralelliğiydi. Hayalinde ise “İradelere baskının olmayacağı, Kisra-Kayser yöntemini andıran tiranlıktan uzak, re'ye (özgür iradeye) önem verileceği, İslam'ın insan hayatına getirdiği hak ve adalet ölçülerinin sosyal hayata yansıyacağı bir idari hayat” vardı. 


Hz. Hüseyin, artık, (60/680 Zilhicce/Eylül) tarihi itibariyle, dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyordu. Hz. Hüseyin, gelmekte olduğu haberini Küfelilere ulaştırmak üzere Kays b. Müshir'i özel ulak olarak yolladıysa da Beni Umeyye idarecileri derhal onu da yakalayıp ağzından Hz. 
Hüseyin'i küçük düşürecek bir söz almaya çalış-Шаг. Muvaffak olamayınca da sarayın burcundan atmak suretiyle vahşice öldürdüler, 


Hz. Hüseyin, еѕ-Ѕа/еріууе mevkiinde Müslim (r.a.)'in öldürüldüğü haberiyle sarsıldı. Bu gelişme üzerine derin bir analiz neticesinde geri dönmenin daha yararlı olacağı söylemi kafilede konuşulmaya 





başlandı. Ne var ki Akiloğulları, Müslim'in öldürülmesinin acısı içinde asla geri dönmeyeceklerini ısrarla söylüyorlardı. Dolayısıyla yola devamdan başka bir alternatif kalmıyordu. Bunun üzerine Hz. Hüseyin, sütkardeşi Abdullah (r.a.)' elçi yollayıp son gelişmelerden haberdar olmayı denedi. 
Fakat onun da akıbeti Müslim ve Kays b. Müshir (r.a.)'den farklı olmadı, o da hunharca öldürüldü. 
Hz. Hüseyin, bütün bunları, yolculuğun ileri safhalarında Uzeybetü'l-Hicanat'da öğrenecek ve 120:- rapla sarsılacaktır. 


Bu süreçte Küfe valisi Ubeydullah b. Ziyad, Hz. 
Hüseyin'i durdurmak için Husayn b. Numeyr'i, o da 1000 kişilik atlı emniyet gücü ile Hürr b. Yezid'i görevlendirdi. Hürr'ün görevi, kafileyi çevre ile irtibatı olmayan, su-erzak temininin zor olacağı bir yerde tutmak ve sonuçta Hz. Hüseyin'i valiye teslim etmekti. 


Ama Hz. Hüseyin'in valiye ve onun vasıtasıyla Yezid'e teslim olup biat ve itaat vermesi mümkün değildi. Çünkü ona göre ortada bir zulüm ve bu zulmü işleyen zalimler vardı. Zulme seyirci kalan, zalime destek vermiş olurdu. Beni Ümeyye, seyta- nın yoluna uyarak fitne-fesadı yaymış, helal-haram ölçülerini silmişti. Birinin bunu düzeltmek için yola çıkması gerekiyordu. “Kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur”du. (Fetih, 10.) 


Bu durum karşısında Hürr, kafileyi ikinci bir emre kadar Küfe ve Hicaz yolları dışında başka bir istikamete sevk etti. Üst yönetimden gelen haberler değişmediği ve Hz. Hüseyin için bir serbestlik öngörmediği için nihayet kafile, su ve erzak teminin- de, ayrıca çevre ile irtibatta zorluk çekilecek bir yerde konaklamaya zorlandı. Burası, Kerbela idi. 
(2 Muharrem 61/2 Ekim 680) 


Bu arada Rey valiliğinden vazgeçemeyen Ömer b. 
Sa'd b. Ebi Vakkas, yakın akrabasının onay vermemesine rağmen, valilikçe emrine verilen 4000 kişilik askeri birlikle Hz. Hüseyin'in hakkından gelmek sorumluluğuyla Kerbela'ya intikal etti. Ömer b. Sa'd, ikbal için düştüğü yolda Hz. Hüseyin'i ikna ederek fazla yara almadan meselenin içinden çıkmak istiyordu, fakat Hz. Hüseyin'in biatini boş yere bekleyecekti. Biat etmezse başına felâketler gelebileceği söylemi de sonucu değiştirmeyecekti. 


Bu gelişme üzerine Ömer b. Sa'd, valinin isteğine uyarak Hz. Hüseyin'in adamlarıyla nehir arasına 
500 askerini yerleştirmek durumunda kaldı. Hz. 
Hüseyin'in şehadetine üç gün kala, Beni Ümeyye ordusunun İbn Ziyad'a uyarak yaptığı bu işten sonra kafile su problemi yaşamaya başladı. Üstelik kafilede kadınlar ve çocuklar da vardı. 


Bu şartlarda Hz. Hüseyin, Ömer b. Sa'd'a üç alternatifli bir teklif yaptı: “Hicaz'a dönmeye izin verilmeliydi, Şam'a gidip Yezid'le bizzat görüşmesine imkân verilmeliydi veya bir sınır şehrine gitmeye müsaade edilmeliydi, bu takdirde oralarda ömrü boyunca din hizmetlerini yerine getirme gayreti içinde olurdu.” 


Ömer b. Sa'd b. Ebi Vakkas, bunlardan birinin gerçekleşebileceği ümidiyle Hz. Hüseyin'in taleplerini derhal valiye ulaştırdı. Fakat valinin yanında bulunan Şemir b. Zilcevşen, valiyi son derece tahrik etti ve Omer'in onunla gece yarısı gizlice görüşerek Hüseyin'e tolerans gösterdiğini ima etti. 


Bunun üzerine vali, Ömer b. Sa'd'a gönderdiбі yazıda Hz. Hüseyin ve adamlarının alternatifsiz olarak biatinde ısrar ediyordu. Üstelik emre uyma hususunda Omer b. Sa'd'ın nasıl davranacağı da valinin adamlarınca izlenecekti. Valinin ve 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yakın çevresinin bu konuda hiç de müsamahakâr davranmayacağı anlaşılıyordu. Esasında Omer b. Sa'd, Hz. Hüseyin'in isteklerinden birinin gerçekleşmesiyle problemin şiddete başvurulmaksızın çözülmesinden yana idi. 
Ama validen gelen talimat farklı bir şey söylüyordu. Hz. Hüseyin ve adamlarının kesin olarak bia- 
8 isteniyordu, biat vermeyenlere 
zor kullanılacaktı. 


Ömer b. Sa'd'ın durumu iletmek üzere birkaç askerle Hz. 
Hüseyin'e doğru yürüdüğü dakikalarda o, kılıcına dayanmış уаziyette hafifçe uyumuş ve гиуаsında dedesini (Hz. Peygamber'i) görmüştü, Rasul-i Ekrem (s.a.s.) 
ona kendi yanına gelmekte olduğunu söylüyordu. Kız kardeşi 
Zeynep (r. anha), bunu Hazreti Hüseyin'in ölümünün yaklaştığı tarzında yorumlayarak “Vay başımıza gelen!” diye feryat etmişse de Hz. Hüseyin onu teskin etti ve kendisine doğru gelmekte olan O mer b. Sa'd başkanlığındaki heyetle görüşmek üzere kardeşi Abbas başkanlığında bir heyeti gönderdi. 
Ömer, onlara validen gelen mektubun muhtevasından bahisle vaziyetin Hz. Hüseyin'e haber verilmesini rica etti. Abbas, karşı tarafın rahatsız edici haberlerini Hz. Hüseyin'e arz edince durumun nezaket ve vehametini anlayan Hz. Hüseyin, Abbas'ı tekrar göndererek Ömer b. Sa'd'dan dokuz muharremi on muharreme bağlayan gece sabaha kadar mühlet istedi; geceyi, ibadetle, Kur'an'la, zikir, dua, tövbe ve istiğfarla geçirdi. Öte yandan o gece -daha önce de yaptığı gibi- aile yakınlarının geri dönmelerinde ısrar ettiyse de hiçbiri bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine çadırlar birbirine yaklaştırıldı, kadın ve çocuklar çadırlara yerleştirildi. Erkekler de çadırların çevresinde mevzilendiler, 


Hz. Hüseyin, 10 Muharrem sabahı, karşısındakilere dedesinden, şehitlerin efendisi Hz. Hamza'dan, Mute şehidi Hz. Cafer-i Tayyar'dan, ehlibeyt hakkında varit olan nebevi müjdelerden bahsetti. “Ben, Fatıma'nın has oğlu değil miyim” dedi. Küfelilerin mektuplarına değindi. Fakat karşısında kadir bilmez, dünya çıkarına boyun eğmiş, ikbal ve şöhreti tercih etmiş nadan bir topluluk vardı. Sadece Hürr b. Yezid, Hz. Hüseyin'e gelip özür diledi, onun yanında kaldı ve hiç ayrılmadı. Hürr, çok cesur bir adamdı. Çevresindekiler onu kınasalar da O, 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Hz. Hüseyin 
Efendimize reva görülen muamele sebebiyle ağlamak ne kadar muhteremse, bu acıklı hadiseyi doğru okuyup 

doğru anlamak, doğru sonuçlar çıkararak ibret 

almak ve toplumun bütünleşmesine vesile kılmak da o derecede hatta daha ziyade önem taşımaktadır. 


“Yemin olsun ki, öz canımı cehenneme atacak değilim! Elbette cennete girmeyi arzu ediyorum!” 
diyerek hangi safta, niçin durdugunu anlatmaya çalıştı. 


Bu şartlarda çarpışma başladı. 
Çarpışmalarda karşı tarafın acımasızlığı had safhada idi ve giderek şiddetlenmişti. Tabii ki Hz. 
Hüseyin'e karşı asla insaf ve merhametle bağdaşmayan orantısız güç kullanılıyordu. 


Bu süreçte Hz. Hüseyin cephesinde çok sayıda şehit verildi. Bu acılara şahit olan Hz. Hüseyin, 
Yüce Allah'a şöyle yakarıyordu: “Allahım! Eğer gökten bir zafer insan etmeyeceksen, bunu daha hayırlı bir şeyin sebebi kıl ve bu zalimlerden sen intikam al!” 


İleri safhalarda, çarpışmanın Hz. Hüseyin çevresinde yoğunlaştığı görülüyordu. Hz. Hüseyin susuzdu; Fırat'a doğru kılıç salladı, oğulları Ebu Bekir, Abdullah, Cafer, Osman gözleri önünde şehit düştüler. Hüseyin Fırat'a yaklaştı, fakat Husayn b. Numeyr'in attığı bir ok, boğazına isabet etti. Hz. 
Hüseyin, Allah Rasulü (s.a.s.)'nün torununa bunu reva görenleri Hak Teala Hazretlerine şikâyetle çadırlara döndü. 


Bu esnada Emevi ordusunun komutanları arasında acımasızlığıyla tanınan Şemir, yaklaşık on adamıyla Hz. Hüseyin ailesinin bulunduğu çadırı kuşattı. 
Adamları da çil yavrusu gibi Hz. Hüseyin'e saldırdılar. Hz. Hüseyin, yaralı bir ceylan gibi yere düştü, şehadet şerbetini içti. Sinan b. Enes en-Nahal, başını keserek Küfe'ye götürülmek üzere Havaley'e verdi. (10 Muharrem 61/10 Ekim 680.) 


Bu sırada Hz. Hüseyin 57 yaşındaydı, bedeninde 
33 mızrak, bir o kadar da kılıç yarası vardı. Yirmi 
üçü ehlibeytten olmak üzere 72 şehit vardı. Karşı taraf 88 kayıp vermişti. Beni Ümeyye ölüleri defnedildi, şehitler ise meydanda bırakıldı. Beni Отеууе ordusu oradan ayrıldıktan sonra Beni Esed'den Gadiriyye köylüleri gelip şehitleri defnettiler. О тег b. Sa'd, ehlibeytten geri kalanları ve Hz. Hüseyin'in kesilmiş başını getirip İbn Ziyad'a teslim etti, o da Şam'da bulunan Yezid'e gönderdi. Rasul-i Ekrem (s.a.s.)'in bu aziz torununa reva görülen muamele, doğrusu anlaşılır gibi değildi, hüzün verici ve göz yaşartıcıydı. 





Bütün bu olup bitenden anlaşılıyor ki, hadisenin cereyan ettiği dönemde iktidarı elinde tutanlar, Hz. 
Hüseyin'in meselesini, davasını, yürüyüşünü anlama konusunda ciddi bir çaba göstermemişler ve ona karşı güç kullanmaktan başka bir şey düşünmemişlerdir. Ме уаzık ki iktidarı oluşturanların basiretsizlikleri ve duyarsızlıkları neticesinde ortaya bir facia çıkmıştır. 


Hz. Hüseyin ne yapmıştır? 


Hz. Hüseyin, İslami değerlere uymayan, önceki yöneticilerin uyguladığı İslam 

siyaset geleneğine ters düşen, tahribatı tüm toplum kesimlerini ve Müslümanların gelecek yüz yıllarını kapsayacak olan bir yanlışlığa hak ve adalet duygusuyla karşı çıkmış ve davası uğrunda şehit düşmüştür. 


Bize düşen, Sünni olsun Alevi olsun bir Müslüman olarak Sevgili Peygamberimiz'in dünyadaki reyhanlarından/çiçeklerinden bir çiçek ve cennet gençlerinin beyefendisi olan ehlibeytin göz bebeği Hz. Hüseyin'in şehadetinin manasını, onun haksızба karşı çıkışındaki şuuru kavramak ve -kendisinin de dediği gibi- davası uğruna canını feda etmesinin Müslümanlara muhabbet ve birlik-beraberlik olarak dönmesini sağlamaktır. Nitekim ölmeden önce onun son sözlerinden biri anlam itibariyle (yaklaşık olarak) şöyledir: 


“Yüce Rabbim! Gökten merhametinle bana güç kuvvet indirerek düşmanlarıma beni galip getirmeyeceksen, şehadetimi Muhammed ümmetinin hayrına, kurtuluşuna vesile kıl. Haksızlığa, zulme, dayatmaya karşı, hak adına yürüdüm. Gerekirse bu uğurda canımı vereyim. Eğer galip gelemeyeceksem, sırtım yere düşecekse hak dava uğruna akan kanımı bir hayrın, Müslümanların bir silkinişinin, bir güçlenmesinin sebebi kıl!” 


işte Hz. Hüseyin'in vefatından önce tüm Müslümanlara mesaj niteliğinde söylemiş olduğu bu sözler, kıyamete kadar gelecek tüm Müslümanlar için derin anlamlar taşımaktadır. 
Evet, bu mesaj gerçekten çok önemlidir. Zira Hz. 
Hüseyin bu sözüyle bizzat bize Kerbela'yı nasıl anlamamız gerektiğini açıklamaktadır. 


Her Müslüman, Yezid'e karşıdır, Hz. Hüseyin'in davasındaki samimi mücadelesini muhabbetle desteklemekte ve Peygamber Efendimizin aziz toru- 












nuna gönül bağlamaktadır. Milletimiz, ehlibeyt sevdalısıdır; tekrar söyleyelim ki milletimiz içinde Yezid taraftarlığı tarihin hiçbir döneminde olmamıştır, bugün de yoktur. Dolayısıyla Kerbela konusunu bütünleşmenin dinamik bir unsuru sayacakken, kör bir gadap ve hiddetle yola çıkıp kaba saba ithamlara basamak yapmak, hiçbir zaman tasvip edilemez. 
Bu yüzden diyoruz ki, Hz. 
Hüseyin Efendimize reva görülen muamele sebebiyle ağlamak ne kadar muhteremse, bu acıklı hadiseyi doğru okuyup doğru anlamak, doğru 50- nuçlar çıkararak ibret almak ve toplumun bütün-Іеѕтеѕіпе vesile kılmak da o derecede hatta daha ziyade önem taşımaktadır. 


İnanıyorum ki, Allan Rasulü'nün mümtaz torunu Hz. Hüseyin'in bizden beklediği ve istediği de budur. Bu olayda sevgi, saygı, hakka, hukuka riayet, Insana hürmet, insanın fikrine önem vermek, dinlemek, anlamak yok olmuştur! Dolayısıyla bizler, İslam toplumunda insanlar arası ilişkilerde kaybolan bu değerleri öne çıkarmalıyız. Bu vesile ile ifade etmek gerekir ki, her yıl muharrem ayında Kerbela Faciası'nı, acıların tazelenmesi, yaraların yeniden açılması için değil; Hz. Hüseyin Efendimizin uğrunda canını feda ettiği hak, adalet, rahmet, merhamet, müsamaha ve şefkat duygularının yeniden ihyası ve her meslekteki insan ilişkilerine yeniden yansıması için anmalıyız! 


Evet... Keşke Hz. Hüseyin'in başına bu hadise gelmeseydi, bu acıyı her yıl yeniden yaşamasaydık, ama bu da bir ibret olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Hz. Hüseyin haksızlığa karşı bir ışık yakmıştır, zalime karşı direnmiş ve doğruluk adına samimi bir yürüyüş içinde olmuştur. Belki muvaffak olamamıştır ama tarihe bir referans ve ibretli bir dipnot koymuştur. Hak ve adalet adına cesur davranma- nın, hak ve adalet adına ayakta durmanın bir modeli ve örneği olarak Hz. Hüseyin en önlerde, en yüksek mevkilerdedir. 


Allan Teala, Habib-i Kibriya Efendimiz'in bu muhabbetli torununa rahmet etsin ve sevenlerini şefaatine eriştirsin! 


*Bu yazı, müellifin Ensar Neşriyat tarafından yayımlanan “Kanayan Bir Yara Gönül Sızlatan Bir Facia: KERBELÂ” adlı eserinden özetlenerek dergi üslubuna uyarlanmıştır. 
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D. Gündem ыыы 


Doç. Dr. ilyas Üzüm _ 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın reyhanı 
Hz. Hüseyin 


Esasen Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesine duyulan üzüntünün sebebi, bir ehlibeyt mensubu olarak ona duyulan bu samimi sevgiden başka bir şey değildir. 





2. Hüseyin, her şeyden önce, “âlemlere 

rahmetolarak gönderilen” Hz. Muhammed 

(s.a.s.)'in güzide torunudur. Babası “ilim şehrinin kapısı” Hz. Ali, annesi “cennet kadınları- nın efendisi” Hz. Fatıma'dır. 


Dedesi Hz. Muhammed (5.а.5.), ağabeyi Hasan ile birlikte, kendisi hakkında, “Hasan ve Hüseyin, benim dünyada kokladığım iki çiçeğimdir.” (Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 11, 288.) buyurmuştur. 


Yine dedesi Yüce Peygamber, ağabeyi ile birlikte kendisini kast ederek, Hakk'a şöyle niyaz etmiştir: “Allahım! Ben, Hasan ve Hüseyin'i seviyorum. Sen de bunları sev.” (Tirmizi, “Menâkıb”, 31.) 


Diğer bir hadisinde ise Peygamberimiz (s.a.s.) 
şunu ifade etmiştir: “Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur.” 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, Il, 288.) 


Kaynaklarda belirtildiğine göre, Hz. Hüseyin hicri 
5 Şaban 4, miladi 10 Ocak 626 yılında Medine'de 
doğmuş, onu kaybedinceye kadar altı yıl kadar dedesi ile beraber olmuştur. İsmini bizzat dedesi koymuş, doğumundan sonra yine dedesinin emriyle fakirlere saçları ağırlığınca gümüş, sadaka olarak verilmiştir. Bir haftalık olduğunda Allah'a şükrün bir gereği olarak akika kurbanı kesilmiştir. 


Hz.Hüseyin, Hz. Peygamber'in 630 yılında Necranlı Hristiyanlarla, sonradan geri adım attıkları ahitleşme hazırlığı çerçevesinde (Mübâhele ayeti, Âl-i imrân, 61.) orada bulunmuştur. 
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ilk iki halife döneminde görev almayan Hz. Hüseyin, Üçüncü halife döneminde Horasan seferine katılmış, babası hilafete geçtikten sonra ise onun bütün seferlerine iştirak etmiştir. Babası şehit edildikten sonra ağabeyi 
Hasan'la birlikte hareket etmiş, onun şehadetinin ardından ise siyasi faaliyetlerden uzak kalarak Medine'de ilim ve ibadetle meşgul olmuştur. 


Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de 
“Ey ehlibeyt! Allah sizden her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” (Ahzâb, 33.) 
ayeti Üzerine Hz. Peygamber, “ehlibeyt” arasına Hz. Hüseyin'i de katarak onlara dua etmiştir. O layı Ümmü Seleme şöyle nakletmektedir: 


“Ben Rasulüllah”ın evinin kapısında iken şu ayet nazil oldu: “...Ey ehlibeyt! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor...” (Ahzâb, 32.) 
Evde Rasulüllah, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin vardı. Onları bir örtü ile bürüdü ve “Allah'ım, işte bunlar benim ehlibeytimdir, bunlardan günahı gider ve bunları kirlerden tertemiz kıl.” buyurdu. 
Ben, “Ey Allah'ın Rasulu! Ben de onlardan mıyım?" dedim. Вапа: “Sen (zaten) kendi yerindesin, sen bana daha hayırlısın” diye cevap verdi. (Tirmizi, “Menâkıb”, 31.) 


Ehlibeytin kapsamı ve özellikleri hakkında farklı görüşler varsa da, Hz. Hüseyin'in ehlibeyt mensubu olduğunda ve ehlibeytin faziletli kimseler olduğunda hiçbir şüphe yoktur. 


islam'da, “Allah katında en değerli olanınız, takvaca en üstün olanınızdır.” (Hucurat, 13.) ayetinde üstunlüğün ölçüsü “takva” olarak belirlendiği halde ehlibeytin üstünlüğünün nereden kaynaklandığı sorusu akla gelebilir. Cevap tam da bu ayette gizlidir. Zira ehlibeyt Peygamber'in aile fertleri olarak onun yanında yetiştiği, onun tarafından eğitildiği, ondan ışık aldığı için takvada “zirve” şahsiyetler olmuşlardır. İnançları, samimiyetleri, ibadetleri, duaları, ahlakı bunun göstergesidir. Söz gelimi, kaynaklarda, Hz. Hüseyin'in kendini ibadete vererek tam bir züht ve takvaya dayalı hayat sürdürdüğü kesin olarak ortaya konulmaktadır. 


Bununla birlikte, ehlibeyti faziletli kılan bir diger husus, bütün Müslümanların ehlibeyte “Al-i Muhammed” ibaresiyle dua etmesi, Allah'ın bu du- 


Ehlibeyt Hz. 
Peygamber'in aile fertleri olarak onun yanında yetiştiği, onun tarafından eğitildiği, ondan ışık aldığı için takvada 
“zirve” şahsiyetler olmuşlardır. İnançları, samimiyetleri, ibadetleri, duaları, ahlakı bunun göstergesidir. 


alara icabetidir. Hadis kaynaklarında zikredildiği üzere, Ahzab suresinin 56. ayetinde Allah müminlere, Peygamber (s.a.s.)'e salat ve selam getirmelerini emrettğinde, sahabiler Peygamber'e, 
“Ey Allah'ın Rasulü! Allah bize sana nasıl selam edeceğimizi öğretti, peki sana, nasıl salat edeceğiz” diye sorduklarında, Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: “Şöyle söyleyin: Allahım! 
Muhammed'e ve âline (yani ehlibeyte) salat et. Tıpkı İbrahim'e ve âline salat ettiğin gibi. Sen hamid'sin (övülmeye layıksın), mecid'sin (yücesin). Allahım! Muhammed'e ve âline (yani ehlibeytine) bereket ihsan eyle. Tıpkı İbrahim'e ve âline bereket ihsan eylediğin gibi. Sen hamid'sin, mecid'sin.” (Buhari, “Tefsirü'l-Kur'an”, 33/10.) 


Bu çerçevede, yüzyıllar boyu müminler Hz. 
Peygamber'e salavat getirirken onun ehlibeytine de yaptıkları bu dua sebebiyle onlar daima istikamet içinde olmuşlardır. 


Esasen İslam'da ehlibeyt sevgisinin oturması gereken temel, bizzat Hz. Peygamber'in ifadesiyle sağlıklı bir şekilde ortaya konulmuştur: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allah'ı size nimetler verdiği için sevin. Allah'ı sevdiğiniz için de beni sevin. Beni sevdiğiniz için de ehlibeytimi sevin.” (Tirmizi, “Menâkıb”, 32.) 
Hadisteki mesaj açıktır: Hz. Peygamber burada önce Allah'ı sevmeyi, sonra bu sevgi çerçevesinde kendisini sevmeyi, ardından da kendisi sebebiyle ehlibeytini sevmeyi emretmektedir. 


Bu ve benzeri hadisler çerçevesinde bütün Müslümanlar iman derecelerine göre Allah'ı sevmiş, Allah'ı sevmelerinden dolayı Allah'ın habibi olan Hz. Muhammed'i sevmiş, Hz. Muhammed'i sevmelerinden dolayı da onun ehlibeytini sevmiş, bağrına basmıştır. 


Esasen Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesine duyulan üzüntünün sebebi, bir ehlibeyt mensubu olarak ona duyulan bu samimi sevgiden başka bir şey değildir. 


Çok kısa olarak Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesine şöyle değinilebilir: 


Yezid babası Muaviye'nin ölümünün ardından hilafet makamına geçmiş, insanları kendisine biata 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zorlamıştır. Durumu öğrenen Hz. Hüseyin buna şiddetle karşı çıkmış, Mekke'ye gelerek güvendiği insanlarla görüşmelere başlamıştır. Bu arada Küfelilerden ısrarlı davet mektupları almıştır. Şartları yerinde gözlemek üzere amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Küfe'ye göndermiştir. Müslim Küfe'de büyük bir ilgiyle karşılanmış ve Hz. Hüseyin adına binlerce kişiden biat almıştır. Müslim gözlediği bu olumlu gelişmeleri Hz. Hüseyin'e bildirmiştir. 

Küfe'de şartların aleyhine geliştiğini öğrenen Yezid, problemi kesin olarak çözmek üzere sertlik yanlısı Ubeydullah bin Ziyad vali olarak tayin etmiştir. Yeni vali, önce Müslim'i yakalatıp öldürtmüş, ardından da Hüseyin adına Müslim'e biat edenleri tehdit edip caydırmıştır. 


Küfe'deki son gelişmelerden haberi olmayan Hz. 
Hüseyin, yakınlarını da yanına alarak yola çıkmıştr. Yolda Müslim'in öldürüldüğünü öğrenmişse de kararından dönmeyerek yolculuğuna devam etmiştir. 


Bu arada vali ibn Ziyad, Ömer bin Sa'd komutasında bir birlik hazırlatmış, bu birlik Kerbela'da Hz. Hüseyin ve adamlarını kuşatmış, Fırat'tan su almalarını engellemiştir. Yapılan görüşmeler sonuç vermemiş, Hz. Hüseyin 72 kişiden oluşan sembolik kuvvetiyle, kahramanca savaşmış, bütün adamları birer birer şehadet şerbetini içmiştir. Nihayet gözü dönmüş zalimler eşsiz bir zulmü irtikap ederek Hüseyin'in mübarek boğazını kesip hunharca şehit etmişlerdir. (Hicri 10 Muharrem 61, miladi 10 Ekim 680.) 


Hz. Peygamber'in güzide torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da haksız yere, vahşi bir şekilde şehit edilmesi tarin boyunca bütün Müslümanları üzmüştür. 
Ehlibeyt sevgisinden yoksun Nasıbiler dışında tüm islami çevreler Hz. Hüseyin'in haklı ve mazlum, Yezid ve taraftarlarının haksız ve zalim olduğunda birleşmişlerdir. 


Olayın sonuçlarına ilişkin şu notlar düşülebilir: 


a) Olayın duyulmasının ardından Mekke ve Medine'de Müslümanlar Yezid'e isyan etmiş, Yezid'in isyanı bastırmak için Medine'ye gönderdiği askeri birlik, tarihe Harre olayı diye geçen savaşta (Ağustos 682) binlerce kişiyi şehit etmişlerdir. 

b) Hz. Hüseyin'i Kufe'ye çağıran insanlar, onu yalnız bırakıp şehadetine vesile oldukları için pişman- 


lık duymuş, daha sonra intikam almak üzere harekete geçmiş, tarihte “Tevvabin Hareketi” adıyla 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anılan olay (684) başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 


c) Abbasi hilafetinde Şii bir hanedanlık olan Büveyhiler döneminde, Muizzüddevle'nin emriyle 963 yılında Muharrem matemi kurumsallaştırıl-Mistr. 


d) Hemen hemen her mezhep ve meşrepten edipler Kerbela olayına ilişkin duygusal ağırlıklı eserler kaleme almışlardır. 


e) Genel Müslüman çoğunluk olarak anılan ehlisünnet Hz. Hüseyin'i içten sevmiş, çocuklarına onun ismini vermiş, Kerbela'da onun yaşadığı vahsetten üzüntü duymuştur. Ancak hadislerde, dövünerek ağlamanın yasaklanması, toplumda yeni kargaşa ve sıkıntılara yol açacak tutumlardan uzak kalınması gerektiği gibi sebeplerle üzüntü ve acılarını ferdi tutmuş, kurumsal bir hüviyete dönüştürmemiştir. 


f) Şii-Caferi topluluklar Büveyhiler döneminden itibaren aşureyi “kurumsal bir matem” olarak canlı tutmuş, “deste” adı verilen ekipler oluşturarak sine dövme, zincir vurma, baş yarma gibi uygulamalarla anmışlardır. 


g) Anadolu ve Balkanlar'da Alevi ve Bektaşi topluluklar Muharrem ve aşurede yapılacak faaliyetleri ve Kerbela olayını anmayı “Muharrem erkânı” adı verilen müstakil bir erkânla belirlemişlerdir. 


i) Bir ehlibeyt mensubu olarak Hz. Hüseyin bütün Müslümanların “ortak “sevgilisi” olduğundan, Kerbela'da hunharca şehadeti de “ortak acı” olmuş, bu acı ülkemizde bütün kesimler tarafından, her kesimin kendi geleneğine göre yaşanmış, yaşanmaktadır. 

Allah, Hz. Hüseyin'e, Kerbela'da şehit olan 


“yaranına”, tüm şehitlerimize rahmet etsin, ahirette onların şefaatlerine nail kılsın. 


DO Gündem E 


Prof. Dr. Bilal Kemikli 
Uludağ Univ. İlahiyat Fak. 


Osmanlı'da muharrem matemi 
“Sahra-yı kerbela'ya düşen can için” 





İmam Hüseyin'in şehadeti mertçe yapılan bir savaşta cereyan etmiş değildir; aksine baştan sona şiddet ve zulüm içeren bir sürecin neticesidir. 


ilafet tartışmalarının şiddet ve kaosa sebebiyet verdiği bir dönemde, 680 yılının Muharrem ayı- 


nın onuncu gününde Hz. Hüseyin, Kerbela'da 


i 4) 4. | trajik bir şekilde şehit edilmiştir. Bu hadise, İslam edebi- 
| Б ее, Алу TAİ yatının ilham kaynaklarından biri olmuş, imam Hüseyin 
Жо багу: м; % |376 i ve ailesinin şehadetinin serencamını destansı bir dille ele 


alan eserlerin telifine imkân vermistir. Bu matemi ehlibeytin acısını yüreğinde hisseden hemen her şairimiz terennüm etmeye çalışmış, böylece o acıyı hatırda tutarak aşk davasının anlaşılmasına katkı sağlanmıştır. Bu meyanda ehlibeyt aşkının seçkin nazımlarından birisi olan Osman Şems Efendi, her okunuşunda âdeta Kerbela'yı yeniden yaşatan Muharremiyye'sinde, İmam Hüseyin'in destanını yeniden yazarken muharremi, matem ayı olarak nitelendirir. Muharrem matem ayıdır; bu ayda safa olmaz. 


Bugün таһ-: muharrem vakt-i mâtemdir саға olmaz Fürüg-ı dide-i giryân gamdan rüşenâ olmaz 


Osman Şems'in işaret ettiği gibi muharrem, sadece Şii coğrafyada yahut yurdumuzdaki Bektaşi ve Alevi çevrelerde değil, toplumun hemen her kesiminde matem ayı olarak kabul edilmiştir. Muharrem matemi, maktel ve muharremiye edebiyatına hayat vermenin yanında, dini hayatın deruni zeminde yaşandığı tekkelerde canlı bir şekilde yaşanmıştır. Buralarda okunan kasideler, bilhassa Fuzuli'nin on bölümden oluşan Hadikatü's-Süeda'sının ve diğer maktellerin okunması ve tekkeden sokağa taşan goygoycuların sedaları arasında muharrem matemi, zamanla gelenekleşen bir mahiyet kazanmıştır. 
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Meşrutiyetten Cumhuriyete âdeta köprü vazifesi yapan mümtaz şahsiyetlerden birisi olan Erzurumlu 
Osman Kemali (Ozan) Efendi, muharrem matemine atıfta bulundugu “İmam Hüseyin'e Mersiye” adlı Muharremiyye'sinde, “Muharremdir, cihan ağlar” der. Kemali, sadece müminlerin değil, bütün bir cihanın bu matemi yaşadığına işaret eder. 
Neden? Zira İmam Hüseyin, bu ayın onuncu gününde şehit edilmiştir. Hz. 
Hüseyin, Âşık Yunus'un ifadesiyle, “şehitlerin ser-çeşmesi, enbiyanın bağrı başı ve evliyanın gözü yaşı"dır. 
Evet, İmam Hüseyin'in şehadeti mertçe yapılan bir Savaşta cereyan etmiş değildir; aksine baştan sona şiddet ve zulüm içeren bir sürecin neticesidir. Bu süreci, belki Hz. Osman'ın şehadetiyle başlatmak ve oradan itibaren oluşan iktidar mücadelesinin 50- nucu olarak da görmek mümkün değildir. Bu yüzden Fuzuli, “Sehl sanman Kerbela gavgasını” der. 
Zaten tarih boyunca da Kerbela, öyle kolay çözülüp tahlil edilecek bir hadise olarak görülmemiştir. 
Belki de bu yüzden şiirin konusu olmuştur. 


Kerbela'da yaşanan elim hadise ve ortaya çıkan Hz. Hüseyin imajı, şairlerimizi hemen her muharremde bir muharremiyye yazmaya sevk etmiştir. 
Bu imajda temel belirleyici saik, ehlibeyt sevgisinin yanında Hz. Hüseyin'in vahdet sırlarına vakıf bir insan-ı kâmil olmasıdır. Bu imaj, referansları- nın büyük çoğunluğunu tasavvufi zeminden alan şairleri derinden etkilemiş olmalıdır. Nitekim bu etkiyi Kerbela ismi etrafında geliştirilen izahlarda açıkça görmek mümkündür. Bilindiği gibi, Kerbela kelimesinin etimolojik kökenini dilci ve tarihçiler Akadca, İbranice, Aramice ve Arapça gibi dillerde ararlar. Oysa şairler nezdinde, gam, keder ve üzüntü anlamına gelen kerb ile bela kelimelerinin birlikteliğine işaret edilerek zengin bir anlama kavuşmuştur. Hatta Fuzuli'ye bakılırsa, kelimeyi Kâr-bela şeklinde değerlendirmek de mümkündür. 


Muharrem'de dergâhlar 


Şunu açıkça görüyoruz: İster kerb-bela ve isterse kâr-belâ olarak nitelendirilsin, Kerbela'da yaşanan o elim hadise tarihe mal olmuş ve bitmiş bir olay olarak kalmamıştır. Belki de bu acıyı dindirme çabası olarak Dervişler, “tel'in” anlayışını ve “bu işi 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Muharrem matemi tekke mutfak kültürüne aşureyi kazandırmış; daha sonra bu gelenek evlere kadar yayılmıştır. Öyle ki, 10 Muharrem, zamanla “Aşure günü” olarak anılır olmuştur. 


Allah'a havale edelim ve unutalım” yaklaşımını telif ettiler. Bu meyanda ortaya çıkan duyguları muharremiyelere hayat vermiş, bunların bir kısmı bestelenerek muharrem ilahileri şeklinde musiki kültürümüzu beslemiştir. Dolayısıyla dervişler için Muharrem matemi, Kerbela'yı ddeta empati yaparak yeniden уаşama, oradan ders çıkarma, kerbbelayı kâr-belaya dönüştürme ve ehlibeyt sevgisini telif etme faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Zira onların mateminde anmak, ağlamak ve anlamak bir aradadır. 


Osmanlı döneminde tekke kültüründe muharrem taziyesi, sadece 10 Muharrem gününe münhasır değildir; aynı zamanda cehri zikir yapılan tekkelerde bu ay boyunca mutrip heyeti sazları uyutur. 
Herkes mahzundur... Mahzuniyete beşeri zevkleri bir süreliğine de olsa tatil ettirme çabası da ekleniyor. Çoğu kimse bu ayı oruçla geçiriyor; diğerleri ise, perhiz etmeye, bilhassa sudan uzak durmaya azami gayret gösteriyorlar. Elbette sofralar kuruluyor; hatta sanki ramazan gibi, sofralar herkese açıktır. Fakat ramazandan farklı olarak, muharremde susuzluğun daha fazla hissedilmesi için yemeklere konan tuz miktarı biraz daha artıyor. 


Muharrem matemi tekke mutfak kültürüne aşureyi kazandırmış; daha sonra bu gelenek evlere kadar yayılmıştır. Elbette mutfak kültürümüzün önemli bir tatlısı olan aşure diğer zamanlarda da pişirilir. 
Ancak aşure gününde tekkede pişirilen aşure, diбепегіпдеп farklı olarak, kazana çifte vav çizilerek 
karıştırılır. Vavın rakam değeri, küçük ebcedde 6 
sayısına denk gelir. Aşçı, kazan içinde iki kere vav çizerek âdeta 66 sayısını resmetmiş olur. Bu Allah lafzının ebcet değerine tekabül eder ki, bununla kazanı her karıştırmasında Allah ismini zikrettiği- ne işaret olarak kabul edilmiştir. Öte yandan tekke matbahında (mutfak) yemek işlerini Aşçı dede deruhte ederken, muharrem aşuresi Meydancı dede tarafından hazırlanır. 


Muharremde genellikle Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda'sı bir rituel olarak okunur. Bilindiği gibi, Hadikatü's-Süeda on bölümden oluşur; muharremin ilk gününden başlanarak, her gün bir bölüm okunur ve onuncu günde tamamlanmış 





А di 0 l yaar 


і Жа иен 





olur. Bektaşi dergâhlarında ve Alevi ocakların- da Kerbela meydanı açılır ve ziyaretçilerle dolar. 
Meydanın ortasında bir kaç basamaklı bir mihrap ve bunun üstünde de 12 kollu bir şamdan bulunur. Meydanda sükün hakimdir. Sessizlik konuşur... Kerbela'da söz tükenmiştir zaten. Süküt, yine süküt! Evrensel bir lisandır süküt, Ve mersiyehan muharremiye okumaya başlar. “Can Hüseyin, şah Hüseyin!” nidaları arasında meydanın ortasına gözlerden âdeta Fırat boşalır. 


Şah Hüseyn'in firkatiyle ağlayan gelsün beri Ah ü vah idüp de kâdem inleyen gelsün beri 


Kerdbelâ'da çağrışurlar уа Muhammed Yâ Ali 


Sinesine şerhalarla dâğ uran gelsün beri 


Mersiyehan, bir Halveti-Şabani mürşidi olan Ömer Fuadi'nin bu muharremiyesini hüseyni makamında okurken feryatlar artar. Ve söz dönüp dolaşıp “kerem bulmaya” gelir: 


“Kalbi рақ 
Muhteşem'i 


mü'min olan sevmede ol 


Mâtemin tut o zaman belki bulursun keremi” 


Matem tutup keremi bekleyenler, Kerbela Meydanını inleten mersiyehanın okuduğu Koniçeli Kâzım Paşa'nın Muharremiyesiyle farklı bir anlam düzeyine çıkar, âdeta kâinatla birlikte feryat ederler. 


“Düşdi Hüseyn atından ѕаһга-у: Kerbelâya Cibril var haber vir Sultân-ı Епбіуауа” 


Bazı dergâhlarda Mersiye'den başka, mevlit okunduğunu ve tevhit çekildiğini biliyoruz. Bütün bunlar cehri zikir yapılan dergâhlarda karşımıza çıkıyor; ancak hafi zikri esas alan irfan mekteplerinde benzeri ritüellere pek rastlanmaz. Bununla birlikte buralarda da aşure kazanlarının kaynatıldığı, kurbanların kesildiği, sofraların kurulduğu bazı hatıralarda zikredilir. 


Osmanlı şairi bir yandan yazdığı maktel ve mersiyelerle muharrem matemini canlı tutarken, dervişi de o matemi ritüele dönüştürmüştür. Buna rağmen, konuyu ele alırken her zaman temkinlidir; Nevres-i Kadim'de olduğu gibi, sabır tavsiye etmekten уе başa gelen olayı “nükm-i Hüda” olarak takdim etmekten de uzak durmamıştır. 


Sabrdan gayrı ne çâre elimizden ne gelür N'idelim böyle imiş hükmi Hüdânın Nevres 


Kerbela, bir türlü unutulmayan 10 Muharrem 680... On gün süren tecrit, geçmek bilmeyen susuz günler. İmam Hüseyin'in kollarında düşmanca atılan okla şehit olan Ali Asgar. Şam'a götürülüp zindana atılan Zeynel Abidin ve ehlibeytin hanımları... Evvelce de dediğimiz gibi, “keşke Kerbela olmasaydı” Fakat tarihi “keşke”yle restore edemeyiz. Şu halde, bizim de hâdiseye Fuzuli gibi bakıp, yaşanan elim hadiseyi hatırda tutarak, Âl-i Abâ'yı уда etmekten başka yapacağımız bir şey yoktur. 


Yâd it Fuzüli Âl-i “Ара hâlin eyle âh 


Kim berk-ı âh ilen yakılur hırmen-i günâh 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D Gündem 


Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Çoklukta birliğin sembolü: 





“Aşure р) 


Nasıl ki farklı tat, renk ve kokulardan oluşan ürünler bir araya getirilip ortaya güzel bir tatlı türü çıkıyorsa, aynı şekilde, İslam'ın farklı yorum biçimlerini benimseyen Müslümanlar da birlik kalıbı içinde aynı güzelliği gerçekleştirmiş oluyorlar. 





Ге tarihinde Hz. Peygamber'in Mekke'den 


Medine'ye hicreti, bir dönüm noktasıdır. Bu 

maksatla Hz. Ömer, halifeliği döneminde hicreti tarih başı kabul etmiştir. Bu tarihten itibaren islam âleminde 1 Muharrem hicri takvimin başlangıcı olarak kutlana gelir. 


Bundan başka muharrem ayı, birçok ilklerle doludur. Bunlardan birisi, muharrem ayının 10. gününün 'aşure' günü olarak benimsenmesi ve о günün önemine binaen Müslümanların hem ibadet ve hem de sosyal içerikli hayır-hasenat yapma bakımından büyük bir faaliyet içinde olmala- 


18 DİYANET AYLIK DERGİ | ARALIK 2011 | SAYI: 252 


rıdır. Bugüne anlam veren ve onun değerini arttıran unsurların başında, Kur'an ve sünnette değinilmiş olması gelir. Fecr suresinin ikinci ayetinde; “on geceye yemin olsun” buyrulur. Bazı Kur'an yorumcuları burada geçen оп десе ibaresini muharrem ayının aşure günü'ne kadar geçen zaman dilimi (1-10) olarak yorumlamışlardır. (Bkz. ibn Kesir, Tefsir, (tahk. М. Ali Sabuni), Beyrut 1981, 111, s. 635-36.) 


Görüldüğü gibi bu ayet, on geceye yeminle başlamaktadır. Eğer Kur'an'da Yüce Allah bir şeye yeminle başlıyorsa, bahsedilen konunun kadri kıymetinin büyük oluşuna dikkat çekilmek su- 





retiyle bizden uyanık olmamız ve işaret edilen konunun gereğini yapmamız istenir. Bundan dolayı dünya Müslümanları muharrem ayının gündüzlerinde oruç tutma ve gecelerinde manevi dünyalarını zenginleştirme konusunda duyarlılık gösterirler. Bununla da yetinmezler, sosyal nafilelere daha çok ağırlık verirler. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak on çeşit nebatattan/ üründen oluşan aşure tatlısı yaparak yoksullara ve komşulara dağıtırlar. 


Hiç şüphesiz karşılıksız ve sırf Allah'ı razı etmek adına hasbi olarak yapılan bu ikramlar, insanlar arası ilişkilerin güçlenmesine, hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılmasına, yardımlaşma duygularının yaşatılmasına ve sevginin büyütülmesine katkıda bulunur. 


Ayrıca, sembolik anlamda aşurenin manası, çoklukta birlik düşüncesi- nin yaşatılmasıdır. “Hakikat birdir; 
ona giden yollar çoktur” fehvasınca, İslam'ın temel ilkelerini benimsemek şartıyla bu di- nin farklı yorum biçimlerini benimseyen Müslümanların bu durumu, tam da aşure tatlısını уапsıtmaktadır. Nasıl ki, farklı tat, renk ve kokulardan oluşan ürünler bir ara- 


İmam-ı Eş'ari'nin 


anlayışlara rağmen 
İslam, topyekün 


ve hepsine de şamil 





dediği gibi, bütün farklı ve çoğulcu mezhebi 


fırkaları içinde toplamış 


ya getirilip ortaya güzel bir tatlı türü çıkıyorsa, aynı şekilde, İslam'ın fark- 
|: yorum biçimlerini o benimseyen 


olmuştur. Bu sebeple mezheplerin farklılığı 

bir ayrılık değil, inancı yaşamada bir kolaylık 


unsurudur. 
Müslümanlar da bir- 


lik kalıbı içinde aynı güzelliği gerçekleştirmiş oluyorlar. 


Diğer taraftan muharrem ayının onuncu gününün Müslümanlar nezdinde faziletli kabul edilmesi Allah'ın muharrem ayının onuncu günü, on peygambere on ayrı keramet ihsan ettiğine 


inanılmasına da dayandırılır. Kültürümüze yerleşen nakillere göre, insanlığın ilk atası Âdem (а.5.) ve Havva annemizin tövbesi aşure günü kabul edilmiş, insanlığın ikinci atası Nuh (a.s.)'un gemisi Cüdi dağına aşure günü demirlemiş, Hz. İbrahim peygamberin oğlu Hz. İsmail o gün doğmuş; Hz. Yusuf'a hasretinden dolayı Yakup peygamberin Каpanan gözleri o gün açılmış, Hz. Yusuf zindandan о gün kurtulmuş, Eyyub (а.5.) 
tutulduğu hastalıktan o gün şifa bulmuş, Hz. Davud'un tövbesi o gün kabul edilmiş, Ninova bölgesine gönderilen Yunus (a.s.) 
balığın karnından o gün kurtulmuş, Hz. 
Musa'yı takip eden Firavun ve ordusu sulaга о дип gömülmüş ve Hz. İsa о gün dünyaya gelmiş ve Allah katına yükseltilmiştir. (bk. Ayni, Umdetü'l-Kari V, 347.) 


Tarihte muharrem ayı ve aşure günü sadece Müslümanlar tarafından değil, ta cahiliye döneminde müşrikler tarafından da kutsal bir ay ve gün olarak kabul edilirdi. Abdullah b. Ömer'in 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bu konuyla ilgili rivayeti şöyledir: “Aşure cahiliye dönemi insanlarının oruç tuttuğu bir gündü. 
Fakat ramazan orucu farz Kılınınca Rasulüllah'a aşure konusu sorulmuş, o da “aşure Allah'ın günlerinden bir gündür dileyen bu günde oruç tutsun, dileyen tutmasın.” buyurmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, ІІ, 57, 143.) Hicretin 2. yılından itibaren Müslümanlar nafile olan bu orucu, уа muharremin 9. 
ve 10. günleri veyahut da 10. ve 
11. günleri tutmaya başlamışlardır. 
Öyleyse bizler de sünnet olan bu orucu tutmalıyız. Çocuklarımıza bu günün önemini ve değerini anlatmalıyız. Zaten Anadolu'da Sünni, Alevi, Bektaşi bütün Müslümanlar bu oruca büyük değer verirler; hem oruç tutarlar ve hem de aşure tatlısı yaparak ikramda bulunurlar. 


Osmanlılar döneminde bu tatlı sarayda pişirilir “aşure testisi” adı verilen özel kaplarla hem saray dairelerine hem de halka dağıtılırdı. Bu gelenek Selçuklulardan Osmanlılara kadar devam etmiş, günümüzde de artarak canlılığını sürdürmektedir. Son zamanlarda büyük şehirlerimizde devlet erkânının da yakın ilgi göstermesiyle aşure günü birlik ve kardeşlik adına kutlanmaya başlanmıştır. Bir araya gelen sivil toplum kuruluşları şehir-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Maalesef bugün de etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden 
Müslümanlara yeni 
Kerbelalar yaşatılmak istenmektedir. 
Müslümanlar 
Sünnisiyle, 
Caferisiyle, Alevisiyle vb. bu tuzakların farkında olmalıdır. 


lerin farklı yerlerinde halkımıza aşure tatlısı ikram etmektedirler. Bu güzel geleneğin nesilden nesile taşınması ve canlı bir şekilde yaşatılması gerekir. 
Çünkü bizi millet yapan, bizi kaynaştıran ve birliktelik hamurumuzun mayası, çimentosu işte bu paha biçilmez dini değerlerimizdir. 


Muharrem ayı denildiği zaman akla gelen bir başka olay да Müslümanları eleme boğan Kerbela faciasıdır. Hicri 61. yılda muharrem ayının 10. günü Hz. Peygamber'in, “cennet gençlerinin efendisi” diye nitelendirdiği Hz. Hüseyin (r.a.)'in 55 yaşındayken Kerbela'da birçok yakınıyla birlikte aç susuz bırakılarak hunharca şehit edilmiştir. Dünya Müslümanları bu olaydan büyük üzüntü duymuşlardır ve hâlâ da duymaktayız. Bir nevi Kerbela olayı, Muharrem ayının maneviyatı Üzerine acılar ekmiştir. Bütün Müslümanlar olarak tarihin bu şekilde tekerrür etmemesi için çaba harcanmalı, bu ve benzeri olaylardan ders almalı, geleceğe dair güzel duygular beslenmeli ve hayırlı işlerin adımları atılmalıdır. Aşure günü, diğer şehitler için olduğu gibi, Hz. Hüseyin için de üzüntü duyulmalı, onlara dua edilmeli fakat bedene zarar verilmemeli, o gün folklorik bir kutlama törenine de dönüştürülmemelidir. Mümkün olduğu Каdar, İslam'ın güler yüzü ön plana çıkarılmalıdır. Maalesef bugün de etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden Müslümanlara yeni Kerbelalar yaşa-Штак istenmektedir. Müslümanlar Sünnisiyle, Caferisiyle, Alevisiyle vb. bu tuzakların farkında olmalıdır. Dolayısıyla muharrem ayı, hem maneviyatımızın kuvvetlendirilmesine ve hem de Müslümanlar arasındaki dayanışma ruhunun canlandırılmasına hizmet edecek etkinliklerle taçlandırılmalıdır. Özellikle Müslümanların Kerbela olayından büyük ders çıkarmaları gerekir. Tarihte olmuş bitmiş bir hâdise üzerinden siyaset yaparak Müslümanlar arasında mezhep farklılıklarını derinleştirmek de doğru değildir. Müslümanlar müşterek noktalarını koruma konusunda azami hassasiyet göstermelidir. 


D Gün dem 


Dr. Necdet Subaşı 
DİB Strateji Geliştirme Başkanı 








Kerbela ah Kerbela! 


Kerbela, tüm Müslümanların hüzünle hatırladıkları, gerekçe ve sonuçlarından ders çıkardıkları bir milat olarak hatırlanmaktadır. 





erbela İslam tarihinin önemli dönüm 

noktalarından birini teşkil eder. Hz. 

Peygamber'in sevgili torunu Hz. Hüseyin, siyasetlerini hile ve desiseyle sürdüren bir grup azgın ve muhteris tarafından Kerbela'da hunharca şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin, hürriyet, adalet ve eşitliğin Müslüman vicdanındaki gerçek temsillerini yaşatmak uğruna, vakfettiği bu değerler adına hayatını feda etmiştir. Hz. Hüseyin'e ve onun şahsında insanlık onurunun korunması yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Müslümanlara reva görülen baskılar, Kerbela'da İslam'ın mirasını koruyanlara yönelik katliamla kalıcı bir fitneye yol açmıştır. 


Müslüman kültüründe Kabil'le Habil arasındaki gerilimden tarihteki diğer gerilimlere kadar hemen her birinde içkin olan Hak-batıl mücadelesinin benzer örneklerinden biri olan Kerbela hadisesi, hak uğrunda şehadetin tüm nesillere ve çağlara 


taşıdığı yüklü mesajları hatırlatmaktadır. 


Müslüman dünyamızın bir daha asla olmaması için dua ve niyaz ettiği tarihin en kara lekelerin- den biri olan bu olay, gerçekleştiği o günden beri tüm Müslümanlar tarafından lanetlenmekte, başta ehlibeytin pak mensuplarına yönelik sınır tanımaz eziyet ve zulüm olmak üzere İslam'ı istikametin- den çıkarmaya, içini boşaltmaya ve dahası bu yolu tercih dışı bırakmaya yönelik adımlar nefretle kınanmaktadır. 


Kardeşi kardeşe düşüren fitne ve nifak hareketleri karşısında İslam'ın izzet, beka ve itibarından yana olanların, selefi salihinin gösterdiği dikkat ve titizliği aynı duyarlılık içinde sürdürme azmin- de olmaları her türlü takdirin üzerinde olmuştur. Böylece İslam mesajının Hz. Âdem'den Hz. 
Peygamber'e kadar uzanan pak ve nezih sicilini karartmaya, örtmeye ya da kirletmeye, onun bütün zamanlara ulaşma potansiyeline her zaman 5аhip müjdesini manüple etmeye çalışan girişimlere karşı Müslüman tefekkürü her zaman teyakkuzda olmuştur. 


Aşure, bu kararlılığı hatırlamamızı sağlayan sembolik atıflarıyla önemini her zaman korumuştur. 
Aslında gündelik tefekkür dünyamızın izi takip edildiğinde de görüleceği gibi aşure, kültürümüzde pek çok dönüm noktasının, pek çok kırılma noktasının bazen hüzünle bazen de sürurla hatırlanmasını sağlayan bir gün olarak kuşkusuz pek çok acı ve tatlı hatırayı bugüne taşımaktadır. Müslüman toplumun hafızasında 10 Muharrem, tarihte gerçekleşmiş pek çok olayı hatırlatan bir kayıt olarak yer almaktadır. Bu hafızayı yeni bir aidiyet arayışının kurucu değerlerini yansıtan birer tevafuk zinciri olarak görmek pekâlâ mümkündür. 
Yer yer hüzün yer yer sevinçlerle içiçe geçen bu tarih, hepimizin yüreğini burkup dağlayan Kerbela 


hadisesiyle піһауейеп- kuşkusuz pek çok acı ШШ ve tatlı hatırayı bugüne 
Kerbela olayı Hz. 


p 7” taşımaktadır. 
Peygamber'in manevi mi- 


rasını sürdürme konusundaki siyasi atak, çekişme ve gerilimlerden kaynaklanmaktadır. Bu mirası sağlam ve sahih yollar-Іа sürdürme noktasında uzlaşma kabul etmeyen bir duyarlılık, Kerbela'da şer güçler tarafından akamete uğratılmak istenmiştir. 


Bu bağlamda Kerbela, tüm Müslümanların hüzünle hatırladıkları, gerekçe ve sonuçlarından ders çıkardıkları bir milat olarak hatırlanmaktadır. Bugün belki bu olaydan çıkarılması gereken derslerin başında hak ve hakikatin değerine bir kez daha vurgu yapmak ve adaleti gündelik hayatın olmazsa olmaz kriteri olarak tebcil etmek gelmektedir. 10 Muharremlerin ortaya çıkardığı anlamlar, Müslüman feraseti- nin gelişmesine ve derinleşmesine imkân sağlamaktadır. 
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Kerbela vakasının bütün boyutlarıy-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Tefekkür dünyamızın 

izi takip edildiğinde de görüleceği gibi aşure, kültürümüzde pek çok dönüm noktasının, pek çok kırılma noktasının bazen hüzünle bazen de sürurla hatırlanmasını sağlayan bir gün olarak 


la birlikte kavranması hiç kuşkusuz herbirimiz için yeni birtakım anlam dünyaları kazandıracaktır. Bugün şehitler bahçesinde medfun pek çok kişi, Fuzuli'den Pir Sultan'a, Âşık Veysel'den Âşık Mahsuni Şerif'e kadar uzanan bir süreklilik içinde ortaya çıkan ağıtlarla, mersiye ve deyişlerle sonuçta acı ve hüzün edebiyatımızın ne kadar derinlere, kalplerimize dokunduğunu göstermektedir. Hz. 
Hüseyin'in dünyevi tasa ve endişelere kendini tabi kılmaksızın sünneti seniyye etrafında kendine rehber edindiği değerler, bugün bir kez daha hatırlanmak, güncellenmek ve değerlendirilmek durumunda olduğumuz manzumelerdir. 


Bu ayda dağıtılan aşure tatlısında mündemiç olan sembolik değerler yeniden ele alınmayı gerektirmektedir. Birlikte ortak bir tada kavuşurken bile kendi asli özelliklerini kaybetmeyen bir kıvama hâlâ şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. Hep birlikte Allah'ın kopmaz ipine sarılmayı tercih edenlerin bu kıvamı geçmişte sıklıkla yakalayabildiklerine tarih her zaman şahitlik etmiştir. 


Bu duyarlılıklar içinde anılacak 10 
Muharremler sayesinde, Kerbela her tür istismar, tağyir ve tahrif karşısında islam'a olan sadakatimizin güçlendirilmesine vesile olacaktır. 





D Gün dem 


Dr. Cenksu Üçer 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





Muharrem, aşure, Kerbela 


ve tezahurleri 


Şüphesiz, Hz. Hüseyin'e gösterilen bu ihtimam, diğer gruplarda olduğu gibi, Aleviler arasında da Hz. Peygamber'e karşı duyulan muhabbetin bir sonucu olarak O (s.a.s.)'nun ehlibeytine duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklamaktadır. 





© ғы 
Г: mensup bütün toplumların bu men- 


subiyetleri dolayısıyla sahip oldukları pek 

çok ortak değer ve sembol vardır. Zaman zaman farklı algı ve tezahürler söz konusu olsa da, hiç şüphesiz, muharrem ayı, muharrem ayının onuncu gününü ifade eden aşure ve Kerbela olayı, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel alt kimliğe mensup olursa olsun, İslam toplumlarının hemen hemen hepsinde önem atfedilen unsurlardandır. Bu öneme istinaden muharrem, aşure ve Kerbela'nın, İslam 


toplumlarının dini-kültürel hayatında bazı yansımaları görülür. Coğrafyamızda da genel hatlarıyla bu ayda tutulan oruçlar, pişirilip dağıtılan aşureler ve Kerbela'da Hz. Peygamber (s.a.s.)'in torunu Hz. Hüseyin ile beraber ailesi ve yanında bulunanlardan şehit olanların yad edilmesi bunların başlıcalarıdır. 


Bilindiği gibi, Hz. Peygamber (5.а.5.), muharrem ayını “Allah'ın ayı” olarak nitelendirmiş, ramazandan sonraki en faziletli orucun da bu ayda tutulan 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oruç olduğunu ifade ederek, kendisinin (s.a.s.) de bizzat tuttuğu bu orucun tutulmasını tavsiye etmiştir. (Müslim, 
Sıyâm, 202-203.) Bu tavsiyeye bağlı olarak Müslümanlar da kimi sünnet, kimi müstehap, kimi de matem nitelemesiyle muharremde oruç tutmaktadır. Sünnet olarak tutulan oruçlar, muharremin onu esas alınıp bir öncesi ve bir sonrasıyla tutulan oruçlardır. Bunun yanında muharremin ilk on günü, özellikle kimi sufi meşrep çevrelerde müstehap olarak oruç tutulmaktadır. Alevi gelenekte ise bu orucun, genel karakteristikleri doğrultusunda 
sufi meşrep diğer gruplardaki gibi 10 ya da 12 
gün şeklinde, ancak matem orucu nitelemesi ve şekliyle tutulduğu görülmektedir. (Tur, Erkânname, 
$. 184.) 


Aşure günüyle bağlantılı olarak dini halk geleneöimizde yürütülen uygulamalardan birisi de aşure geleneğidir. Hem esnaf teşkilatları gibi kurum ve kuruluşlar hem aileler tarafından farklı maddelerin karışımıyla pişirilen aşurelerin halka ve konu-komşuya dağıtılması geçmişten günümüze halâ canlılığını muhafaza etmektedir. 


Kaynaklarda aşurenin menşei hakkında, Hz. 
Nuh'tan itibaren bütün Sami dinlerde önemli bir gün olarak kabul edildiği ya da Hz. Musa ve kavminin Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün şeklinde görüşler ileri sürülmektedir. Buna ilaveten Hz. Adem'in tevbesinin kabulü, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan, Hz. İbrahim'in ateşten ve Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulması vb. 
olaylar da hep bu gün ile bağlantılı görülmüştür. 
(Yavuz, Âşürâ, TDVİA, с. IV, s. 24-25.) 


Muharrem ve aşure, aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.s.)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu ehlibeyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da hicri 61 yılının muharrem ayında aşure günü şehit edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında özellikle de milletimiz nezdinde daha çok bu müessif olayla hatırlanır olmuş ve bu olay mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun, herkesin ortak acılarından biri halini almıştır. Nitekim, Hz. Hüseyin'e duyulan 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Zaman zaman farklı algı ve tezahürler söz konusu olsa da, hiç şüphesiz, muharrem ayı, muharrem ayının onuncu gününü ifade eden aşure ve 
Kerbela olayı, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel alt kimliğe mensup olursa olsun, İslam toplumlarının hemen hemen hepsinde önem atfedilen unsurlardandır. 


sevgi ve şehadetine duyulan üzüntü şiirlere, mersiyelere ve maktellere yansımış, bu alanda pek çok eser meydana getirilmiştir. Bunlardan birinde Âşık 
Yunus şöyle dile getirir duygularını: “Şehitlerin serçeşmesi / Enbiyanın bağrı başı / 
Evliyanın gözü yaşı / Hasan ile Hüseyin'dir./ Hazreti Ali babaları / Muhammed'dir dedeleri / Arşın iki küpeleri / Hasan ile Hüseyin'dir./ 
Kerbela'dır yazıları / Şehid olmuş gazileri / Fatma 
Ana kuzuları / Hasan ile 
Hüseyin'dir./ Derviş Yunus dünya fani / Bizden evvel gelen hani / İki cihanın sultanı / Hasan ile Hüseyin'dir.” 


Muharrem, aşure ve Kerbela'nın Alevi gelenekteki yansımalarına gelince, bu meyanda ortaya koyulan uygulamaların bazı detay farklılıklarıyla birlikte yukarıda çizilen tablo paralelinde olduğu görülmektedir. 


Muharrem ayında, Bektaşisi, Erdebil Sufiyan Süreği Talibi, Tahtacısı, Keçeci Babalısı, Hubyarlısı vb. günümüzde Alevi nitelemesiyle isimlendirilen bütün gruplarda, kiminde on gün, çoğunlukla ise on iki gün, üzerinde ittifak edilerek muharrem orucu tutulur. Bu orucun Muharrem ayının onuncu gününde bitirilecek şekilde hesaplanarak başlanması gerektiği yönünde görüşler beyan edilse de, genellikle muharrem ayının 1'inde başlayıp 12'sine kadar 12 gün tutulduğu görülmektedir. 


Aleviler arasındaki yaygın kabule göre, bu oruç peygamberlerin orucudur. Nitekim, Hz. Âdem'in tövbesinin kabulü için bir gün; Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinde yanmadığı için iki gün; Hz. 
Nuh'un gemisinin kurtuluşu için iki gün; Hz. 
Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtuluşu için iki gün; Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu için bir gün; Hz. Eyyub'un dertlerine şifa bulması vesilesiyle bir gün; Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması vesilesiyle bir gün olmak üzere toplam on gün tutulur. (Tur, Erkânname, 5. 184- 185.) Bir diğer görüşe göre ise, Hz. Âdem cennetten atıldığında suçu muharremde affolunmuş ve o da buna karşılık 3 gün oruç tutmuştur; Hz. Nuh tufandan bu ayda kurtulmuş ve şükür için 3 gün 





oruç tutmuştur; Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuş, о da 3 gün bu ayda oruç tutmuştur; Hz. Peygamber 
(5.а.5.) de yine bu ayda üç gün oruç tutmuştur. Alevi gelenek Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'in tuttuğu bu orucu, 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanıp, hastalıklarından kurtulduklarından dolayı olduğunu dile getirmektedir. İşte peygamberlerin tuttukları bu orucun toplamı on iki yapmaktadır ki, 
Aleviler bundan dolayı 12 
Muharrem'i tutmaktadır. 
(Üçer, Alevilik, <. 320.) 


Diğer bir kabule göre ise bu oruç, matem orucudur, 
Hz. Hüseyin'le beraber eh- 
Преуіп Kerbela'da şehit edilmelerinin anısına ve on iki imam adına tutulur, 
Muharrem orucunun deyişlerde de dile getirildiği görülmektedir: 


Aşure ayında matem orucu 
/ Onları tutana sevap yazıг / Onları görenin benzi bozulur / Kerbela'da yatan 
Hasan, Hüseyin / Pir Sultan 
Abdal'ım onunda zahmet / 
Оп birini tutana indi rahmet/ On iki tutana nasiptir cennet / Engür olmuş, Hakk ceminde erenler. 
(Öztelli, Pir Sultan, 5. 416.) 


Muharrem orucunun yukarıdaki kabullerle beraber kaynağı hakkında ne söylenirse söylensin, günümüzde oruç tutulurken matem algısıyla tutulduğu görülmektedir. Nitekim Hz. Hüseyin'in şehadeti dolayısıyla tutulması gereken oruçta matem gereği zevk ve eğlenceden kaçınmak üzere birtakım hususlara dikkat edilir: Muharrem orucu tutulan günlerde, hiçbir şekilde su içilmez, et yenmez; bir cennet meyvesi olduğu düşüncesiyle elma yenmez; soğan, ekmek vb. şeyler kesilmez, hayvan kesilmez, yaş odun kesilmez, aynaya bakılmaz, saç taranmaz, banyo yapılmaz, tıraş olunmaz, eğlence yapılmaz, düğün, nişan yapılmaz, cinsel ilişkide bulunulmaz ve cem yapılmaz. 





Ancak son zamanlarda şartlar gereği şehirlerde Muharrem orucuyla ilgili taranmama, tıraş olmama, banyo yapmama gibi bazı yasakların kalktığı da ifade edilmelidir. 


Muharrem günleri boyunca oruçlar açıldıktan sonra su yerine, ayran, hoşaf ve çay gibi sulandırılmış içecekler alınır, burada önemli olan Kerbela'da Yezid'in askerleri tarafından susuz bırakılan Hz. Hüseyin'in susuzluğuna yas tutmak ve onların çektiği acı ve ıstıraba ortak olmaktır. Nitekim eskiden ayran ya da hoşaf уаpacak malzeme bulamayanların suya kül katarak küllü su içtikleri hakkında anlatılanlar, Alevilerin Hz. Peygamber (s.a.s.)'in torunu Hz. 
Hüseyin'in susuzluğu konusunda tuttukları yasın boyutunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Günümüzde, içilen ayran ya da hoşaf türü içeceklerin, bardağın ağza götürülmesiyle değil 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de kaşıklarla veya kana Капа değil de “içme ile içmeme arasında” bir tarzda azar azar içilmesi, araştırmalarımız esnasında bizzat gözlemlediğimiz ve kaydedilmesi gereken önemli hususlardır. Benzer bir hassasiyetin tasavvuf erbabınca adap ve erkânının İcra edildiği mekânlarda da uygulandığı ve bu mekânlarda 
Hz. Hüseyin'in şehadeti esnasında çektiği susuzluk dolayısıyla çektiği ıstıraba ortak olmak amacıyla su tüketimi- nin asgariye indirildiği de biinmektedir. (Kara, Dergâhlar ve Mersiyehanlar, 5. 11.) 


Muharrem günleri boyunca bir şey kesmeme uygulaması, 
Hz. Hüseyin'in boynuna al- 





göstermeleri ve konuyla ilgili bu hassasiyetlere özellikle vurgu yapmalarının, “Alevilerin bu oruçta sadece su içmeyip et yemedikleri, diбег şeyleri yiyip içebildikleri” yönünde yanlış bir algıya neden olabildiği görülmektedir. Bu algının doğru olmadığı açıkça ifade edilmelidir. Aleviler de oruçlaını gün ağarmasından bir buçuk-iki saat öncesinden akşam gün batımına kadar yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle tutarlar. Nitekim oruçlar akşam gün batımıyla bera- 


dığı bir kılıç darbesiyle şehit olması hasebiyle, bıçağın kullanılmaması için yapılan bir uygulamadır. Nitekim belirtilmelidir ki, bıçak kullanmaktan kaçınmak için kesilmesi gereken şeyler genelde el ile parçalanır. Sözgelimi, soğan vurularak parçalanır, ekmek ise elle bölünür. Bıçak kullanmanın zorunlu olduğu şeyler ise, muharremden önce kesilerek, 12 günlük kullanım için hazır hâle getirilir. 


Hz. Hüseyin'e gösterilen bu ihtimam, diğer gruplarda olduğu gibi, Aleviler arasında da Hz. 
Peygamber'e karşı duyulan muhabbetin bir sonucu olarak 

O (s.a.s.)'nun ehlibeytine duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklamaktadır. 


ber açılır. Alevilerin muharrem günlerinde su içmemeleri ya da et yememeleri, akşam oruçlarını açtıklarında bunları yiyip-içmemekle alakalı bir durumdur. 


Muharrem Orucu akşamlarında cem de yapılmaz. Bu akşamlar yukarıda ifade edilen maktel ya da mersiye geleneği paralelinde başta Hadikatü's-Süeda ve Kumruname olmak üzere Kerbela olayının anlatıldığı eserler okunur, mersiyeler söylenir ve Kur'an okunur. 


Muharrem orucunun bitiminde ise 


Şüphesiz, Hz. Hüseyin'e gösterilen bu ihtimam, diğer gruplarda olduğu gibi, Aleviler arasında da Hz. 
Peygamber'e karşı duyulan muhabbetin bir sonucu olarak O (s.a.s.)'nun ehlibeytine duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklamaktadır. Alevi adap ve erkânını yürütmekle yükümlü ocakzade insanların Hz. Hüseyin'in şehadetini anlatırken, “Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'in bizzat öptüğü boynundan vurularak şehit edilmesi” motifini gözyaşları ile vurgulamaları, Hz. Hüseyin'e atfedilen önemin kaynağını göstermesi açısından kayda değerdir. 


Bu vesileyle yeri gelmişken burada bir hususa deinmekte fayda vardır: Alevilerin muharremde su içmeme ya da et yememe hususunda aşırı titizlik 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aşureler hazırlanır. Genelde on iki maddenin katılmasıyla yapılan aşureler hazırlanıp yine en az on iki kapıya dağıtılır. Sonra Muharrem cemi yapılır. Burada kurban kesilir. 
Muharrem ceminde kesilen kurban, Kerbela olayından sağ kurtularak ehlibeyt neslinin devamını sağlayan İmam 2еупе! -Abidin'in kurtuluşu için bir şükür kurbanıdır. 


Sonuçta, Aleviler arasında muharrem, aşure ve Kerbela olayına bağlı olarak ortaya konulan ve Hz. Hüseyin'in yasının tutulması motifini merkeze alan bütün uygulamalar, Hz. Peygamber (5.а.5.)'е olan sevgi ve saygılarının bir neticesi olarak değerlendirilmelidir. 


D 50 yl eşi 


Söyleşi: Doç. Dr. ilyas Üzüm - Dr. Cenksu Üçer 


Fethi Erdoğan ile 


Muharrem ve Kerbela 





Toplumumuzda ortak bir hüznün ve paylaşımın adı olan Kerbela ve Muharrem ayı üzerine, kanaat önderi 
Fethi Erdoğan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
İstifadenize sunuyoruz. 


üzerine 


fd Bin defa zulme 


uğrasanız da bir defa bile zulmetmeyiniz. ў р 


Muharrem ayı sizin için ne ifade ediyor? Muharrem ayına özgü “erkân” var mıdır? Muharrem ayında neler yaparsınız? 


Muharrem ayı hicri yılın ilk ayıdır ve Kur'an-ı Kerim'de savaşın yasaklandığı dört aydan biridir. Yüce Allah bu ayda savaşı yasaklamıştır. Buna rağmen, Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki yaranları, Kerbela denilen bir çölde şehit edilmişlerdir. Dolayısıyla muharrem ayı ehlibeyt muhipleri için hüzün, elem ve acı ifade eder. 


Muharrem ayında on iki gün sohbet ve ibadet devam eder. 
Kerbela mersiyeleri söylenir, gözyaşı akıtılır... Her gün on iki imam efendilerimizden bir imamımızın hayatı, ilmi-irfanı ile İslam'a verdiği hizmet ve bu mücadelede ödediği bedel anlatılır. 
Sohbetler derinleştikçe, insanlar kendi “O6z”ünü tanımaya başlar ve İslam uğrunda ödenen bedellerin boş olmadığı anlaşılır. 


Sohbetlerde, ilim şehrinin kapısı olan Hz. Ali pirimizin, “bin defa zulme uğrarsanız da, bir defa zalim olmayınız!...” emri hatırlanır. 


Muharrem ayı başlamadan üç gün evvel Küfe'de Küfe Valisi tarafından vahşice şehit edilen Müslim bin Akil ile çocukları 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Hz. Peygamber'in 


ibrahim ve Muhammed'in anısına, 
“masum-ı paklar orucu” dediğimiz oruca, Allah rızası için niyet eder, tutarız. Muharrem ayının birinden itibaren de on iki imam efendilerimizin ve Kerbela şehitlerimizin anısına, Allah rızası için niyet eder, on iki gün oruç tutarız. 

On üçüncü gün on iki çeşit gıda maddesinden meydana gelen aşure aşı pişirilir. Bu gıda maddeleri; kabuğu alınmış buğday, fasulye, nohut, ceviz içi, fındık, yer fıstığı, kuru üzüm, incir, şeker, kayısı, çok az tuz ve sudur. 


Maddi imkânları olanlar, Kerbela faciasında ağır hasta olması dolayısıyla sağ kurtulan ve ehlibeyt soyunun devamına vesile olan Zeynel Abidin hazretleri için şükür kurbanı keser ve on iki çeşitten meydana gelen aşure aşını en az on iki eve ikram ederler. Bu kurban infakı, mümkün ise pişirilmiş olarak ikram edilir. Fakirler, güçsüzler, yaşlılar ve işsizler gözetilir. Kırgınların, dargınların gönülleri kazanılır. Çünkü oruç, aç kalmaktan ziyade, nefs-i emmarenin ıslahıdır. 


Muharrem orucundan bahseder misiniz? 
Kaç gün oruç tutarsınız? Ocaklar ve yöreler arasında farklılıklar var mıdır? 


Muharrem orucu diğer oruçlardan farklıdır. Hem Allah rızası için tutulur, hem de peygamberin torununa yapılan zulüm karşısında bir çeşit matemdir. 


Muharrem ayı orucunu iki yönüyle değerlendirmemiz gerekir. Oruç yönü ve matem yönü. Oruç yönü Allah rızasını kazanıp nefsin kötülüklerin- den korunmamız için Tanrı buyruğu olarak bunu yerine getirmektir. Oruç, esasında Allah'a itaat ve ibadettir. Şöyle ki; oruçtan maksat yiyip içmekten kesilmek değildir. Kem sözden, nefs-i emmarenin çirkinlik ve rezaletinden uzak olup nefs-i levvameyi idrak ederek, yapılan kötü işlerden nedamet duymak, kemliklere sabrederek Кетаlatı tercih etmektir. 
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torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki yaranları, Kerbela denilen bir çölde şehit edilmişlerdir. 
Dolayısıyla muharrem ayı ehlibeyt muhipleri için hüzün, elem ve acı ifade eder. 


Diğer taraftan oruç vasıtasıyla kendimizi dedikodu, gıybet, isnat-iftira, yalan, çirkin söz, kin-kibir ve fitneye yol açacak davranışlar gibi şeytani fiillerden katiyetle koru- 


malıyız. 

Matem yönü ise HZ. 
Peygamberimiz'in, kucağında yetiştirdiği, “kurretü'l aynım/gö- 


zümün nuru” buyurduğu İmam 
Hüseyin'in ve yakınlarının acısını hissetmektir. Bu şekilde, Hz. Ali evladına yapılan zulmün acısına katılıp o muhterem zatların İslam uğrunda ödedikleri ağır bedelleri bir nebze olsun bedenimizde yaşarız. 


Öte yandan bugünlerde aziz şehitlerimiz susuz şehit edildikleri için (mecburiyet olmadıkça) doğrudan su içmeyiz. Muharrem ayının on Üçüncü gününe kadar davar kesip kan akıtmayız. Etli, yağlı yemeklerle sofra donatmadan, mütevazı sofralarda sulu ve sebzeli yemeklerle oruç açarız. 


İftardan evvel, beden temizliği yapılır. Hane halkı büyüklerinin elini öper, sofraya otururuz. 
Büyüğün destur duası ile yemek yer ve şükür duası ile sofradan kalkarız. Yatana kadar sohbet ve ibadet devam eder. Mersiyeler söylenir. 
Muharrem ayı boyunca, eğlenceli törenler yapmayız. 


Üç gün “Masum-u paklar orucu,” on iki gün de “Muharrem/On iki imamlar” orucu olmak üzere on beş gün oruç tutarız. 


Ocaklar ve yöreler arasında önemli farklılıklar görünürse de bu temelde yaşayanların ihmalin- den veya bilgisizliğinden kaynaklanır. 


Ehlibeyt mensubu olarak, Hz. Hüseyin'in Кіşiliği Üzerinde durur musunuz? 


Hz. Hüseyin'in anası Hz. Peygamberimizin kızı Fatımatü'z-Zehra, babasıdaHz. Peygamberimiz'in amcası oğlu Hz. Ali Murtaza'dır. Hicretin dördünси yılı (Miladi 626) tarihinde dünyaya teşrif etmişlerdir. 


Doğduğunda, Hz. Peygamber mübarek tükürüğü ile ağzını ovmuş ve kulağına ezan okumuştur. 
İki cihan serveri Hz. Peygamberimiz, torunları Hasan ve Hüseyin'i çok sever ve onları kucağından ve omzundan indirmezdi. “Bunlar cennet gençleridir” diyerek, ashabına tanıtırdı. “Her peygamberin soyu kendi evladı ile yürümüştür. 
Benim soyum ise kızım Fatıma ile damadım Ali Murtaza'dan yürüyecektir.” buyurmuştur. 


Ayrıca Kerbela'da yetmiş kişilik bir kafile ile binlerle ifade edilen Yezit ordusu karşısında, dedesinin İslam bayrağını çekip “Zilletle yaşamaktan- sa, mertçe ölmeyi tercih ederim...” diyerek dik durması, Hz. Hüseyin'in, evrensel bir din olan İslam'a verdiği değeri ve de kendisinin kahramanlığını göstermektedir. 

Bizim burada Hz. Hüseyin'in kişiliğini, Yüce Peygamberimiz'in sevgisine mazhariyetini yüce ahlak ve irfaniyet değerini yeterince anlatmamıza imkân yoktur. Buna rağmen, gene de konunun özüne değinmek ve çağımız insanlarının bu konuya eğilmelerini sağlamak amacıyla, Kerbela faciasının meydana gelmesinin altındaki gizli kalan “kin ve intikam hırsının” üstünün açılmasında fayda görüyorum. 


Kerbela gibi acı veren bir hadiseden günümüz için çıkaracağınız ibretler, dersler nelerdir? 


Bu yaranın elemi, kişiyi düşünmeye ve “Hakk ile bâtılı” fark etmeğe davet eder. Gafletten uyanmasına yardımcı olur. Kendisini/özünü tanır, dolayısıyla Rabbini de tanır ve Hz. Hüseyin gibi masivanın menfaatini elinin tersi ile itip Hakk ve hakikat yolunda canını ve varını feda edecek duruma gelir. 


Fuzuli, Nesimi, Hallac-ı Mansur, Pir Sultan ve benzeri nice sergerdanlar bu Hakk aşkının tadına varıp serinden ve varından vazgeçmişlerdir. Hz. 
Hüseyin ve ehlibeyt için yürek dağlayıp mersiyeler yazmışlardır. 

Ben de bu vesile ile Hüseyin aşkı ile söylediğim 
21 kıtalık uzun bir mersiyemden birkaç kıta ile 
sözümü bağlayayım: 





Muhammed-Ali'dir benim pederim Zalimlikten yana olmayın derim 
Çekilin yolumdan şarka giderim 
Kavga istemedi İmam Hüseyin 


Ciğerpareleri hep birer birer 
Şehitlik şerbeti içip gittiler 
Nisa-i ehlibeyt feryat ettiler 
Sabırlar diledi İmam Hüseyin 


Medine yurduna selam söyleyin 
Laleler açınca matem eyleyin 
Hakk yolunda asla ödün vermeyin Nasihatlar verdi İmam Hüseyin 


Bu yolda ser verdi Atalarımız 
Viran oldu nice yuvalarımız 
Hatice, Fatıma analarımız 
Cümlesinin derdi İmam Hüseyin. 


Ey gönül! Cefayı sefaya yeğle 
Şehitler için “ihtiram” eyle 
Yetmiş üç şehidi ağıt et söyle 
Katarına katsın İmam Hüseyin 


Şah'ın yolun sürdü “On iki İmam” 


Âşıklar, sadıklar, veliler tamam 


Fethi mahşere dek eylenmez yaram Derdimin dermanı İmam Hüseyin. 
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AN ahlaki gelişimin mahiyetini hatırlarsak tefekkür ile ahlak arasında organik bir bağ olduğunu rahatlıkla fark edebiliriz. 
Kötü ahlak/ahlaksızlık ile tefekkür arasında ters orantı varken, güzel ahlak ile tefekkür arasında doğru orantı vardır. Birey, tefekkür düzeyi уикseldiği oranda güzel ahlaklılık düzeyini yükseltebilmektedir. 


Bireyin ahlakça gelişmesi, her şeyden önce onun anlam arayışıyla doğrudan ilişkilidir. Başta kendi varlığı olmak üzere varlık dünyasını ve hayatı sorgulayıp anlam(landırm)a çabalarını geliştirerek sürdüren birey, düşünme ve anlam(landırm)a düzeyini yükseltir. Düşünme ve anlam(landırm) a yeteneğini geliştirdiği nispette de kendi içinde tutarlı bütüncül bir dünya görüşü, bir hayat anlayışı(felsefesi) oluşturur. 


Birey, ürettiği kuşatıcı dünya görüşü/ hayat felsefesi doğrultusunda hayatını düzenlemeye çalışır. 
Bunun uzantısı olarak ister istemez varlık dünyasıyla ilişkilerini sorun edinir; varlıklarla ve özellikle de insanlarla ilişkilerinin neliği ve nasıllığı üzerine düşünür. Bu ilişkiler ağı içinde tutum ve davranışlarını belirlemesini ve yönlendirmesini kılavuzlayacak değerler oluşturur. Bu değerleri oluştururken onların hayatla irtibatlarını kurduğu gibi, günlük hayatında onların nasıl somutlaşacaklarını, hangi davranış kalıplarıyla görünürlük kazanacaklarını da belirler. Bireyin tamamen iç dünyasında oluşan ve onu varoluşsal bütünlüğe, tutarlılığa ve bilinçliliğe kavuşturan bu değerler, onun gerçek ahlakını oluşturmaktadır. Bireyin 











tezahür eden ahlaki tutum ve davranışları ise, işte bu içteki ahlakın dışa yansımalarından ibarettir. 
(bkz. Aydın, Ağustos 2011 ve Ekim, 2011.) 
Onun ahlaki yaşantısında genelde çelişkiler değil tutarlılık, bölük pörçüklük/rastgelelik değil bütünlük ve denge vardır. Tabii ki, o bireyin varlığı ve hayatı anlamlandırması ne kadar üst düzeyde ise, inşa ettiği değerleri, dolayısıyla ahlaki gelişmişliği де o kadar üst düzeydedir. 


Öte yandan, düşünme, sorgulama ve anlamlandırma yeteneği dumura uğratılan bireyin ahlaki gelişim süreci duraksamakta; biyolojik yaşı- nın ilerlemesine rağmen ahlak yaşı ddeta yerinde saymaktadır. Bu birey, varlık dünyasını ve hayatı pek anlam(landıram) adığı ve ahlaki değerlerini oluşturamadığı için kendini yönetme yetkinliğini, ahlaki özgürlüğü kazanamamakta; dürtülerinin/içgüdülerinin ve çevresinin güdümünde yaşamayı sürdürmektedir. Nerede nasıl bir tutum takınacağını, nasıl davranacağını artık kendisi değil, içgüdüleri veya çevreden gelen ödüller, cezalar vb. belirlemektedir. Değerlerin oluşturulamaması, keyfi hayat tarzlarının, her halükârda keyfiliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum, öylelerinin bir ahlak sorunuyla birlikte bir kişilik sorunlarının olduğunun göstergesidir. 


Ahlakın ve ahlaki gelişim sürecinin mahiyetine dair bu özet değerlendirmeden anlaşılıyor ki, bireyin güzel ahlak sahibi olması veya güzel ahlaktan yoksun kalması (kötü ahlaklı olması), onun tefekkür yeteneğinin, anlama/kavrama sisteminin gelişmiş olup olmamasıyla, bu açıdan gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. 


Söyle ki, ahlaklı olabilmek için öngörülen işlemlerin tümünü, birey ancak anlama kavrama yeteneğini işletip geliştirdiği oranda başarabilecektir. 
Mesela, ahlaki gelişim sürecinde işe yarayan/ besleyici bilgiler, asla ezberlenmiş hazır kalıp bilgiler veya halk deyişiyle kuru bilgiler değil; bilakis işlenmiş/anlamlı rafine bilgilerdir. Edinilen mevcut bilgileri, birey sorgulayarak anlamlandırmakta, zihinsel/ bilişsel işlemlerden geçirerek uygulanabi-ІП kullanılabilir niteliğe kavuşturmaktadır. Bireyin kendine özgü ürünler hâline gelen bu anlamlı bilgiler kullanılarak yeni bilgiler üretilmekte ve bu bilgi keşftetme/ üretme süreci böyle sürüp gitmektedir. 
Ezber bilgi kalıplarının aksine, bu nitelikteki anlamlı bilgiler bireyin varlığının unsurları haline geldikleri için, onun ahlaki tutum ve davranışlarını oluş- 


Bireyin ahlak gelişimi, onun anlama/ kavrama yeteneğinin gelişmesiyle at başı yürümektedir. Bu nedenle, tefekkür ve idrak yeteneğini geliştirme yolunda ilerlemeyen bireyin, güzel ahlakı üretme/ kazanma yolunda ciddi adımlar atması mümkün değildir. 


turucu etkiye sahiptirler. (bkz. Aydın, Kasım, 2010.) Kısacası, kendi ahlaki değerlerini oluşturma çabası içindeki bireyin bilgi karşısındaki tavrı, pasif kabullenici bir tavır değil, tam aksine onlar karşısında bir aktif yaklaşım, tam bir özne duruşudur. 
Onun gerçekleştirdiği bu işlemlerin tümü, tefekkür dünyasıyla ilişkilidir; anlama/kavrama sisteminin işlevleridir. 


Güzel ahlak sahibi olabilmek için ön şart olan değerler oluşturma işlemi de, tamamen bireyin idrak sistemiyle ilgilidir. Muhakeme gücü gelişmemiş, belli bir idrak düzeyine erişmemiş birinin ahlaki deger oluşturması mümkün değildir. 
Varlığı ve hayatı anlamlandırma sürecinde yol almayan, dolayısıyla kendine özgü bir dünya görüşü/hayat anlayışı geliştirme çabası içinde olmayan biri, ahlak Üzerine düşünemez, ahlaki tutum ve davranışlarının ölçütü olan değerleri inşa edemez. 
Kısacası, ahlaki değerler edinme ve onlara göre ahlaki tutum ve davranışlar ortaya koyma, doğrudan tefekkürle ilgilidir, anlama ve kavrama/idrak sisteminin işlevidir. İşte bu yüzden, söz gelimi küçük çocuktan ahlaki tutum takınması beklenmez. O, içgüdülerine veya dışarıdan gelecek ödül ve cezalara göre tutum ve davranışlar sergiler. Çünkü o, ahlaki değer oluşturmak şöyle dursun, kural fikrinden bile yoksundur. Oynadığı oyunu kurallarına göre oynar; ancak o kuralların farkında değildir. Bu farkında olamayışı, onun idrak sisteminin bunları kavrayacak kadar gelişmemiş olmasındandır. 


Yine ahlak denilince hemen akla gelen, irade, ihtiyar (seçme), özgürlük ve sorumluluk gibi kavramlar da, bireyin tefekkür ve idrak yeteneği ile doğrudan ilgilidir. İnsan, akıllı/düşünen/idrak eden bir varlık olduğu için bu kavramların belirttiği niteliklere sahiptir. Bu yeteneğe sahip olmayan diğer canlılarda, bu kavramların dile getirdiği özellikler bulunmamaktadır. Ancak, insanda yaratılıştan potansiyel güç olarak mevcut olan bu tefekkür ve idrak yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yeteneği gelişmemiş olan insanda, diğer kavramların belirttikleri özellikler de gelişememektedir. 


Görüldüğü gibi güzel ahlak, çok boyutlu, çok derinlikli insani yanımızı teşkil etmektedir. Onunla hayvani hayattan insani hayata yükselme imkânı elde edilmektedir. Dışa vuran güzel ahlaki tutum ve davranışların çok önemli bir zihinsel arka planı bulunmaktadır. Bu demektir ki, bireyin ahlak gelişimi, 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onun anlama/kavrama yeteneğinin gelişmesiyle at başı yürümektedir. Bu nedenle, tefekkür ve idrak yeteneğini geliştirme yolunda ilerlemeyen bireyin, güzel ahlakı üretme/kazanma yolunda ciddi adımlar atması mümkün değildir. Bütün bu iş ve işlemleri Kur'an ve sünnetten hareketle gerçekleştirmesi gereken Müslüman bireyin elinden tutacak çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 


Ahlakın bu gerçekliğine rağmen, İslam ahlakının mahiyeti üzerine yeterince çalışıldığı, felsefi temellendirmelerin yapıldığı, yapılanların yeterince ge- 
1150119151 söylenemez. İslam Ahlakı üzerine yazılan eserlerde, ahlaki görevlerin taksimatını yapmak, türlerini ve vasıflarını belirtmek, ahlaki kuralları saymakla âdeta yetinilmektedir. Bu görevlerin eleştirel yaklaşımla bütüncül ve tutarlı bir değerlendirmesi yapılarak sistemleştiril(e)memiştir, denilebilir. Bu konuda Yaran'ın şu tespitine hak vermemek elde değildir: “Ne var ki, dini ahlak tarzında yazılmış ahlak kitaplarında, “İslam'da ahlakın şartı kaçtır?” ya да “İslam'da ferdi ahlakla ilgili temel erdemler)/fazilet- ler nelerdir?" şeklinde bir soruya verilebilecek ortak, müşterek cevaba, sade bir tasnife rastlanmamaktadır. Ahlaki faziletler ve reziletler listesi yazardan yazara değişmekte ve hatırda tutulması imkânsız pek çok fazilet herhangi bir önem sırasına da koyulma- dan arka arkaya sıralanmaktadır. Orneğin, bazen 40'a, 50'ye kadar çıkabilen, ortalama 20-25 fazilet ve 20-25 de rezilet sayılabilmekte ve örneğin bir yazar adalete 8. sırada yer verirken öbürü ferdi erdemler listesinde ona hiç yer vermemekte, yahut cimriliği 
2. sırada rezilet sayan bir yazar, adam öldürmeyi 10. 
sıraya koymakta, ya da fiilleri sözlerine uymamayı 
4. sırada ele alan bir başka yazar, fuhuşu 14. sırada ele almaktadır.” (Yaran, 2011: 28) Yaran'a göre, İslam dünyasındaki üç ahlak ekolünden biri olan “Felsefi ahlak ekolü” de bunu başaramamıştır. Mesela dört temel ahlaki erdemle ilgili söylenenler bile, Yunan filozoflarından, özellikle Platon'dan (Eflatun'dan) alınmış fazla sorgulanmadan korunmuş ve savunulmuştur. Nitekim Gazali gibi bilginler tarafından eleştirilmişlerdir. (Yaran, 20011:37, 38, 41. ilk iki ekol ise, dini ve tasavvufi ahlak ekolleri. Bu tasnif ve isimlendirmenin yerindeliğini, ayrıca tartışmak gerekir.) 


Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu ahlak kavramının muhtevasında tarihi süreç içerisinde giderek bir daralmanın, sığlaşmanın meydana gelmesinde, İslam ahlakını analitik yaklaşımla ele alıp felsefi derinliбіуіе ve sistemleştirerek ortaya koyamamanın, güncelleyememenin payı büyüktür. Zamanla, ahlak deyince Müslümanların aklına daha ziyade bazı örf ve ddetlerle giyim-kuşamla, cinsellikle ilgili kimi kuralların gelir olması ve bütün ahlaki kuralların nasslar- 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da sayıldığının ve bu kuralların muhtevalarıyla ilgili söylenmesi gereken her şeyin söylendiğinin zannedilmesi, işte bu daralmanın ve sığlaşmanın eseridir. 
Bu anlayış, Müslüman insanın, içinde bulunduğu toplumsal şartlarda ahlaken doğru/iyi/güzel olanı görme, fark etme ve doğru değerlendirme kabiliyetini zayıflatmıştır. 


Oysa, gerçekte İslam ahlakının teolojik kaynağa sahip olması, akli gerekçelerle temellendirilmesine, nasslardaki ahlaki beyanların felsefi analizlerinin yapılmasına engel değil; aksine bunu gerektiricidir. 
Yeterince akli temellendirme yapmamak, Rağıb'ın deyişiyle, “Yüce Allah'ın kullarına gönderdiği iki elçi”den birini (aklı) kullanmamak suretiyle diğerinden (Peygamberden) de yararlanma imkânını kaybetmektir. e İslam ahlakına ilişkin kuralların, varlık, insan gerçeği ve hayatla ilişkisi kurularak analiz edilip sentezlere varılması gerekmektedir. 
Devraldığımız ve tüketmeye devam ettiğimiz İslami mirası çok iyi anlamlandırarak ve günümüzde іпsanlığın bu alandaki bilimsel, felsefi birikiminden de yararlanarak İslam ahlakına dair bu çağın insanının idrakine hitap eden yeni ve özgün bir içerik üretmeye, ahlaki bilinç oluşturmaya mecburuz. 
Bunu yaparken de, mevcut ahlak felsefesi teorilerinden herhangi birinin kalıplarına sıkışma kompleksine veya onları görmezlikten gelme şeklindeki istiğna hâline düşmemek gerekir. Eleştirel yaklaşımla yeni okumalar yapmadan İslam ahlakına dair yeni bir içerik üretmek, mümkün gözükmemektedir. Okuduğu veya dinlediği muhtevaların pasif kabullenicisi olmaya kalıplanmış, belli bilgi kalıplarını ezberleyip istendiğinde de aynen satmayı/ aktarma- yı marifet sayan anlayışla bunu gerçekleştirmek, elbette mümkün değildir. Yeni bir İslami ahlak içeriği üretmek, ahlaki/vicdani muhakeme yeteneğini yitirmiş günümüz dünyasında ahlaklı Müslüman bireyi yetiştirebilmenin ön şartıdır. Açık toplumun dindarını yetiştirme amacıyla düzenlenecek ahlak eğitiminde de aynı yaklaşımın benimsenmesi 20- runludur. (Bk. Aydın, 2011.) 
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enel kültürümüzü yokladıgımızda ateşin karbon ve ii oksijenin reaksiyona gir- 
— mesi ile oluştuğunu ve bizim bunu 
“© alev olarak gördüğümüzü biliyoruz. Ateş yandığı zaman etrafında- ki havayı ısıtır ve böylece onun yükselmesini sağlar, bunun sonucu olarak soğuk hava akımı başlar, bu da ateşin yanmasını sürekli kılar. 






Olumlu ve olumsuz birçok sebepten dolayı, insan yüreğinde başlayan yangın da mana aleminde, bilim kurallarına uygun olarak cereyan eder. 


ibn Arabi; “Allah bir kuluna bilgiyi ilham etmek ve bu hâli bildirmek murat ederse, kalbin üzerine bir 
“kurb serinliği inzal eder” der. 


Burada yakınlık, serinlik olarak hissetürilir. İnsanın yüreğinde başlamış olan yangın zihnine, düşüncelerine ulaşır, bu yükselen sıcaklık, kalbin üst kısmından aşağı nüfuz ederek inen serinliği beraberinde getirir, işte bu serinlik aslında yüreбітігдекі yangını daha fazla artıran kurbdur. Mana aleminde yaşadığımız ve adını koyamadığımız bu duyguyu, yüreğimde bir ateş, bir yangın var, sanki alev alev yanan ve kalbimi acıtan diyerek, izafi olarak tarif etmeye çalışırız. Bu yangın gerçekten eğer iyice büyümüş ve yakıcılığı da son noktaya varmış ise gözlerden akan yaşlar dahi söndüremez. Çünkü suyun; iki hidrojen, bir oksijen olması itibarıyla yanıcı bir özelliği de vardır. Tıpkı denizlerde meydana gelen kazalar sonucunda çıkan büyük yangınları suyun söndüremediği gibi. 

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şu kıssası bu gerçeği ifade etmede pek manidardır: 


Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, her sabah Ustadı Muhammed Üftade Hazretleri'nin abdest suyunu dökmektedir. Ancak kış aylarında ve soğuk günlerde suyu ısıtarak hazırlamakta ve hocasına böylece hizmette kusur etmemeye gayret sarf etmektedir. 
Ancak soğuk bir kış sabahı Hüdayi Hazretleri, biraz geç kalkması dolayısıyla hocasının abdest suyunu ısıtmaya vakit ve fırsat bulamaz. Hocası odasından çıkmak üzeredir. Hz. Hüdayi, büyük bir üzüntüye kapılır. Hocasının o mübarek ellerine, bu ısınmamış buz gibi suyu nasıl dökecektir? 


Bin bir hüznün girdapları arasında boğuşurken, yapacağı tek bir şey kalmıştır: Allah'a iltica... 


Hemen su testisini göğsüne bastırarak başlar “Allah” lafzının tekrarlamaya... 


Bu sırada hocası kapıda görünür. Hudayi Hazretleri çekinerek hocasının yanına varır. Ondaki bu tedirginlik ve telaşı sezen Uftade Hazretleri merakla seslenir: 


“Hayrola evladım, niye testiyi göğsüne bastırmış öyle bakıyorsun? Haydi döküver!..” 


Bunun üzerine Hüdayi Hazretleri suyu dökmeye başlar. Ama o ne? Hocası, suyun eline değmesi ile beraber başını kaldırmıştır: 


“Mahmud evladım, su biraz fazla ısınmış!” 
Hüdayi Hazretleri de şaşkındır: 

“Nasıl olur efendim, suyu ısıtmamıştım КІ?” 
Üftade Hazretleri, manalı manalı tebessüm eder; 


“Evladım, bu su odun ateşiyle değil, gönül ateşiyle 151111115." 

İnsan olarak kader istikametimizde yaşadığımız/ yaşayacağımız acı olaylar ile Allah ve kullarına duyulan aşk sebebiyle acı çekerek ulaşılan mutluluklar; 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yüreğimizdeki yangını başlatan bir kıvılcım olabilir. 
Gönül ateşi ki, odun ateşinden daha yakıcı bir özellige sahiptir. Andıkça artar, düşündükçe büyür ve bazı şeyler anlamını yitirirken, bambaşka şeylere anlam yükler insan. Değerli ve değersiz kendisinden gayrı her şeyin insan ruhu için aynen ateş gibi olduğunu bilerek, sırrına ermek, lüttuna mazhar olmak, hikmetini ve ibretini görmek ister Rabbinin. 
Hayatın kenarından Hz. İbrahim gibi bırakmak ister kendini ateşin kucağına, gül bahçesine döneceğini, kırmızının rengine boyanacağını ümit ederek. 

Ateş sadece düştüğü yeri yakmaz 

Ateş sadece düştüğü yeri mi yakar. Ateş etrafına sıçrattığı kıvılcımlarla kendi alevini hafifletirken başka yangınlar başlatır. Paylaşmak ister; ateşini paylaşmak, acısını paylaşmak. Yaslanacak bir dost yürekte, gözlerini aralayarak mahrem bakışlarını, gönül pınarından kesik kesik alan yaşlarını paylaşmak. Ancak bu şekilde hafifletecektir yangınını. Yaslanacak bir dost yürekte, gözlerini aralayarak mahrem bakışlarını, gönül pınarından kesik kesik akan yaşlarını paylaşmak.. Çünkü Dost çeker alır alevlerin içerisinden onu, sözleri meltem rüzgarı gibi şefkatle okşayarak serinletir yüreğini. 
Boşaltıverir böylece bütün ağırlığını, acılarını bu limana. Düğümleri çözmesi için gönül yumağının iplerini tutuşturuverir dostun ellerine. Yağmurlar yağar sağanak sağanak, dağılır tüm kara bulutlar, çiçek açar, bahar gelir böylece yüreğine. 

Ateş sadece yakmaz 


Ateş sadece yakmaz, ateş yıkar adeta arındırır, temizler öze döndürür. Küllerinden yeniden dünyaya getirir insanı. Peygamberimiz (5.а.5.) “Biz реудатber zümresiyiz; belaların çoğu bize verilmiştir.” buyurur. Dünyada nefsini arındırmayanı ahirette cehennem arındırır. Dünyada da ahirette de cehennemin varlığı insanların azap duymaları amacıyla de- 
511, Allah'ın rahmeti ile arındırılmaları sebebiyledir. 


Manevi ve maddi azap insanı dünya bağlarından kopardığı, nefsinden arındırdığı için bir rahmettir. 
Tadı oldukça acı olan bir ilacın içimi hastaya zevk vermeyebilir; ama sonunda şifa olması, Allah'ın, cehennem dahil olmak üzere, hayır ve güzellikten başka bir şey yaratmadığının göstergesidir. Allah elbette kullarından hatalı olanları cezalandıracağını ahdetmiştir. Suçluyu cezalandırır lakin bu cezalandırma günahlardan arınma işlevini oluşturan bir “rahmet” mekanizmasıdır. Niyazi Mısri Hz. bu konuyu “Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş” cümleleriyle tek beyitte ne güzel ifade etmiştir. 
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zâmanlar üstüdür- 





: nsan çok yönlü ve karmaşık bir varlıktır. 
Kur'an-ı Kerim onu; 'ahsen-i takvim’ üzere yarattık derken, bizatihi ahlâk ve güzellik üzerine inşa edildiğini anlatır. Bu durum 

“Allah'ın yaratması ne güzeldir’ (Haşr, 24.) ayetiyle mahlukat bazında genişler ve desteklenir. 


İnsan güzellik ilişkisi bir çok açılardan incelenebilir. Ата bu yazıda insanın gündelik hayatını güzel üzerine inşa etmesi ve bunun sonuçlarından biri olarak geride bırakılan hoş seda boyutu ele alınacaktır. Hoş seda bırakmak öncelikle gündelik hayatın 'güzel' üzerine inşasını gerektirir. 


Gündelik hayatın güzel üzerine inşası, temelde insan algısı ve yetiştirilmesiyle ilgilidir. 


m à 
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Dolayısıyla hiçbir zaman insanın ahsen-i takvim boyutu kamufle edilmemelidir. Bu kabul hem kendilik algımızı, hem de eşyayla, çevreyle bir başka ifadeyle kendi dışımızdaki her şeyle olan düşüncemizi belirler, düzenler, olumlu olarak etkiler. Bu zaviyeden olarak belirli bir vakitle sınırlandırılmış dünya hayatı aynı zamanda insanın güzelliği gerçekleştireceği tek mekandır. 'Yarın öleceğinizi bilseniz ağaç dikin' hadisi, peygamberin rehberliğinde- ki insana güzele dair verilen derinlikli bir örnektir. Aynı zamanda hoş seda olarak da bütün mahlukatı, zamanları, dünya ve ahireti kucaklayan bir perspektif vardır. 


İnsanın gündelik hayatında güzeli gerçekleştirmesi, kendine verilen yetenekler çerçevesin- a { Ё ` ‚ ЖМ 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de mümkündür. Нег insanın farklı kabiliyet ve yetenekte yaratılması aynı zamanda güzele dair perspektifin çeşitliği ve dünya hayatının mamur olmasının da alt yapısını oluşturur. Cinsiyet üzerinden farklılık da, bu açıdan değerlendirilmelidir. Dolayısıyla burada bir başkasına benzemekten çok kendimiz olarak keşfe çıkmayı öncelemek gerekir. “Ben kimim ve hangi açılardan hem kendime, hem millete hem de dünyaya yararlı olabilirim” sorusu sorulmalı ve doğru cevapları bulunmaya çalışılmalıdır. Çünkü aslolan insanın yapıp ettiklerinin dünya ve ahirete dair sonuçlarıdır. Bireye dair farklılaştırmalar sosyo-kültürel yapıda şekillenir. 


Dini anlamda kadın ve erkeğin birlikte değerlendirildiği ortak paydalar vardır. imanda, ibadette kadın ve erkek aynıdır. Toplumsal şekilleniş üzerinde ise uzun yıllara tekabul eden düzenlemeler karşımıza çıkar. Göçebe toplumdan yerleşikliğe geçiş süreci hem kadın hem de erkek rollerinde ciddi değişme ve farklılaşmalara neden olurken, geleneksel toplumdan modern topluma geçişte de benzer kırılma ve yeniden yapılanmalar söz konusudur. Bütün bu süreçlerde sürekliliğini koruyan ise güzel ve güzele rağbettir. Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bulgular bunun en güzel kanıtıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük kazılarında, yer altı toplu yaşamında ev hayatı ve mekanda 'kirli-temiz' ayırımını gösteren bulguları, insanlığın ortak mirasındaki güzel algısının düzenlenişine dair önemli ve özel örneklerden biri olarak değerlendirebiliriz. Bir başka ifadeyle insanın güzelle ilişkisi toplumlar ve zamanlar üstüdür. 


Her toplum kendi kabulleri çerçevesinde güzel algısı merkezli bir birey ve gündelik hayat düzenlenişi yapar. Medeniyetler bağlamında zirveye 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oturan bu algı ve düzenlemelerden yola çıkarak sosyo-kültürel analizler yapmak mümkündür. Ayrıca karşımızdakini anlamakta ve değerlendirmede bu bilgiler önemli olur. 


Güzel algısı insanın çevresiyle de barışık bir hayat tarzı oluşturmasını sağlar. Sosyal çevresi kadar fiziki çevre de bu algının içindedir. Abdest alırken suyu kıyafetlere sıçratmanın mekruh olmasını da, ancak bu algıyla anlayabilir, sağlam bir zemine oturtabiliriz. Burada insanın tasarrufuna verilen dünya ve içindekilerin nasıl kullanılacağına dair çok ince, naif bir dikkat çekme vardır. İnsanın birlikte yaşamda tasarrufta bulunacağı eşyaya karşı aşırılığa/ israfa kayma durumu engellenir. Su kullanımındaki aşırılık israf, abdesti/ibadet bağlamında da yasaklanmış ve insanın ibadetinin sevabını azaltan bir durum olarak yeniden tanımlanmıştır. Dolayısıyla alem insan ilişkisinin nasıllığına dair bütün tasarruflar, geri bildirim bağlamında insana olumlu veya olumsuz olarak döner. Bir anlamda insanın hem dünyada hem de ahirette kazanması, güzeli gerçekleştirmekle mümkündür. Bununla birlikte ifrat-tefrit ilişkisi bağlamında insan düşüncesi ve hareketlerinin belli bir dengede tutulması desteklenir. 


Modernleşme ise en ciddi kırılmayı ‘аід boyutunda gerçekleştirmiştir. İnsanı özgürlük bağlamında bütün yaptıklarında serbest bırakmıştır. Bir başka ifadeyle insan mutlak yapabilme gücüne sahip tek varlıktır ve bunun herhangi bir şekilde olumsuz geri dönüşümleri yoktur. 
Toplum kuralları bağlamında da yeniden düzenlemeler yapılır. Birey, Yaratıcıya değil topluma karşı sorumludur. Yaratıcıya karşı sorumluluk bireyin kendi özelidir ve diğerlerini bağlamaz, onları ilgilendirmez. Postmodern ve postmodern ötesi birey algısı ise insanı toplum-ahlak kurallarından da soyutlar ve istediğini yapabilme gücüne sahip tek irade olarak belirler, 


Bu kabuller insan-güzel algısının içeriğini de deöiştirmiştir. Güzel, görünür alemin sınırları içine dahil edilmiş, insanın özel alanı ve görünmeyenler açıkta bırakılmıştır. Güzelin sınırları da 'modern batılı görüntü' olarak yeniden belirlenmiştir. Moda tabiriyle 'imaj' her şeydir. İnsanın dış mekanlarda güzel olması, modern zamanlar için vazgeçilmez olurken, insanın düşünme ve davranma biçimine dair güzel, kamufle edilmiştir. 


Modern algının en sorunlu alan- Güzel algısı, Bir çoğumuz yeteneklerimizin rehlarından biri de israf/tüketimdir. -. berliğinde insana hizmeti gerçek-Modern insanın, insan-eşya ve çev- li çevresiyle leştirip, -şu tarihte sizin derslerinizre İlişkisi bu algı çevresinden yeni- Яе barışık bir de bulunmuştum veya bizim hoca- 


den düzenlenir. Tüketim, insanın bütün davranma biçimlerinin içine dahil olur. İnsanın bütün tüketimleri faturalandırıldığı için, neyi, nasıl ve ne kadar tükettiği önemli deildir. Faturasını ödeyip ödemediği önemlidir. Bu durumdan hem 505- yal çevre hem de fiziki çevre etkilenir. Çünkü dünya hayatında her şey, doğal kaynaklar da dahil sınırlıdır. Dolayısıyla Sınırsız ve hesapsız tüketim, zaman içinde insanın doğal ihtiyaçlarının dahi giderilemeyeceği sonuçlara neden olabilir. Bu durumda; neyi, ne kadar ve nasıl tükettiğimiz ciddi anlamda önemli, aksi durumlar ise tehlikeli olmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşadığımız kuraklık bu bağlamda değerlendirildiğinde konu daha da anlaşılır olacaktır. Doğal kaynaklar bütün mahlukatın ortak kullanım alanıdır ve ancak yeteri kadar kullanıldığında olumlu sonuç vermektedir. 


Modern toplumun ekonomik hayatiyeti ise bireyin maddi tüketimine bağlıdır. Dolayısıyla ne kadar çok tüketir ve bu da taksitlendirilirse mekanizma devam eder. Bunun için bireyin zaaflarından yararlanılır. Sahip olma güdüsü güçlü olan insan, kendine sunulan imkanları değerlendirerek tüketim çarkına dahil olur. Zaten artık işleyişin adı tüketim değil, toplumsal alanda bireysel farklılıklar olarak var olma, şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Böylece israf, insan algısından tamamen çıkartılırken, doğal kaynakların sorumsuzca yok edilmesi de normalleşmiş olur. 
Bu durum zaman içinde gelecek nesillerin yaşam alanlarını yok etmek şeklinde, acı bir biçimde sonuçlanacaktır diyebiliriz. 


Bu bağlamda arkada bırakılan hoş seda, dikkat çekici ve bir o kadar da önemlidir. Özellikle gelecek nesillerinin hayatiyetine dahi müdahale ediliyorsa çok dikkat edilmelidir. 


Dolayısıyla birçok insanın; 'ben doğduğum gün alem fidan dikmiş, şimdi kocaman ağaç. İnsanı gölgesinden, hayvanları dallarından, toprağı üzerinde taşımaktan memnun' dediğinde hoş seda- nın güzel bir açılımı karşımıza çıkar. Fiziki ve sosyal çevre açısından faydaları ise tartışılmaz. 


vaziyette hayat tarzı oluşturmasını sağlar. Sosyal çevresi kadar fiziki çevre de bu algının içindedir. 


mız olmuştunuz- zaman içinde bunun olumlu karşılıklarını hoş seda rüzgarının eşliğinde aldığında, 


Veya bir çoğumuz, ben topluma çocuklarımı güzel yetiştirerek, sadaka-i cariye olarak hizmet sundum, diyerek örnek olduğunda, 


Veya bir çoğumuz, helal olarak kazandığım paranın önemli bir kısmını hayrat yapımında kullandım dediğinde, 


Veya bir çoğumuz, ikna yeteneğimi kullanarak toplumsal barış ve huzura katkıda bulundum dediğimde, 

Veya bir çoğumuz, engellileri gözettim onlara fiziksel ve maddi yardımda bulundum dediğinde, 


Veya bir çoğumuz, ben zor durumda kalan Каdınları gözettim onların şiddet görmelerini önledim dediğinde, 


Veya bir çoğumuz, ben öksüz ve yetimleri gözettim onların topluma kazandırılmasına yardımda bulundum dediğinde, 


Veya bir çoğumuz, ben tarihe meraklı olduğum için tarihi eserleri gözetim onların harap olmasına gönlüm razı olmadı ve onları tekrar kullanacak hale getirdim dediğinde, 


Veya bir çoğumuz, toplumumuzun doğru sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacak yazılı eserler bıraktım dediğinde... 


Görüldüğü gibi yapılacak iş çok. Hepsi de top-Іитаа hoş seda bırakan önemli ve özel işler. 


Önemli olan kişinin yeteneklerini gözeterek kendini geliştirmesi, helal-haram sınırlarına dikkat ederek hizmet sunmasıdır. Allah'ın rızasına uygun davranıp, karşılığının Allah'tan beklenildiği her davranma biçimi, toplumda hoş seda bırakır. 
Bir başka ifadeyle bu durum, insana dünya ve ahiretini kazandıracak bir harekettir. Bu da insan için her şeydir. Dolayısıyla güzeli Allah'ın belirlediği sınırlar çerçevesinde, havf ve reca boyutunda gerçekleştirerek kurtuluşa ermek, her zaman ve herkes için mümkündür. 
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D Din ve sosyal hayat 


Lâmia Levent 


Farklılıklarımız 





zenginliğimizdir 


Evlerimizde bugünü yâd etmek adına pişirdiğimiz, komşularımızla, eşimiz- dostumuzla paylaştığımız aşureyi, aslında evrensel anlamda tüm insanlığı bir araya getirecek bir güne dönüşebiliriz. 





ү edi ve yedinin katlarından oluşan malzemeler özenle ayıklanır, temizlenir ve hazırlanır. Her biri ayetler ve dualar okunarak özenle aşure kazanına konulur. Belki bir arada yemekten imtina ettiğimiz pek çok yiyecek, bu kazana konulup pişirilince, enfes bir tatlıya; “азиге”уе dönüşür. Aşurenin lezzetinin sırrını, belli ölçülerde ve oranlarda bir araya gelen malzemelerin oluşturduğu armoni ve ahenkte aramak gerek. Ne eksik ne fazla, her şey yerli yerinde... Ve farklılıkların oluşturduğu müthiş etkileşim sonucu ortaya çıkan güzellik: Aşure! 
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Anadolu toprakları yüzyıllardır bağrında pek çok dini, dili ve kültürü barındırdı. Farklı unsurların barış ve huzur içerisinde yaşamaları, Anadolu insanının yüce gönüllüğü ve hoşgörüsü, medeniyetimizin hoşgörü medeniyeti olması sayesinde mümkün oldu. Bu toprağın insanının meydana getirdiği denge, farklılıkları, ayrılık ve çatışma unsuru olarak değil; zenginlik ve birliktelik olarak gördü. Bu armoni tıpkı aşure gibi ortaya toplumsal bir güzellik çıkardı: Aynı tatları seven, aynı acılara ağlayan ve aynı sevinçleri paylaşan insanlar... 


Hz. Peygamber zamanında Mekke'de kutsal bir gün olarak bilinen ve değer verilen aşure günü, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra, oradaki Yahudiler tarafından da oruç tutularak kutlanmaktaydı. Cahiliye döneminden kalan ya da Yahudilerin uyguladığı pek çok geleneği reddeden Hz. Peygamber, aşure geleneğini ise sürdürmüştür. Çünkü Hz. Musa'nın Firavun'un elinden kurtulduğu ve Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu bu güne o da hürmet göstermiş ve “Biz Musa'ya sizden (Yahudilerden) daha layıkız” diyerek, bugünde oruç tutulmasını emretmiştir. Ancak daha sonra ramazan orucunun farz kılınmasıyla, dileyenin bugünde oruç tutabileceğini söylemiştir. 

Hz. Nuh'tan itibaren semavi dinlerde önemli bir yeri olan aşureye Hz. Peygamber tarafından da önem verilmesi, bugünün farklı dinlerden inananı bir araya getiren ortak bir payda olması açısından ayrıca önem taşır. 


Hamdım, piştim, oldum! 


Aşure; hazırlanmasından pişirilmesine, yenmesinden süslenmesine kadar her aşamasında pek çok anlamı içerisinde barındırır. Ama en çok da Hazreti Mevlana'nın “Hamdım, piştim, oldum!” 
şeklinde özetlenen olgunlaşma sürecini simgeleyen yönü bakımından anlamlıdır. 


Hz. Mevlana'nın anlayışında, kişi, kâmil insan olma yolunda, seyr ü sülük dediğimiz bir dizi aşamadan geçmelidir. İnsan, iyiyle kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ve çirkini birlikte bünyesinde barındırır. Bu süreçte insan hamdır, olgunlaşmamıştır. 
Kötü huy ve ahlaktan sıyrılmak ve güzel ahlakla bezenmek için nefsiyle bir mücadele içine girmelidir. Bu yol zor ve çetindir. İnsan, bu mücadelede olgunlaşmak için adeta yanacak ve pişerek kâmil insan olacaktır. Ancak tüm bu sürecin belli kural ve kaideler dahilinde yürütülmesi gerekmektedir. 


Aşurenin içine giren malzemeler de tıpkı insan gibi başlangıçta hamdır. Yemeye elverişli hâle gelmesi için öncelikle temizlenmesi, ayıklanması gereklidir. Pişmeye hazır hâle gelen malzemeler yine belli ölçülerde kazana atılmalı ve belli bir süre içerisinde pişmelidir. Malzemelerin eksik olması, yeterince temizlenmemesi ve tarife uygun pişirilmemesi hâlinde aşure doğru kıvamı bulmayacaktır. 


Aşure geleneğinin bu topraklarda eskiden günümüze kadar çok canlı bir şekilde yaşatılmasında, seyr ü sülük yolundaki dervişlerin de katkısı olmuştur. Osmanlılar döneminde aşure, duagülar (dua okuyan kişiler) ve halkın iştirak ettiği törenlerde bereket ve şifa dualarıyla pişirilirdi. Daha sonra aşureler “aşure testisi” denilen özel kaplara konulur ve bir kaç gün süreyle gönüllü dervişler tarafından halka dağıtılırdı. 


Acılardır bizi birleştiren 


“Bu gün mah-ı muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar 


Bu gün Eyyam-ı matemdir, bu gün ab-ı revan ağlar 


Hüseyn-i Kerbela'yı elvan eden gündür bugün Bu gün arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar Alvarlı Efe 


Muharrem ayı, pek çok güzelliğin yaşandığı ve kurtuluşların gerçekleştiği bir gün olmasının yanı Sıra, Hz. Peygamber'in sevgili torunu Hz. 
Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği bir günü içinde barındırması bakımından İslam tarihinde acı bir zaman dilimini ifade eder. 


Hz. Hüseyin'in şehadeti tüm Müslümanları derinden yaralamıştır. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin, Hz. 
Peygamber'in ehlinden olmaları hasebiyle tüm Müslümanların ortak değeridir. Bu günü bir matem gününden ziyade, tarihi doğru okuyarak aynı yanlışların tekerrürünün önüne geçmek gerekir. 
Onları yalnız bu menfur olay sebebiyle değil, Hz. Peygamber'in en yakınındaki kimseler olarak her zaman уда etmek gerekir. islam geleneğinde matemin, Üç gün sürdüğü gerçeğini göz önünde tutarak; Hz. Ali'nin de ifade ettiği üzere, “sevgi ve nefretimizde aşırıya kaçmamak ve orta yolu tutmak” en güzeli olacaktır. 


Kurtuluşların yaşandığı ve semavi dinlerde sevinç günü olarak kutlanan aşure; Hz. Peygamber'in ehlibeytine duyulan sevgi ve saygının da yeniden hatırlandığı bir gün olması açısından da bizleri bir araya getiren bir kardeşlik ve paylaşma zamanıdır. 


Evlerimizde bu günü yâd etmek adına pişirdiğimiz, komşularımızla, eşimiz- dostumuzla paylaş- 


tığımız aşureyi, aslında evrensel anlamda tüm insanlığı bir araya getirecek bir güne dönüşebiliriz. 
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Aile içi iletişimde temel değerler МІ: 


Sorumluluk 


orumluluk, her bireyde bulunması gereken 

üstün duygulardan birisidir. Bizler, insan 

olarak her şeyden önce bizi yoktan var eden 

Yüce Mevla'ya ve O'nun yoluna, anne babamıza, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve işimize karşı görev ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Bu duygu, insan olmakla özdeş bir duygudur; yani, insan sorumluluk sahibidir ve bu duygunun gereğini yerine getirmekle mükelleftir. 


Sorumluluk duygusu, yüce ve yüksek bir bilinç gerektirir. Bu duygunun gereğini yerine getirmek, hem bizi hem de çevremizdekileri rahatlatır. Görev ve sorumluluk bilincine sahip olan kişi, kendi içinde ve başkaları nezdinde kendini rahat hisseder. Mutlu olmanın yollarından birisi de gö- 


rev ve sorumluluklarımızı zamanında ve en güzel şekilde tamamlamaktan geçer. Bilhassa yönetici konumda olanlar, örnek tutum ve davranışlarıyla sorumlulukları hususunda son derece titiz olmalıdırlar. Anne ve babalar, eşler, arkadaşlar bu konuda son derece hassas olmak zorundadırlar. 


Aile içinde huzur ve mutluluğa uzanan yoldaki önemli kilometre taşlarından birisi de aile bireylerinin sorumluluk duygusuna sahip olmaları ve bu duygu mucibince hareket "ШШ Bu noktada görev yine öncelikle aile büyi 











mektedir. Aile büyükle luluklarını bihakkın yerine getiri itiz davranmalı; sözden çok özi = 8 model olma- 


lıdırlar. Bir yandan da sorumluluk duygusunu оп! 
için özel bir gayret sarf etme 








в 


arasında sorumluluk duygusu yerleşmemişse 

o ailede huzuru yakalamak, samanlıkta iğne aramak gibidir. 
E 


Aile içinde sorumluluk bilinciyle bir iş bölümü ve paylaşım ortamı olusturmak, bu duygunun yerleşmesin- de iyi bir başlangıç olabilir. Aile; yalnızca toplu barınma mekânı olarak algılanmamalı; aynı zamanda sorumluluk ve yetkilerin de paylaşıldığı bir takım çalışması alanı olarak kabul edilmelidir. Aile bireylerinin her türlü dilek, istek ve sorunları aile meclisinde konuşulduktan sonra gerekli sorumluluk da paylaşılmalıdır. Aile bireylerinin her biri, ailevi konularda gücü, yeteneği ve konumu nispetinde görev ve 50- rumluluk almalıdır. 


Bu duygunun yerleşmesi, aile içi iletişimin niteliğiyle doğrudan ilgilidir. 
Açık iletişimin gereği olarak sohbet ortamlarında bir araya gelen aileler- de sorunlar daha kolay çözülmekte; 
kimi zaman da sorunlar daha çıkmadan sezilerek önleyici tedbirler alınabilmektedir. Aile içi iletişimde esas ve doğru olan davranış modeli, bütün aile bireylerinin katıldığı aile meclisidir. Aile meclisi bir paylaşma ve meşveret ortamına dönüştürülebilirse, birçok sorun kendiliğinden engellenmiş olur. 


Aile içinde böylesi bir ortamın oluşması, en başta eşler arasındaki uyuma bağlıdır. Eşler kendi içinde uyumlu ve iletişime açık davranırlarsa, çocuklar da bu davranışı özümseyerek bu şekilde davranmayı en güvenilir ve doğal ortamda öğrenmiş olurlar. Özellikle anne ve babalar, çocuklarıyla ortak iş yapma, oyun oynama, konuları birlikte değerlendirme etkinliklerine zemin hazırlamalıdırlar. Böylelikle çocuklar, aile içinde ortak yaşamayı, birlikte konuşmayı ve sorumlulukları paylaşmayı daha çabuk öğrenirler. 


Kimi geleneksel aile ortamlarında, örfümüzü, irfanımızı ve kültürümüzü tam olarak kavrayamayan aile büyükleri, -sözde otorite kurmak adına- işlerini, düşüncelerini, dert- 


lerini, sıkıntılarını ve en önemlisi tartışılmaz yetkilerini(() paylaşmama eğilimindedirler. Böylece hem kendilerine çok çok ağır yükler yüklerken hem de aile bireylerini sorumluluk duygusundan uzaklaştırarak aile içindeki iletişimi de engellemektedirler. 


Bu konudaki en önemli rehberimiz aynı zamanda iyi bir aile yöneticisi olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'dir. O yüce insanın hayatı iyice incelenirse, eşleriyle ve çocuklarıyla kurduğu harikulade iletişim ortamı ve insanlığa hediye ettiği meşveret yöntemi, sorumluluk duygusunun en önemli örneğidir. Despotik ve 502- de otoriter babaların ve annelerin bu anlaşılmaz tavırlarını sevgiye, saygıya, anlayışa, diğergamlığa ve sorumluluk duygusuna tahvil etmeleri en çıkar yoldur. 


Sorumsuzluk, fena bir duygu ve davranıştır. Bu duygu ve davranışın sahibi, hem kendini başkaları önünde zelil ve zayıf düşürür hem de özgüvenine büyük zarar verir. 
Sorumsuzluk, işlerimizi aksatır, zamanımızı israf eder. Bizi, sık sık iletişim kazalarına sürükler. İnsanlarla aramıza gereksiz mesafeler koyar. 


Günümüzde yaşanan aile facialarının çoğu Sorumsuz davranışlarla ilgilidir. Eşler arasında sorumluluk duygusu yerleşmemişse o ailede huzuru yakalamak, samanlıkta iğne aramak gibidir. Sorumsuzluk duygusu, eşlerle birlikte bütün aile bireylerine de sirayet etmişse, işte о zaman felaket sirenleri -Allah korusun- ailenin kapısına dayanmış demektir. Ailedeki ölçüsüz harcamalar, düşüncesiz söz ve davranışlar, adaletsiz uygulamalar istenmeyen sonuçlar doğurabilir. 


Hem bireysel anlamda hem de aile içinde huzurlu ve mutlu olabilmek için, üzerimize düşen sorumlulukların zamanında ve gereğince yerine getirilmesi doğal bir yükümlülüğümüzdür. 
İşlerimizi zamanında yapmak, kimseye yük olmamak, ailemize katkı sağlamak, insanlara ve topluma faydalı bir insan olmak уе bütün insanlıба hizmet edebilmek iki cihan mutluluğunun da teminatıdır. 


HERKESİN İŞİ 


Bu hikâye Herkes, Birisi, Herhangi biri, Hiç kimse adlı dört kişi hakkındadır. Yapılacak önemli bir işi vardı ve Herkes'ten, bunu yapmasını istemişti. Herkes, bu işi Birisi'nin yapacağından emindi. Herhangi biri onu yapa- 


bilirdi. Fakat Hiçkimse yapmadı. Birisi buna kızdı. Çünkü; bu, Herkes'in işiydi. Herkes bunu Herhangi biri'nin yapabileceğini düşündü. FakatHiçkimse, bu işi Herkes'in yapmayacağının farkına varamadı. Sonunda Herhangi biri'nin yapabileceği işi Hiçkimse yapmazken, Herkes, Birisini suçladı. 
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Aslında hiçbirimiz, sahipsiz ve sorumsuz bir varlık değiliz. 
Yaptığımız her işten, söylediбіті2 her sözden, kısacası her anımızdan sorguya çekileceğimiz bilinciyle her an sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundayız. Yüce Mevla'ya karşı sorumluluk duygusu taşımamız kul ve insan olmamızın gereğidir. İnsanlara karşı 50- rumluluğumuz ise, hem kendimize saygının hem de toplumsal bilincin ve bir arada yaşama kültürünün doğal bir gereğidir. 
Zamana karşı sorumluluk duygusu taşımak ise, her ortamda- 
ki başarının ön şartıdır. Zor 15 
yoktur, zamanında yapılmayan iş vardır. Zor işler, zamanında yapılmayan küçük işlerin toplamıdır. 


İnsana düşen en önemli 50- rumluluk çalışmaktır. Çalışan insan, hem bedeninin ve gücünün şükrünü eda eder hem de rızkına kavuşur. Tembellik ve miskinlik gibi hastalıklardan da korunmuş olur. İtibar da bol rızık da meşru çalışma duygusunun kazanılmasıyla elde edilir. Bu noktada sözü üstad М. Akif Ersoy'a bırakmakta fayda var: 


“Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.” 


Hem hayatta hem de iletişim ve insan ilişkilerin- de huzurlu, mutlu ve başarılı olmak istiyorsak, işe bu duygu ve davranışımızı en üst noktaya çıkartarak başlayabiliriz. Üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızı, zamanında ve başarıyla yapmayı alışkanlık hâline getirmek, çok önemli bir başlangıç olabilir. Kendimize, ailemize, çevremize, işimize ve zamana karşı sorumlu olduğumuzu, bu sorumlulukların zincirleme birbirine bağlı olduğunu asla unutmayalım! Aksi takdirde hayatımız, “keşke”lerle dolu pişmanlık hikâyesine dönüşebilir. Kendimizi ve başkalarını suçlamak yerine, sorumluluğumuzu zamanında bilelim ve gereğini yapalım! 


DH діс 


Yrd. Doç. Dr. Huriye Martı 
DİB Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı 





Çocuk ve maneviyat eğitimi: 


Küçük bir canı huzur iklimiyle tanıştırmak 
























evgili Peygamberimiz bir babayı uyarırken “Çocuğunun senin üzerinde hakkı var!” (Müslim, Sıyâm, 183.) buyurduğunda, acaba sadece karnını doyurup sırtını giydirmeyi kastetmiş olabilir mi? Doğduğu 





si 
< TE andan itibaren hayatta kalabilmesi için maddi ұғ” Ж ihtiyaçlarını karşılamak, bir anne babanın çocuk- 
[ш larına karşı tek sorumluluğu olarak düşünülebilir 


ТІ mi? Yoksa anne baba olmak demek, hayata yeni 
| katılmış bu küçük emanetin bedenine olduğu 
kadar ruhuna da itina göstermek, aklını donatıp gönlünü beslemek, kısacası onun manevi gelişimini üstlenmek demek değil midir? Rasul-i Ekrem (5.а.5.) “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbi- 
| yeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” 
Jı (Tirmizi, Birr ve Sıla, 33.) buyurduğuna göre, maddi ol-Шу © duğu kadar manevi sorumlulukları da olan anne h » babanın yavrularına eksiksiz teslim etmeleri gere- 

_ Кеп hakların başında güzel bir terbiye gelmekte- 
.. dir ibadet terbiyesi, ruh terbiyesi, gönül terbiyesi 


“ 





ч F = 


ИШ 
Kulluk eğitimini hayata yayan 
Peygamber 
Efendimiz, çocukların da bu eğitimden pay alabilmeleri için öncelikle onları yakın çevresinden ayırmamış, hatta tabir caizse çocuklar için bir cazibe merkezi olmuştur. 


“Yavrum, bak sana ne öğreteceğim: Allah'ı(n hakkını) koru ki, O da seni korusun. Allah'ı(n hakkını) koru ki, O'nu karşında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste; yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki, bütün varlıklar sana bir konuda yardım etmek üzere bir araya gelseler, Allah'ın senin hakkında karar verdiğinden başka yardımda bulunamazlar. Yine sana bir konuda zarar vermek üzere elbirliği etseler, Allah'ın senin için takdir ettiğinden başka bir zarar veremezler. (Kaderi yazan) Kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.” 
(Tirmizi, Sıfatü'l-kıyâme, 59.) Amcasının küçük oğlu Abdullah b. Abbas'ı bineğinin arkasına bindirmiş yol alırken, bir yandan da onunla sohbet eden Peygamber Efendimiz bunları söylüyordu. Bir çocuğa ancak Rabbi ile kurabileceği o en yüce manevi birlikteliğin ipuçlarını veriyor, kullugun özünü anlatıyordu. Acısıyla tatısıyla şartlar ne olursa olsun, hayat onu nereye taşırsa taşısın Allah ile arasındaki bağı Корагтатауі Öğüt-İlüyordu. Bu bağın sadece Allah'tan istemeye ve beklemeye odaklı yani tek yönlü bir ilişki olmadığını, onun da Rabbine doğru adım atması gerektiğini öğretiyordu. Zaten kulluk bilinci de bu değil miydi? 


Peygamber Efendimiz'in, çocukları maneviyatı güçlü bireyler olarak yetiştirmek üzere çizdiği yolun, en geniş anlamda onları kulluk ile tanıştırmaya dayandığını söyleyebiliriz. Rasulüllah'ın (s.a.s.) sünnetinde çocuğu maneviyata dost eylemenin yolu, davranıştan ziyade zihniyete öncelik veren, yani şekli emretme- den önce özü kavratmayı hedefleyen bir üsluba sahiptir. Çocuklara özel tavsiyelerde bulunmayı seven 
Rahmet Peygamberi'nin, onlarla konuşurken inanca ve ahlâka yönelik öğütlere ağırlık vermesi, namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirmelerine yönelik emir cümleleri kullanmaması 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ise dikkat çekicidir. Bir diğer ifadeyle, Peygamber Efendimiz, maneviyat eğitimi vermek adına çocukları karşısına alıp ibadetlerini aksatmamaları yönünde tembihte bulunma ihtiyacı hissetmemekte, çünkü onları doğdukları günden itibaren maneviyatla yoğrulmuş bir hayatın içinde büyütmektedir. 


O halde çocuğun manevi eğitimi doğduğu an kulağına okunan ezan ile başlamakta, her geçen gün ibadetle beslenmekte ve her adımda güzel ahlakla şekillenmektedir. Böyle bir eğitim sayesinde, büluğ yaşına geldiğinde artık o, bedeninin olduğu kadar ruhunun da ihtiyaçlarını farkına varan, aklına olduğu kadar gönlüne de değer veren, düzenli yerine geürmekle sorumlu olduğu ibadetleri hayatına eklenen bir mecburiyetler zinciri olarak değil, ilk günden itibaren hayatının ayrılmaz birer parçası olarak gören bir Müslüman olacaktır. 


Kulluk eğitimini hayata yayan 
Peygamber Efendimiz, çocukların da bu eğitimden pay alabilmeleri için öncelikle onları yakın çevresinden ayırmamış, hatta tabir caizse çocuklar için bir cazibe merkezi olmuştur. 
Meclisinde ve mescidinde bulunmalarına izin vererek çocuklara kendisini dinleme, gözlemleme ve örnek alma fırsatı tanımıştır. Öperek, kucaklayarak, koklayarak, okşayarak, dua ederek çocuklara daima sevgi sunumunda bulunmuş, (Buhâri, Büyü”, 
49, Edeb, 22; Müslim, Fedâil, 80; Tirmizi, Menâkıb, 30.) şefkat ve merhametini derinden hissetmelerini sağlamış, kendisine getirilen taze meyveyi öncelikle yanında oturan çocuklara ikram etmeyi âdet edinmiştir. (Müslim, Hac, 474.) Hatta O (5.а.5.), çocukların kendisine biat ederek bağlılıklarını ifade etmelerine izin vermiştir. 
(Müslim, Даар, 25.) 


Allah Rasulü, dini öğretmek ve ibadet etmek gibi ciddi işlerle meşgulken çocukların bu ciddiyeti bozması 





endişesini taşımamış, onları maneviyatın öğrenildiбі ve yaşandığı ortamların dışında bırakmamıştır. 
Söz gelimi çocukların farkında olmadan sebep oldukları her türlü olumsuz etkiyi görmezden gelmiş, hataları sebebiyle onları ibadet edilen mekânın dışına çıkarmamıştır. Bir defasında hutbe vermekte iken torunları Hasan ve Hüseyin'in üzerlerinde kırmızı birer gömlekle düşe kalka mescide girdiklerini görünce dayanamamış, minberden inip onları kucağına aldıktan sonra tekrar minbere çıkmış ve çocukları önüne oturtarak şöyle buyurmuştur: “Allah, 'Mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir” (Enfâl, 28.) derken ne kadar doğru söylemiş! Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce дауапатаdım da, sözümü keserek onları kucağıma aldım.” 
(Tirmizi, Menâkıb, 30; Nesai, Cuma, 30.) 


Peygamber Efendimiz'in bu tavrı, onun çocuklar ile kurduğu sevgi ve merhamet dolu ilişkiyi maneviyat eğitiminde de sürdürdüğünü göstermektedir. Çocuk için manevi hayatın şekillendiği ibadet mekânları soğuk, donuk ve ürkütücü olmamalıdır. 
Yaklaştığında kovulduğu, sesi çıktığında azarlandığı, Soru sorduğunda terslendiği bir mescide tazecik bir gönlün ısınması nasıl mümkün olabilir ki? Dolayısıyla çocuğun manevi huzuru tatması, ibadeti sevmesi ve benimsemesi, öncelikle ibadet eden büyüklerle aynı ortamı paylaşması, onları izlemesi, taklit etmesi ve orada bulunduğun- dan dolayı taltif görmesi ile mümkün olacaktır. 
Konunun böyle önemli bir noktada düğümlendiğini, Peygamberimizden öğreniyoruz: “Bazen kıraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir sabinin ağlayışını duyunca annesinin ona gösterdiği şefkatten dolayı yaşayacağı tedirginliği düşünerek namazı hafif kıldırıyorum.” (Buhâri, Ezan, 65; Müslim, Salât, 192.) 


Sevgili Peygamberimiz'in mescidi gibi hareketli ve kıymetli bir mekânda vakit namazlarında bile bir saf oluşturacak kadar çok çocuk bulunması, (Ebü Dâvüd, Salât, 96.) Allan Rasulü'nün çocuklara yaptığı maneviyat aşısının göstergesidir. Dahası, saf tutup namaza duramayacak kadar küçük olanlar bile mescidin huzur veren manevi havasını solumaktadır. Bizim, kızı Zeyneb'den olan kız torunu Ümame'yi omzunda taşıyarak namaza duran, rüküa varacağı zaman onu indirip, kıyama kalkacağı zaman da tekrar omzuna bindirerek namazını tamamlayan, hatta bu şekilde cemaate imamlık eden bir Peygamberimiz var! (Ebü Dâvüd, Salât, 164, 165; Müslim, Mesâcid ve Mevziu's Salat, 43.) Bir yavruya namazı 


sevdirmenin, onu huzur iklimiyle tanıştırmanın daha güzel bir yolu olabilir mi? 
Peygamber 
Efendimizin, namaz konusunda gösterdiği hassasiyetin bir benzerini oruçta da gösterdiğini, çocukların küçük yaştan itibaren oruç ve sabırla tanışmalarını iste- ~ мы diğini görüyoruz. 
Kutlu Peygamber çağının anneleri, küçüklerin oruçla barışık olmaları ісіп onlara yün- den oyuncaklar yaparak açlıklarını unutturmaya çalıştıklarını anlatmaktadırlar. (Buhâri, Savm, 47; Müslim, Sıyâm, 136.) Diğer taraftan maneviyatın dorukta yaşandığı tavaf ve say gibi anları yaşamaları için çocukların hac gibi bir izdihama katılmalarına bile müsamaha gösteren Allah Rasulü, kucağındaki bir çocuğu kaldırarak “Buna da hac var mı?” diye soran anneye, “Evet. (Onunla birlikte haccettiğin için) sana da ayrıca ecir var.” (Müslim, Hac, 409; Tirmizi, Hac, 83.) buyurmuştur. 


ІШ 





Bir çocuk, anne-babası için mutluluk ve bereket kaynağı olduğu kadar imtihan vesilesidir. Nitekim Yüce Allah “Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandan ibarettir. Katında büyük mükdfat olan ise, ancak Allah'tır.” (Enfâl, 28.) buyurmaktadır. 
Çocuk her ne kadar bugün yaşıyorsa da, aslında yüzü geleceğe dönük bir emanettir. Onu şekillendiren ebeveyn, bir bakıma toplumu şekillendiriyor, yarını çiziyor demektir. Allah Rasulu “Her doğan islam fıtratı Üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar.” (Buhâri, Tefsir (Kasas), 2; Müslim, Kader, 22.) buyururken işte bu gerçeğe işaret etmektedir. Elbette küçük insanı Rabbe kul olmak gibi büyük bir sorumluluğa hazırlamak kolay değildir. Ancak hiddetten uzak, sakin ve sevecen bir tavırla verilen maneviyat eğitimi elbette boşa gitmeyecek, emekler yeşerecek, ailede başlayan huzur arayışı bir ömre anlam katacaktır. 
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D Bir konu bir ayet 


Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





SEVAPLARIMIZI YAKIP KÜL 
EDEN HASTALIK 





“Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden 
Allah'a sığınırım.” 
(Felak, 5.) 








Kur'an, insanlığın başlangıcında meydana gelen trajik bir olaydan bahseder. Olay, Hz. Adem'in iki oğlu arasında geçer. Rivayete göre onların aralarında bir ihtilaf çıkar; bunun üzerine her ikisi de kurban adağında bulunur, adağı kabul edilenin haklı olacağı konusunda anlaşmaya varılır. Ancak sadece Habil'in kurbanı kabul edilir. İşte bu olay üzerine Kabil, Habil'i öldürür. Rivayet odur ki, bu cinayetin sebebi hasettir. Çünkü Kabil, Habil'in kurbanının kabul edilmesini içine sindirememiş ve kardeşini öldürmüştür. 
(Mâide, 27-30.) 


Kur'an'ın konuyla ilgili bize anlattığı diğer bir olay da Hz. Yusuf'un başın- dan geçer. Kıssaya göre küçük Y usuf rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görür. Bir çocuk aklı, düşünde seyrettiği bu manzaraya ne anlam verebilirdi ki? О, aslında ilerde iyi bir rüya tabircisi olacaktı; ancak şimdilik gördüğü bu rüyadan hiçbir şey anlamamıştı. Konuyu babasına anlatmadan edemedi. 


Hz. Yakup, rüyayı dinleyince, küçük Yusuf'un ileride ereceği yüceliği, şan ve şerefi görür gibi oldu. Oğluna dönerek 'Sakın ha bunu kardeşlerine anlatma, aksi takdirde sana karşı bir tuzak kurarlar' dedi. Çünkü kardeşler arasında çekememezliği körüklemek şeytanın hiç de ihmal etmediği işlerdendi. Peygamber Yakup bunu çok iyi biliyordu. Nitekim korktuğu da başına gelmişti. Çocukları Hz. Yusuf'a karşı iflah olmaz bir kıskançlığa yakalanmıştı; fitne ve fesat ateşi adeta içlerini yakıp kavuruyordu. Hz. 
Yusuf'u ortadan nasıl kaldıracakları derdine düştüler. Öldürmek de dâhil değişik yollar düşündüler; ancak en son onu bir kuyunun dibine bırakmaya karar verdiler. Kıssanın devamı okunduğunda hasedin, ihanet, hilebazlık, iki yüzlülük, yalancılık gibi birçok kötülüğe nasıl da sebep olduğu açıkça görülür. (Y üsuf, 4-18.) 


Haset, bazen ferdi bir sapma olmaktan çıkar, toplumsal bir boyut kazanır. Kur'an'ın bu bağlamda bize verdiği en önemli örnek İsrailoğullarıdır. 
Onların Hz. Peygamber'e inanmamalarının arkasında yatan en önemli sebep kıskançlıklarıydı. (Bakara, 90.) Neden? Çünkü bekledikleri peygamberin Araplardan gelmesini bir türlü hazmedemiyorlardı. Kendi kavimleri dururken, nasıl olur da Araplardan bir peygamber gelirdi? Üstelik kendileri bir peygamberler kavmiydi; asırlarca kutsal bilgiyi nesilden nesile taşımışlardı. 
Seçilmiş millet unvanını taşıyorlardı. İşte bütün bunları düşündükçe Hz. 
Muhammed'e peygamberliğin verilmesi âdeta onları çileden çıkarıyordu. 


Tarihten verilen bu örnekler, hasedin sebep olduğu fitne ve fesadın insanlık cemiyetinde açtığı yaraları göstermek açısından oldukça dikkat çekicidir. Haset dün olduğu gibi bugün de ailede, toplumda, işyerinde velhasıl insanın beraber yaşadığı her yerde fertlerin birbirine düşmesine, kardeşlik ve huzurun yok olmasına sebep olmaktadır. 


Haset, genellikle aralarında mesleki, iktisadi, ilmi, siyasi, Sosyal ve medeni ilişkiler bulunan insanlar- da baş gösterir. Aslında insanın başkalarında gördüğü güzelliklere gıpta etmesi ve onları istemesi normal bir durumdur. Yanlış olan, bu nimet ve güzelliklerden onların mahrum olmasını istemektür. Haset sahibi, başkasının sahip olduğu nimet ve imkânları ortadan kaldırmaya çalışır; bunu başaramadığı takdirde dedikodu, gıybet ve karalama faaliyetine girişir. Bu açıdan haset âdeta kötülüklerin anasıdır. İnsan ona yakalanmaya dursun; ardından birçok ahlaki sapma sökün eder. 


Hasetçi, kendinden yukarıda kimsenin olmasını istemez. Haset ettiği kimsenin Üstün yönlerini ve başarılarını bir türlü kabullenemez, herkesin beğendiбі ve takdir ettiği özelliklerini bir şekilde karalama çabası içerisinde bulunur. Bazıları bunu açıktan yapar, muhalefetini kendince meşru gerekçelere dayandırarak sürdürür. Diğer bazıları ise bunu çok daha sinsi yol ve yöntemlerle yapar. 


Kıskançlık duygusu insanda doğuştan az veya çok vardır. Ancak sağlıklı bir hayat ve toplum için, insanın bu zaafın farkına varması ve onu kontrol altında bulundurması gerekir. Kişi kendisini, haset duygusuna yol açan sebeplerin aksine davranışlara zorlaması lazımdır. Ne başkalarına haset etmek ne de başkalarının hasedine sebep olacak davranışlar içerisine bulunmak doğrudur. Bu açıdan insanların hasedini tahrik edecek söz ve davranışlardan kaçınır. Başlıkta verilen ayette belirtildiği şekilde dualarıyla da hasetçilerin şerrinden Allah'a sığınır. 


Haset, insanlar arası barış ve huzuru, birlik ve beraberliği tehdit eden son derece sinsi bir hastalıktır. 
Üzerinde az düşünülen az konuşulan, ancak her zaman insanlar arası ilişkilerde yansımalarını izleyebileceğimiz ahlaki sapmalardan biridir. Tolstoy, hasedi “İnsanı alçaltan ve küçülten bir duygu’ olarak tarif eder. Kıskanç kimse, haset ettiği kimsenin veya kimselerin mutsuzluğundan hoşnut olan ve onların mutluluğunu bir türlü içine sindiremeyen kimsedir. Haset kendisini, sevgisizlik, saygısızlık, gıybet, karalama, dışlama vb. şekillerde ortaya koyar. 


Haset, gittiği her yerde insanın peşini takip etmektedir. Yerler, mekânlar değişiyor, ancak insanın tabiatı değişmiyor. Sadece haset duyulan şahıslar farklılaşıyor. Nefis, şeytan, kendini avutacak, insanı fitne ve fesada sokacak birtakım vesileler daima üretiyor. Her yerde rekabet edeceği, sürtüşeceği birilerini insanın karşısına mutlaka çıkarıyor. 


Haset, kişinin manevi ve ahlaki hayatını çok yönlü tahrip eden bir hastalıktır. Nitekim hadiste 'Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz' ifadeleri geçer. (Nesâi, Cihad, 8.) Yine hadiste “Ateşin odunu yemesi gibi haset de iyilikleri yer’ uyarısını görüyoruz. (ibn Mâce, Zühd, 22; Ebü Dâvüd, Edeb, 44.) 


insanlar sahip oldukları nimet ve imkânlar bakımından eşit seviyede değillerdir; farklı konum ve derecede bulunurlar. Yaratılıştan gelen veya sonradan elde edilen bu farklılığın elbette ki birçok sebep ve hikmeti vardır. (Zuhruf, 32.) Ancak netice itibarıyla bu, Yüce Yaratıcı'nın insan hakkındaki takdirinin bir sonucudur. O dilediğine nimet ve imkânlar bahşeder, dilediğinden bunları kısar; dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltır. (Âl-i imrân, 26.) İşte haset, insanın bu ilahi takdire razı olmaması Sonucunu da doğurmaktadır. Kısaca haset kişinin Mevla ile olan ilişkisini de olumsuz yönde etkilemektedir. 


İnsanın akıl ve kalp yeteneklerini hayırlı işlerde ve yerli yerince kullanması önemlidir. Zihin ve gönlün dünya ve ahirete faydası olmayan konularla meşgul olması, elbette ki kişinin hayrına olan bir durum değildir. İşte haset, insana bahşedilen bu nimetlerin yanlış yerlerde kullanılması ve israf edilmesi sonucunu da doğurmaktadır. Haset hastalığına yakalanan bir kimse, beyhude bir şekilde zamanını, zihin ve idrak melekelerini bu işlerde harcamaktadır. Enerji ve potansiyelini kendisine hiç de faydası olmayan işlerde tüketmektedir. 


Haset, olumsuz bir şekilde kişinin manevi hayatı ve beşeri ilişkilerini etkilediği gibi psikolojik sağlığını da etkilemektedir. Bu yönüyle aynı zamanda ruhsal ve psikolojik bir hastalıktır. Bu bakımdan hasetten arındırılmış akl-ı selime ve kalb-i selime sahip olmak kişinin ruh sağlığı açısından да önemlidir. Hasetçi kimse başkalarındaki üstünlükleri kabullenmez. Hayat da farklılıklar ve değişkenlikler üzerine kurulduğuna göre kaçınılmaz olarak bu durumdan rahatsızlıklar duyar. İç dünyasında daima bir tatminsizliği ve gerilimi yaşar; bu da onu huzursuzluk ve üzüntülere sürükler. 
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BülentAcun _ 
Niğde Merkez Ozbelde Hatipoğlu Camii Müezzin Kayyımı 


D. Din görevlisinin hatlra defterin dem ( и 


Beraber sallandık, beraber sarsıldık, beraber ağladık 








eğerli Vanlı kardeşlerim! Sözlerime başlar- 


ken hepinizi “selamet kaynağı” olan yüce Allah (c.c.)'ın selamı ile selamlıyorum. 


insanlık tarihi boyunca, kendisine yürekten inananları her türlü buhran ve bunalımdan “Selam” ismi şerifiyle selamete çıkaran yüceler yücesinden niyazım odur ki, siz depremzede kardeşlerimi de elemden saadete, kederden selamete çıkarsın. 


Güzel bir pazar günüydü 23 Ekim tarihi. Ta ki Van ve Erciş'ten o acı haber gelinceye kadar... Artık her 23 Ekim bundan böyle acı ve hüznün yıl dönümü olacak. izlediğimiz haberlerden gözümüze yaş düştü, okuduğumuz gazetelerden yüreğimize ateş düştü. 
“Van 7.2'yle sallandı” diyorlardı. Van 7.2 ile sallan mıştı. 


Peki ya yüreklerdeki sallantı ve sarsıntının şiddeti kaçtı acaba? 


“Deprem Van'daydı, ülkem gamdaydı; Deprem Van'daydı hüznü âlem-i islam'daydı.” 


Biz bin yıl etle tırnak gibi bir arada yaşamış büyük bir milletiz. Yani biz kardeşiz. İşte bundan dolayı o acı deprem felaketinde birlikte sallandık, birlikte sarsıldık, birlikte ağladık. 


Depremde sizin evleriniz yıkıldı. İnanın bizim de âdeta dünyamız yıkıldı. Siz yıkılan evlerinizin enkazı başında endişe ve umutla yakınlarınızı beklerken, biz de ekran başında sizden gelecek hayırlı bir haber bekledik dur- 


duk. Siz “annem, babam, çocuğum sağ salim kurtulsun” diye dua ederken biz de sizin duanıza yürekten “amin” dedik. 


Sizi enkaz başında ya da çadırda donduran soğuk hava bizi de sıcacık evlerimizde dondurdu. Siz enkaz altında kaybolan çocuklaınızı ararken, biz çocuklarımızı kucağımıza alamadık bir türlü... Siz bize yiyecek içecek sıkıntısı var deyince biz yedik fakat doyamadık, ісік lakin kanamadık. 


Deprem nedeniyle kaybettiğiniz yakınlarınıza Allah rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin. Allah Teala sabrınızı ve metanetinizi arttırsın. Yüce Allah yaralılarınıza acil şifalar insan eylesin. Rabbim bütün insanlığı her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. 


Hepimiz her an sınavdayız... 


Namazsız ezanla başlayıp, ezansız namazla sona eren hayatımız bizim için her anıyla bir imtihandır. İşte bundan dolayı hepimiz her an sınavdayız. Şartlar ne olursa olsun dersimiz “kulluk.” 

Kimimizi varlık ile kimimizi darlık ile kimimizi gençlik ile kimimizi ihtiyarlık ile kimimizi nimetlerle, kimimizi de musibetlerle imtihan eden sonsuz kudret sahibi sizi de deprem ile imtihan etmiştir. Siz hamd olsun büyük bir sabır ve metanet örneği göstererek bu sınavı kazanma noktasında önemli bir adım attınız. 
Deprem acı bir afet, bu doğru; fakat bundan daha doğru olan bir şey daha var: “sabrın sonu selamet.” 
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1 i 2 Қы 


Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz... 
Evet deprem birçok binayı yerle bir etti; lakin demiri inanç, çimentosu sevgi, tuğlası hoşgörü ve saygı olan “bin yıllık kardeşlik binamı- 
2а” zerre kadar zarar veremedi. 


Deprem haberini duyar duymaz devlet büyüklerimizin, siyasi partilerimizin liderlerinin, Diyanet İşleri Başkanımız, kanaat önderlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerinin acınızı paylaşmak ve yaralarınızı sarmak gayesi ile Van ve Erciş'e gitmek için yarışmaları ne muhteşem bir tablo... 


Bir kitaplık muhtevaya sahip bu güzel tab-Іоуи bir cümleyle özetlemek gerekirse, zannediyorum buna en uygun cümle şu olabilir. 
“Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz.” 





Depremden sadece acı ve gözyaşı değil, umudumuzu yeşerten büyük insanlık destanları da çıktı. Siz depremzede kardeşlerimize canlı yayında yardım toplamak için 19 tv kanalının el ele vererek ortak yayına geçmesi ne müthiş bir güzellikti. 

Siz kardeşlerimizi misafir etmek için halkımızın âdeta birbiriyle yarışması doğrusu bize insanlık tarihinin en büyük kardeşlik destanı olan “ensar- muhacir” kardeşliğini yeniden hatırlattı. Hele kendisine gönderilen yardım içerisinde bulduğu 5 bin TL'yi onca sıkıntısına rağmen sahibine iade eden o erdemli duгизи bilmem nasıl ve ne kadar alkışlamalı... 
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Fatma Hale Liman 
Vaize 


D. Din görevlisinin hatlra defterin dem и 


Hava buz gibi içimiz de öyle 


ava buz gibi... Kar yağıyor. Hiç alışık olmadığımız bir dünyanın kapılarını çalıyoruz. 

Sadece endişeliyim, çünkü buranın sakinleri 

ile nasıl iletişim kuracağımı bilemiyorum... 
ilk nasıl başlamalı? Tamam, ismini, nereli oldugunu sorduk, ya ondan sonrası... 


ilk tanışmamız olduğu için hepsi bir arada olsunlar istiyoruz. İkramımızı da yanımızda getüriyoruz, belki aramızda muhabbetin oluşmasında bir vesile olur... 


Hazırlıklar tamamlanıyor, herkes masalarda yerlerini alıyor, hep birlikte salavatlar, tekbirler getiriyoruz, gözlerinden yaşlar süzülüyor birçoğunun... Nereden geldiğimizi söylüyoruz, sizin için, sizi sevdiğimiz için geldik diyoruz, alkışlıyorlar... İkram bitiyor, odalarına çekiliyorlar. Biz de onlarla çıkıyoruz. Esas işimiz şimdi başlayacak... 


Koridordaki kanepede oturan hanım dikkaümi çekiyor. İki kaşının ortasında ufak bir yara var. Burnu ve gözlerinin altı sararmış. 'Ne oldu? diye soruyorum. Daha bir aydır burada. Geldiği ilk gün gözü kararmış, düşmüş. 
Doktora çıkmadım diyor. Bana artık ölmek lazım ama isteyince de olmuyor, diyor. Ağlıyor... 


Ardahan'dan tek ben varım burada diyor, bakamadılar, beni buraya attılar, diyor. Öyle deme, hamdolsun sıcacık bir yerdesin, yemeбіп önüne geliyor, yatacak yerin var, senin sırtını kimse yere getiremez, arkanda koskoca devlet var diyorum. Ağlıyor... 


Burada tecrübeli bir personel; 'ilk gelenler böyle olur, alışırlarsa üç ayın içinde alışıyorlar, 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alışamazlarsa ölüyorlar' diyor. 'Eğer alıştıkları odalarını bir değiştir, o zaman da ilk geldikleri gün gibi oluyorlar, ağlayıp üzülüyorlar, hastalanıyorlar' diyor... 


‘Simdiden sonra bana ölmek lazım’ sözü çok daha başka... 


Hayatlarında tüm dönemleri bitirmişler, evlenmiş, çocuk yetiştirmiş, onları da okutmuş, evlendirmişler, eşlerini kaybetmiş, yalnız yaşayamamış, evlatlarına sığınmışlar. İşte tam da burada her şey kopuyor. Kardeş kavgaları; беп çok baktım biraz da siz bakın, eşim istemiyor ağabey annem (ya da babam) sana daha münasip' veya 'Hayır kardeşim benim eşim de çok rahatsız; sinir hastası oldu artık kaldıramıyor' vb... Bunlar böyle uzayıp gider... Doksan yaşında Yunanistan göçmeni teyzenin anlattıkları idi bunlar... Bizimle sakinleri tanıştıran kurum personeline dönüyorum; 'doğru diyor, en sonunda gelini kadını döverek kapı dışarı etmiş, evlatlar da anneleri için en iyisi olacağını düşünüp onu buraya bırakmışlar. Gözleri kan çanağı gibi... Hiç durmamasına ağlıyor' diyorlar. İhanetin, hayal kırıklığının, çaresizliğin, kimsesizliğin göz yaşları bunlar... 


Hayatın ilk dönemleri kolay geçiyor, ya son dönemleri... Kendini hiç işe yaramaz, istenmeyen kimse olarak görüp de; artık torun sevip, tecrübeli, saygıdeğer bir büyük olarak evlatları- nın kanadında hayatının son noktasını da sevdikleri ile birlikte koyma arzusunu güderken bu ne şimdi... 


Erzincan'dan getirilen teyzeyi o kadar çok sev- 


dim Кі; dört yıl evvel kaybettiğimiz babaannemin tıpkısının aynısı. Bembeyaz pamuk gibi... 
Kucaklıyorum, öpüyorum... Hani sevgiye aç çocuklar, büyükleri kendilerini öperken, kıpırdamadan dururlar ya, sanki kıpırdasalar artık sevilmeyeceklermiş gibi düşünürler ya, onlar da öyle... O kadar çok sevgiye muhtaçlar ki... 
Seni yanımda götüreyim, benim babaannem ol diyorum, dememle de çok üzülüyorum, çünkü hazırlanmaya başlıyor, benimle gelmek için. İzin verirler mi diyorum, olmuyormuş. 
Ümitlendirdim, bir de ben incittim diye kahroluyorum, hadi! Şimdi de ben kopuyorum... 
Dışarıya zor atıyorum kendimi. 


Görüşülecek, konuşulacak, “yalnız değilsiniz, herkesin bir sahibi var, O da Yüce Allah” diyecek, dinlenilecek, duyguları paylaşılacak о kadar çok kimse var ki; gerçekten profesyonel bir eğitime ihtiyaç var. Batı'da bu durum kimsenin zoruna gitmez, huzur evinde kalmak zor gelmez kimseye... Bizim toplumumuzda öylemi ama... ?Batı'da aile, on sekiz yaşına gelince çocuğunu dışarı atar, kendi başının çaresine bak der, bizde ise ömür boyu evlat, evlattır. 
Benim annemin bu yaşta bize hizmet edişine baksanız, hayret edersiniz. 


Ayetleri düşünüyorsunuz; ana-baba konusunda, hadisleri düşünüyorsunuz, yaşanana bakıyorsunuz; nasıl bu hâle gelebilmişiz? Nasıl yozlaşmışız?Ne kadar bencil olmusuz? ‘Zahmet kadar rahmet vardır’ sözünü kim söylemiş sahi? 
Gelinler kayınvalidelerine bakmak zorunda değiller” deyip de bunu dillendirenler, ota, çöpe, her türlü yaratığa merhamet etmedikçe, göktekilerin de bize merhamet etmeyeceğini de bilirler tabii... Hani birbirimizi sevmedikçe gerçek Müslüman değildik, hani müminler duvarın tuğlaları gibiydi, hani bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderince Allah da bizim sıkıntılarımızı giderirdi? Efendim burada- ki kapsama alanına kayınvalide-kayınpederleri alamıyoruz. Niye? Din bunu bana emretmiyor. Oğlu baksın. Kadının yapacağı şey belli, erkeğinki belli. Hem herkesin ana-babası yok mu bu dünyada? Onlara kim baksın? Bu 'baksın’ kelimesini kullanmaktan! yemin ediyorum, haya ediyorum... 


Bizlere seminer veren psikolog; 'hiçbiriniz şu 


anki durumuna güvenmesin çünkü zamanın sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz’ demişti. 
Altmış yaşından sonra hayata daha farklı bir yerden tekrar başlamak o kadar kolay mı? 
Kolay değil olsa gerek ki teyze; 'kızım bize artk ölmek lazım”, diyordu... Çok ağlayan teyzenin birine ne de güzel; “kaloriferin yanında sıcacık oturuyorsun, en güzel yemekleri yediriyorlar, tertemiz giydiriyorlar” diyorum. Ama о; soğuk olsun, ailem olsun' diyor. Doğru fıtrata uyanı bu olmasa Allah insanoğlunu aile içinde yaratmazdı. Çünkü hayatın her döneminde aileye muhtaç insan, herkes ailesi ile anlamlı hisseder kendini, güçlü hisseder, zorluklara onların desteği ile daha kolay katlanılır çünkü... Bizim kurumda, kadrolar asla dolmaz demişti bir yetkili, çünkü her ay birkaç kişi vefat eder... 

Bir darülaceze sakininin dediğine göre; bundan on yıl kadar evvel buraya gelenler birbirleriyle daha güzel iletişim kurarlarmış, yeni gelenler ise kimseyle konuşmuyor, birlikte gezmiyorlarmış. Bu da epeyce düşündürdü beni. 
Neden? Belki de iletişim kabiliyetimizi iyice kaybetmişiz, birbirimizin hal ve hatırını sorma özelliğimiz yok olmuş, derdiyle dertlenme bitmiş. Gerçekten istemediğinden değil bilemediğinden... Tanımıyor kimseyi, bu yüzden de korkuyor belki de... Hayat onları o kadar hırçınlaştırmış ki çok çabuk kavga ediyorlar. Çok çabuk ağlıyorlar. İfrat ve tefritlerdeler. Bize ulaşan ön bilgide hemen hepsinin psikolojik rahatsız oldukları yazıyor. Çok görmüyorum, benim de bozulurdu... 

Yetkililer gerçekten iyi çalışıyor, onlara diyecek bir şey yok. Denecek tek şey şu ki; fıtrata uymuyor, kurumsal çözümler. Daha çok, cenazeler kalkar oradan, daha çok yaşlı; yağmurlar, onların mazlum yüzleri hürmetine, rahmet olarak yağdığı halde gözyaşı döker. 
Dünyada bedava olduğu halde insanların birbirlerine vermekte cimrilik yaptıkları, kıskandıkları tek şey 'sevgi'. İnsanoğlunun olmazsa olmaz; muhtaç olduğu en önemli şey de sevgi. 
Sevgi fakiri olmak en acısı. Ya sevmeyi unuttuk ya da bizimkisi sevgi değil. 


SAYI: 252 | ARALIK 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 





51 


D. Kültür -sanat m 
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Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Türk Din Musikisi Anabilim Dalı 


Turk Din Musikisi'nde Muharrem 


Hz. Ali, ehlibeyt ve bilhassa İmam Hüseyin hakkında birçok methiyelerin yazıldığı ve Kerbela hadisesi karşısında duyulan üzüntüyü ifade eden eserlerin birçok tekkede 


okunduğu muhakkaktır. 


ürk Din Musikisi formlarını belirleyen en 

önemli etken, dini gün ve aylardır. Ramazan ayına mahsus olarak “temcit” ve “гатаzan ilahileri”, miraç gecesine mahsus “miraciye”, Hz. Peygamber'in dünyayı teşriflerine mahsus “mevlit” vb. formların yanı sıra muharrem ayına mahsus olarak “mersiye”, “nefes” ve “muharrem ilahileri” şeklinde isimlendirilen formlar icra edilmeye başlamış; zamanla bu formların şekilleri ve kuralları tespit edilmiştir. Başta Bektaşi geleneği olmak üzere hemen tüm tariklerde işlenen muharrem ayında yaşanan olayların Türk Din Musikisi'nde ortaya çıkardığı formlar mersiye, nefes ve ilahilerdir. 


Mersiye 


Türk Edebiyatı'nda Kerbela hadisesini anlatan “Mersiye”ler ve bu mersiyelerin besteli hallerine genel olarak “Muharremiyye” denilmektedir. 
(Mustafa Uzun, “Muharremiyye”, DİA, İstanbul, 2006, XXXI, 5.8.) Bu eserlerin yazılma nedeni, Kerbela'da şehit edilen ehlibeyt hakkında duyulan üzüntü ve ehlibeyt muhabbetini kalplere yerleştirme çabasıdır. 
Aynı zamanda genel olarak ehlibeyt mensupları için yazılmış manzum eserler de tevşih ve ilahi formunda bestelenmiş ve bunlara “muharrem ilahileri” veya genel olarak “muharremiyye” adı verilmiştir. 
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Yaklaşık XV. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan bu manzum türler içerisinde bilinen en eski ve en meşhur manzume, Yazıcıoğlu Mehmed'in (6. 
855/1451) “Muhammediyye”sindeki elli dört beyitlik “Vefâtü'l-Hasan ve'l-Hüseyin” başlıklı manzumedir. (Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediyye (haz. Ат! 
Çelebioğlu), Tercüman 1001 Temel Eser, с. І, s. 18; Sadeddin Nüzhet Ergun, age, c. 1,5. 13; Sezikli, agt; Mustafa Uzun, agm, 5.586.) XVI. yüzyılda Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda adlı eserinde yer alan mersiyeler, muharremiyyelerin en klasik örneklerindedir. Sinan Paşa'nın Таzarruname'sindeki “Na't-ı етігі І-тітіпіп Hüseyin radıyallahu anh” başlıklı mensur mersiye, halk arasında Yunus Emre'ye nispet edilmekle birlikte Âşık Yunus'a ait olan “Şehitlerin serçeşmesi / Enbiyanın bağrı başı / Evliyanın gözü yaşı / Hasan ile Hüseyin'dir” şeklinde başlayan dokuz kıtalık manzume de en önemli mersiyelerdendir. 
Müstakil risaleler halinde basılan Kerbela mersiyeler içinde en şöhretli olanı, Kâzım Paşa'nın “Makalid-i Aşk”ı ile Osman Şems Efendi'nin “Mersiye-i Cenab-ı Seyyidu'ş-şüheda”sıdır. (Mehmet Yalçın , Türk Din Musikisinde Mersiyeler ve Mersiyehanlar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, 5.41.) 
Kerbela olayı halk ve aşık edebiyatında da yaygın şekilde yer almıştır. Özellikle Alevi ve Bektaşi çevrelerde bu hususa dair birçok manzume уаzılmıştır. Bunların en çok şöhret kazananları D e- 





demoğlu (XVII. yüzyıl), Kalbi, Noksâni Вара (XVII. yüzyıl), Deli Boran, Мігай (XIX. yüzyıl), Yozgatlı Hüzni, Hilali, Fakiri, Sefil Ali, Döne Sultan, Seyyah Dede, Rızâ, Ârif Abdal, Derviş Kemal, Hüseyin Çırakman (XX. yüzyıl)'dır. 


Türk Din Musikisi'nin en önemli formlarından biri olan “Mersiye”, aynı zamanda Bektaşi musikisinin de en yaygın türlerinden ve en önemli unsurlarındandır. Hz. Hüseyin ve diбег ehlibeyt mensuplarının 10. Muharrem. 61 
(10 Ekim 680) tarihinde Emeviler tarafından şehit edilmesinin yıl dönümlerinde düzenlenen matem törenlerinde bu olaydan duyulan üzüntüyü dile getiren Arapça, Farsça, Türkçe manzumelerin “mersiyehan” ve “nevhahan” denilen sanatkârlar tarafından besteli veya irticali olarak okunması, dini Türk musikisinde “mersiye” adı verilen bir icra tarzının doğmasına neden olmuştur. (Nuri Özcan, “Mersiye”, DİA, Ankara 2006, с.ХХІХ, 5.219.) Hatip-zakiri Hasan Efendi tarafından nühüft makamında bestelenen “Rivayette gelir bir gün Rasulüllah olup dil-şad” mısraıyla başlayan mersiyesi, Türk dini musikisinde en çok rağbet edilen mersiyelerden biri sayılmaktadır. (Mustafa Uzun, 5. 586.) 


Mersiyeler, ağıt gibi insanları hüzne ve düşünceye sevk eden melodilerle okunur. Mersiye okumak iyi icra yapanların mersiyehanlıkla şöhret bulacakları kadar değer verilen bir konu idi. Bu mersiyeleri okutmak için mersiyehanlıkla şöhret bulmuş kişiler tercih edilirdi. Bu kişilerin isimlerinin önündeki sıfatları ise, mersiye formu ve ehlibeyt muhabbetinin sadece Bektaşi tarikine ait olmadığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bunları, Bayrami Yazıcızade (0. 1451), Sinâni Seyyid Seyfullah (0. 1699), Gülşeni Sezâyi (6. 1738), Halveti Zekâi (6. 1812), Nakşibendi Selâmi (6. 
1813), Bedevi Kazım Paşa (6. 1889), Kadiri Osman Şemsi Efendi (6. 1893) olarak sıralayabiliriz. 
(Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Müsikisi Antolojisi, Rıza Koşkun Matbaası, İst. 1942, с. 11, s. 476.) 


okunur. 


Nefes 


Türk Din Musikisi'nin en önemli formlarından birisi de “nefes"tir. Bektaşi musikisinin en yaygın türlerinden ve en önemli unsurlarından biri olan nefesler melodi karakteri olarak küçük usullerle 





Mersiyeler ağıt gibi insanları hüzne ve düşünceye sevk eden melodilerle 


bestelenmiş ve halk musikisinin etkisinde kalmıştır. Aslında bu etkiyi mersiye, nevruziyye, düvaz gibi diğer türler için de söylemek mümkündür. 
(Nuri Özcan, “Bektâşi Müsikisi”, DİA, İstanbul 1992, c.V, 5. 371, 372.) Güfteleri genellikle Bektaşi şairlerin şiirlerinden seçilmiştir. Üslup, ilahilere nispetle daha sade, basit ve halk musikisine daha yakın bir karakter arz etmektedir. Bazı nefeslerin birkaç ezgisi olabildiği gibi, bazı ezgilerin de birkaç nefesi olabilir. Nefeslerin yürük usüllerle söylenenlerine “sahlama” denilir. şahlamalar “semah nefesi” olarak da bilinir. 


Birçok Bektaşi nefesinin şairleri biliniyor- sa da bestekârı meçhuldür. Bunda Bektaşi müsikişinaslarının adlarını gizlemelerinin (sırretme) rolü büyüktür. 


En çok bilinen ve okunan nefeslere örnek: “Zümre-i nâcileriz bende olup Hayder'e” (Hicaz nefes, beste: Anonim), “Kurretü'l-ayni Habib-i Kibriyasın Yâ Huseyn” (Hüzzam nefes, beste: Hacı Arif Bey), “İksir-i a'zamdır nutk-i ehlullah” 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(Hüseyni nefes, beste: Anonim), “Alem yüzüne saldı 2:уа âl-i Muhammed” (Neveser nefes, beste: Karaağaç Şeyhi Hüseyin Baba). 


Tabiidir ki her tarikatın bir ayini vardır. Özellikle Bektaşilik gibi esas geleneklerini Anadolu köy ve kasaba Aleviliğinden alan bir tarikatın köklü temellere dayanan bir ayininin olması da gayet doğaldır. 
Zira Bektaşi tarikatı törenlerinde icra edilen musiki Türk din musikisinde Mevlevi musikisinden sonra en zengin musikidir. (Nuri Özcan, agm, 372.) 


Muharrem ayı içerisinde yapılan Âyin-i Cem'lerde semah dönülmez. Bu toplantılarda Hz. Hüseyin ve Kerbela üzerine söylenmiş nefesler ve bilhassa mersiyeler okunur. (Ömer Tuğrul İnançer, “Bektaşi Müsikisi” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1994,c. II, s. 130.) 


Sözleri Şah İsmail Safevi'ye (Hatayi) ait olduğu söylenen Mevlid-i Ali de sazsız okunur. Ancak Sù-Іеутап Çelebi Mevlidi'nde olduğu gibi Mevlid-i Ali'de de aralarda nefeslere yer verilir. 


Genellikle kalabalık semah ayinlerinde okunan nefeslerde, Batı müziğindeki gibi nakaratları “kanon” tekniği ile tekrarlanan nefeslere “deste”, “takım” veya “erka” nefesi gibi adlar verilmiştir. 


Yine kalabalık semahlarda bulunanlardan bazıları “Ya Allah”, “Yâ şâh”, “Но”, gibi sözlerle nefeslerin karar perdelerinden tekrar ederler ki buna da “dem tutmak” denilir. Bütün tarikatlarda kullanılan “perde kaldırma” tekniği de Bektaşi ayinlerinde kullanılır. (Ömer Tuğrul inançer, с. 11, 5. 130.) 


Bektaşi musikisi güftelerinin hepsi nefes tarzında olmadığı gibi, şairlerinin bir kısmı da Bektaşi değildir. Bütün Bektaşi tekkelerinin başlıca inanç temellerinden birisi ehlibeyte özellikle Hz. Ali'ye karşı beslenen çok güçlü sevgidir. Bu sevgiyi dile getiren hemen her güfte, Bektaşi nefesi tarzında bestelenip okunmuştur. Bunun en çarpıcı örneği ünlü Mevlevi şair şeyh Galib'in “ikrarımıza ser veririz ahde kaviyiz” nakaratlı müseddes tarzındaki şiirinin Bektaşi nefesi olarak bestelenip okuna gelmesidir. Tahirü'l Mevlevi'nin (v.1951) “Müncezib zerrat-ı şems-i Hazret-i Peygamberiz /Abd-i hass-ı zâtı zehrd-yı indyet perveriz / Bende-i âl-i ара hem biz Hüseyni'lerdeniz” güftesi de bu Коnuda en çok bilinen eserlerdendir. (Ömer Tuğrul İnançer, с. 1, 5. 130.) 


Bektaşi musikisinde “sırrı saklama” veya “Bektaşi sırrı” kaygısı ile pek az kaynağa ulaşılabilir. Bektaşi musikisi ile ilgili nota neşriyatı yok denecek kadar azdır. Bunların en önemlisi Ali Rifat Çağatay, Rauf Yekta, Zekdizade Ahmet Irsoy ve Suphi Ezgi'den oluşan İstanbul Belediye Konservatuarı 
Tasnif ve Tesbit heyeti tarafından tesbit edilen 88 
adet Bektaşi nefesidir. 


İlahiler 


Türk Din Musikisi'nin en çok kullanılan formu olan “ilahi”; kelime olarak “Allah'a ait” demektir. Türk Edebiyatı'ndaki manzum bir formun ад: olan “İlahi”, dini Türk Musikisi'nde de adı geçen formun besteli hallerine isim olmuştur. Bazı ilahiler -Kadiri, Nakşibendi, Gülşeni, Halveti, Cerrahi vb.- tarikatlere özeldir ve sadece bu dergâhlarda okunur. Bununla birlikte çoğu ilahi de umumidir ve her tarikte okunmaktadır. İlahiler, işledikleri konu açısından hicri aylara göre tasnif edilmiş ve isimlendirilmiştir. Rebiülevvel ilahileri (kutlu dogum), zilkade-zilhicce ilahileri (hac ve kurban), ramazan ilahileri vb. gibi. 


Şunu önemle belirtmek gerekir ki yukarıda bahsetüğimiz mersiye formunda yazılan manzumeler, ilahi formu olarak da bestelenmiştir. Bu eserler ilahi üslubu içerisinde olmaları sebebiyle mersiye olarak değil, muharrem ilahileri olarak değerlendirilmektedir. 


Hz. Ali, ehlibeyt ve bilhassa İmam Hüseyin hakkında birçok methiyelerin yazıldığı ve Kerbela hadisesi karşısında duyulan üzüntüyü ifade eden eserlerin birçok tekkede okunduğu muhakkaktır. 
(Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Müsikisi Antolojisi, Rıza Koşkun Matbaası, İstanbul 1942, с. Il, s. 475.) 


Bu duygular Türk Din Musikisi'nde sadece mersiye ve nefes formu içerisine hapsolmamış, ilahi formu olarak farklı manzumeler veya aynı manzumeler farklı makam ve usül anlayışı içerisinde bestelenmiştir. Bestelenmekle kalmamış, bilhassa muharrem ayında okuna gelmiştir. Muharrem ayı ve bilhassa Kerbela, ehlibeyt ile ilgili ilahilere birkaç örnek verelim: “Zalimler el vurup hep şimşir-i can-rübâya” (Hüzzam ilahi, Beste: Hafız Hüseyin Sebilci), “Müncezib zerrât-ı şems-i hazret-i Peygamberiz” (Hüseyni ilahi, Beste: Sadettin Ökten), “Geçeriz Dünyada сап и canandan, Kerbela'da akan kandan geçmeyiz.” (Hicaz ilahi, Beste: M. Hakan Alvan.) 


DO Kültür -sanat ви 
Mustafa Özçelik 


Mevlana'dan günümüze mesajlar 


Bilgin, sadece bilgi sahibidir. Bilge ise bu bilgileri davranışa dönüştüren ve hayata geçirilmesini sağlayan kisilerdir. Mevlâna da böylesi isimlerden biridir. 


evlana, Türk-İslam medeniyetinin en seçkin şekilde olgunlaştırmak olmuştur. Çünkü insanın temsilcilerinden olan bir bilgin, bir şair, bir nefsi tarafları, onu hep yanlışa ve kötüye çağırır. 
gönül insanıdır. Yaşadığı sürece bütün amacı İnsan ancak iman, bilgi ve bilinçle önce kendi nefolgun bir insan olmak ve başkalarını da aynı si üzerinde egemenlik kurar. Sonra sahip olduğu = bu düzeye çevresindekileri de getirmek ister. Bu, güzel olanı yaygınlaştırmak, kötü olanı engellemek çabasıdır ki bireysel ve toplumsal gelişme, daha insani ve mutlu bir hayat böyle gerçekleşebilir. 
Mevlana, işte böyle bir mücadelenin insanı olmuştur. Önce çok ciddi bir ilim tahsili yapmış, ardından tasavvuf yoluna girerek gönle ait bilgilere de ulaşmıştır. Bu süreç sonrasında bilgisiyle, görgüsüyle, ahlakıyla, yaşantısıyla insanlara örnek olmuş; çevresini aydınlatmış, Moğol saldırılarıyla her anlamda güç duruma düşen insanları inanç, düşünce, bilgi ve ahlak bakımından yetiştirmiştir. 
Bu yüzden onu aynı zamanda bir öğretmen, bir bilge olarak da görebiliriz. 









Bilgin, sadece bilgi sahibidir. Bilge ise bu bilgileri davranışa dönüştüren ve hayata geçirilmesini sağlayan kişilerdir. Mevlana da böylesi isimlerden biridir. Dolayısıyla o Erich From'un dediği gibi “sadece büyük bir şair, eşsiz bir mutasavvıf” değildir. O aynı zamanda insan tabiatının derinliklerine inmiş, insanın içyüzünü keşfetmiştir. Mevlana işte bu yönüyle insanın psiko-sosyal yapısını çok iyi bilen biri olarak kimi zaman şiirle, kimi 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zaman hikâyelerle, kimi zaman, vaaz ve sohbetleriyle insanı kendiyle yüzleştirmiş, eksikliklerini, üstünlüklerini göstermiş, nasıl bir halde bulunur- sa mutlu ve olgun hâle gelebileceğinin derslerini vermiştir. 


Mevlana bir öğretme-kavratma yöntemi olarak kimi zaman da öğütlere başvurmuştur. Bugün birer vecize değerinde kabul ettiğimiz ve derin fikirleri kısa ve özlü olarak anlatan “Her rüzgârda otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar bile olsan bir ota değmezsin.”, “Ümitsizlik diyarına gitme, ümitler vardır, karanlığa varma, güneşler vardır.”, “Geveze birine sır söylemek, çatlak testiye su koymaya benzer.” şeklindeki sözleri dün olduğu gibi bugün de insanlığa ışık tutucu niteliktedir. 


Bilgelerin öğütleri böyledir. Bir cümlesi bile bazen onlarca kitabın öğretemediğini öğretir bize. Çünkü onlar, üzerinde çokça düşünülmüş, gereksiz ifadelerden arındırılarak buharlaştırılmış sözlerdir. 
Bir ağrı kesici hap nasıl bu konudaki problemimi- 
21 çözüyor yani ağrımızı dindiriyorsa bunlar da 
öyledir. Yine insan, zaman içinde yaşayarak öğrenir bazı şeyleri. İşte bu sözler, yaşanmış hayatların birer ürünü olarak o konular hakkında bize önce- den yol gösterirler. Önümüzü aydınlatırlar. 


Mevlana'nın eserlerinde bu özellikte çok sayıda söz vardır. Bunlar, bu eserlerden yola çıkılarak “Mevlana'dan Özdeyişler” şeklindeki kitaplar- da bir araya getirilmişlerdir. Her biri, diğerinden önemli olan bu sözleri okumanın bilhassa yetişme çağındaki gençler açısından önemi çok büyüktür. Biz, bu yazıda bunlardan bir seçme yapmak yerine “Mevlana'nın Yedi Öğüdü” olarak bilenen sözleri Üzerinde durmak istiyoruz. Zira bunlar Mevlana'nın bütün söylediklerini özetler nitelikte olup gerçekten de hem kişinin hem de toplumun pek çok probleminin çözümü için birer reçete özelliğindedir. 


1- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol 


Elindekini, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, insanda başkalarını düşünme, bencillikten uzaklaşma gibi özellikleri güçlendirir. Bu niteliğe sahip insanlar, erdemli bir toplumun temel taşları olurlar. Herkes birbirini düşünür, elindekini diğeriyle paylaşırsa toplumsal barış ve ortak mutlulukları paylaşma sevincini yaşarlar. Aksi durumda, herkesin bir diğerinde olan şeylerde gözü kalır. Ona sahip olmak için meşru olmayan yollara başvurulabilir. Bu da düşmanlığı ve kavgayı beraberinde getirir. İnsan, 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cömertlik konusunda akarsu gibi olursa toplumdaki güven duygusu da devamlılık arz eder. 


2- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol 


Şefkat ve merhamet, sevginin sonucudur. Sevgi ise kişinin ruhsal tatmini ve mutluluğu için en temel duygudur. Toplumda bilhassa çocukların ve herhangi bir şekilde zayıflığı, eksikliği, özrü bulunan insanların en temel ihtiyacı şefkat ve merhamettir. Tabii ki, bu kişinin kendi içinde sadece hissettiği bir duygu halinde olmamalıdır. Şefkat ve merhamet, söz ve davranışla dışarı yansıtılmalıdır. 
Böyle yapıldığında o toplumda sevgi, saygı, barış ve huzur egemen olur. Dikkat edilirse, sorunlu ve bu yüzden yaşadığı ortamda da sorunlara neden olan bireyler, sevgi, şefkat gibi duygulardan yoksun olanlardır. Öyleyse, yaşadığımız ortamda gülen yüzler görmek istiyorsak, güneşin dünyayı aydınlattığı gibi biz de sevgi ve şefkatle karanlık gönülleri aydınlatmalıyız. 


3- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol 


İnsan, dikkatini kendi üzerinde toplamaz hep başkalarının hataları üzerinde odaklanırsa önce kendine kötülük etmiş olur. Bu kötülük, insanın 


kendi hatalarını görmemesidir. Bu 


kötülüğün diğer bir boyutu ise şudur. 26 КӘС Ve insanlar, kusurlarından dolayı açıkça Merhamet eleştirilmekten hoşlanmazlar. Böyle sevginin йигит! kanizmalaurumlarda savunma mekanizmala sonucudur. 


rını kullanarak yaptıkları yanlışlara daha sıkı sarılırlar. Böylece biz, kusurları ifşa edersek onların önüne geçmiş olmayız. Bu sözü kötülüklerin üzerini örtmek şeklinde tabii ki anlayamayız. 
Bize öğütlenen şudur: Bir hatasından dolayı o hatayı toplum içerisinde söy-Іеуегек küçük düşürmeyin. Kendinize yapılan hatalar karşısında affedici olun. 


4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol 


İnsanın kendisine ve başkasına verdiği bütün zararların en önemli sebebi öfkesine hakim olamamasıdır. Çünkü kişiye öfke hakimse, akıl yani doğruyu eğriden ayırma gücü iptal edilmiş, devre dışı bırakılmış demektir. Psikologlar, öfkeyi geçici bir delilik gibi nitelerler. Dolayısıyla içimizde öfke varsa peşinden gelecek davranış saldırganlıktır. 
Saldırganın ise ne yapacağı bellidir. Kırar, döker ve zarar verir. Bu olumsuzluğun önüne geçmek için ölü gibi olmalıdır. Çünkü ölü, hiçbir şekilde hareket edemez ve tepki veremez. Bu, şüphesiz mecazi bir ifadedir. Mevlana'nın söylemek istediği sabırlı davranmamız ve öfkemize hakim olmamızdır. 


5- Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol 


İnsan, nelere sahip olursa olsun aslında aciz bir varlıktır. İnsanın bu özelliğini asla unutmaması gerekir. Bugün güçlü olan yarın zayıflayabilir. Sağlıklı olan hastalanabilir. Zengin olan fakirleşebilir. 
Bu yüzden bilgiye, zenginliğe, güce sahipsek bunları başkalarını ezmede bir araç olarak kullanmamalıyız. Büyüklenmek ruhsal bir hastalıktır. Kendini başkalarından üstün gören, yaşadığı toplum içerisinde kimseyle samimi bağlar kuramaz. Bir süre sonra yalnızlaşır. Büyüklenme duygusu bu andan itibaren aşağılık duygusuna dönüşür. Toprak, nasıl herkesin ayakları altında olduğu halde yüksünmeden herkesi üzerinde taşıyor, bitkilerin, ağaçların yetişmesini sağlıyorsa insan da mütevazı olmalı, hep insanlığın faydasına çalışmalıdır. Burada tevazu sahibi olmanın miskinlik anlamında da belirtmek gerekir. 


6- Hoşgörülükte deniz gibi ol 


Hoşgörü, yapılan bir yanlışı onaylama anlamına 


Sevgi ise kisinin ruhsal tatmini ve mutluluğu için en temel duygudur. 


gelmez. Hoşgörü, yanlış yapanın bu davranışı anlama ve bu anlayış çerçevesinde onu incitmeden bu davranıştan uzaklaştırma eylemidir. Eğer, böyle birine bu anlayışla yaklaşırsak bizi dinler. Aksi durumda yanlışında ısrarlı olur. İnsan, kendini ancak başkalarının yerine koyarak hoşgörülü olabilir. 
Mevlana, bizzat hayatında da uyguladığı bu ilkeyle başka inanışlardan olan insanların bile sevgisini kazanmış, onların düzelmelerine sebep olmuştur. 
Öyleyse, ırkı, dini, ekonomik ve sosyal durumu, cinsiyeti ne olursa olsun insan olmaları paydasını dikkate alarak farklılıkları hoş görmeli ve bunları birer ayrılık ve kavga sebebi yapmamalıyız. 


7- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi о! 

Mevlana'nın hemen herkes tarafından bilenen bu sözü bireylerin sağlıklı ve kişilikli olmalarının en temel ölçüsü olarak görülmelidir. Zira çelişkili söz ve davranışlar, birer ruhsal problemdir. Halk arasında yanar döner olarak tabir edilen bu kişilerin en belirgin özelliği sözleriyle özlerinin farklı olmasıdır. Bu durumun doğuracağı en büyük olumsuzluk ise toplumda güven sorununa yol açmasıdır. 
Güvensizlik, kavga ve geçimsizlik demektir. Nasılsak öyle olmalıyız. Hiçbir şey bizi inandığımızı söylemekten alıkoymamalı öte yandan çıkarlarımız için inanmadığımız sözleri söylememeli, davranışları yapmamalıyız. 


Bu sözler dikkatle okunduğunda Mevlana'nın bu sözlerle gayesinin ne olduğunu anlamakta güçlük çekmeyeceğiz. O, bu sözleriyle ideal, örnek ve olgun insanın birfotoğrafını sunmaktadır bize. Y aşadığımız çağda çevremize bir baktığımızda insanlar arası Sorunların temelinde Mevlâna'nın bu uyarılarına göre hareket etmemenin yattığı görülmektedir. Tabii burada su söylenebilir: Aslında insanlar, bu doğruları bilmekte fakat hayatlarında uygulayamamaktadırlar. Bu tespitdoğrudur. O zaman şu sorunun cevabı aranmalıdır. İnsan bildiği bu doğruları hayatına nasıl geçirebilir. Bu, insanın kendi üzerinde kontrol mekanizması kurmasıyla ilgili bir meseledir. İnanç, ahlak, bilgi, sevgi gibi değerler bu kontrol için en önemli imkânlarımızdır. Ö yleyse, Mevlana ve onun gibi insanların bu seviyeye nasıl geldiklerini, hayatlarını inceleyerek, kitapları okuyarak, onları rol-model insanlar olarak görmek suretiyle sağlayabiliriz. 
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Sözün özü / Berceste beyitler 
Vedat Ali Tok 


Berceste Beyitler 


evgili okuyucu, dört yılı aşkın bir zamandır Diyanet Aylık Dergi'de Türk şiirinin berceste beyitlerini sizinle paylaşmaya, özellikle Divan şairlerinden seçtiğimiz berceste beyitleri açıklamaya çalıştık. 
İlk yazımıza aşk ile başlamış ve Fuzüli'nin, Aşk imiş her ne var âlemde ilm bir kıyl ü kal imiş ancak beytini serlevha yapmıştık. Berceste beyitler köşesindeki son yazımızı da aşk ile bitirelim. 
Bir milletin kültürü, edebi eserleri, o milletin kimliğini, zihniyetini, hayat felsefesini, inancını olduğu gibi yansıtan kriterlerdir. Biz her işe aşk ile sarılan bir milletiz. Ateşten bir gömlek olduğunu bile bile, âşık olmasını da iyi biliriz, aşkta sadakatin önemli olduğunu da... Sözü, söz ustalarına bırakalım: 
Fermân-ı aşka сап iledir inkıyâdımız Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız (Bâki) (Aşkın fermanına boyun eğmekliğimiz ta can- dan ve yürektendir. Bu uğurda alınyazımıza karşı zerre kadar inadımız ve karşı koymamız söz konusu olamaz.) 
Aşk, zor bir yüktür. Onun altında kalana Allah kolaylık versin. 
Mihnet-i aşk ey dil âsândur diyü çok urma laf Aşk bir yükdür ki ham bulmuş anun altında kaf (Fuzüli) 
(Ey gönül aşkın sıkıntısı kolaydır diye çok konuşma; zira aşk öyle bir yüktür ki kaf, onun altında bükülüp kalmıştır.) 
Aşk, benim diyenlerin kaldıracağı bir yük değildir. Aşk ki... 
Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir 


Her kişi aşık olurdu eğer асап olsa (Taşlıcalı Yahya) 
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(Ask, bir demir dağı delip boynuna asıp gezmek gibidir. Eğer kolay olsaydı herkes âşık olurdu.) 


Birbirimizle, hatta kendi mesnevimizin kahramanı ile bile yarıştığımız olur aşk hususunda: Mende Mecnun'dan füzün âşıklık isti'dadı var Âşık-ı sâdık menem, Mecnün'un ancak adı var (Fuzüli) 

(Bende Mecnun'dan daha fazla âşıklık yeteneği var. Gerçek âşık benim, ama Mecnun'un adı çıkmış bir kere.) 

Türk aşkı kaimdir, bakidir, batılılara bu hususta hiç benzemeyiz. Pazara kadar değil, mezara kadar desek de mezardan sonra da hatta kıyamet gününe bile saklanmış sevdamız vardır. 
Kemiğimi yapsalar tarak 

Yar zülfünün tellerine (Seyrâni) 

(Keşke ben öldükten sonra kemiğimden bir tarak yapsalar da onu sevgiliye sunsalar. Böylece hasretiyle can verdiğim zülfün tellerine dokunabilir, kokusunu alabilirim.) 

Dest-büsı ârzüsuyla ölürsem dostlar 

Kuze eylen toprağım sunun anınla yâre su (Fuzuli) 

(Dostlarım, eğer sevgilinin elini öpme arzusuyla, o ele hasret çeke çeke ölecek olursam; mezarımın toprağından bir kâse yapıp onunla sevgilime su ikram edin.) 

Mahşer günü görem derem ol serv-kâmeti 

Ger anda görünmese gel gör kıydâmeti (Fuzüli) (О servi boylu sevgiliyi mahşer günü göreyim derim. Eğer o günde de görünmese gel de kıyameti gör.) 

Hangi işe aşkla sarılırsak o iş mutlaka sağlam demektir, çünkü: 

Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş 

Kıyamete kadar sökülmez imiş (Seyrâni) 


Ask imis her ne var âlemde 
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak 


Biz hep hasretle bağrı yanan bir milletiz. Hasret bağrımızı yakan bir ateş, ölümlere eştir bizde, Ölüm ile hasretliği tartarız da hasretin hep ağır geldiğine şahit oluruz. Ve hasretle yanan bağrımızdan bir ah çekecek olsak neler yanar, neler... 


Sineden derd ile bir аһ edeyin kim dönsün Aksine çerh-i felek mihr-i dirahşânı bile (Neşati) (Dert ile bağrımdan öyle ah edeyim ki, gökyüzü, 


hatta onun parlak güneşi bile tersine dönsün, kıyamet kopsun.) 

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firakız 

Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden (Selimi) (Biz, ayrılık bahçesinin öyle yanık yanık ve yakıcı öten bülbülüyüz ki sabah rüzgârı gül bahçemiz- den geçse, ateş kesilir, yanar.) 

Allah'a da âşık oluruz, peygambere de... Beşeri aşklarımız da meşhurdur bizim Leyla ile Mecnun, Hüsn ü Aşk, Hüsrevile Şirin... Bunlar da güzeldir, çünkü o aşklar da ilahi aşk için bir köprüdür, biliriz. Nitekim Leyla Leyla, derken Mevla Mevla, diyen de bizdik. Sevdiğimizi de tabii olarak kıska-Nırız biz. Sadece canlılardan bile değil, sevgilinin üzerine giydiği güllü elbiselerden bile... 

Güllü аба giydin amma korkarım âzâr eder Nazeninim sâye-i hâr-ı Gül-i diba seni (Nedim) (Ey sevgili, sen üstünde gül resmi olan ipekten bir elbise giydin. Giydin ama o elbisenin üstündeki gülün dikeninin gölgesi seni incitecek, senin tenine zarar verecek çok korkuyorum...) 

Daha nelerden kıskanmayız sevdiğimizi... Bakın bir gönlü yaralı âşık nasıl kıskanıyor sevdiğini: Havadaki turnalardan 

Su içtiğin kurnalardan 

Yerdeki karıncalardan 

Sakınırım kıskanırım 


Seven insan, elbette sevdiğini (o kıskanır. 
Kıskanmıyorsa sevgisini (02- den geçirmesi gerekir; fakat öyle şairlerimiz var ki bu kıskançlıбі hastalık derecesine vardırır, sevdiğini kendisinden, sevdiğinin annesinden bile kıskanır: 


Duşmanımdır seni kim 

Bulursa cana yakın 

Annen bile okşasa 

Benim bağrım taş olur (Faruk Nafiz Çamlıbel) 


Biz vatanımıza da aşk derecesinde bağlıyız. 
Uğruna canımızı feda etmekten çekinmeyiz vata- nın; söz konusu vatan olunca diğer aşklarımızı bir yana bırakır ve... 

Râyete meylederiz kâmet-i dil-cü yerine 

Тоба dil bağlamışız kakül-i hoş-bü yerine Heves-i tir ü keman çıkmadı dilden aslâ 

Nâvek-i gamze-i dil-düz ile ebru yerine (Сах Giray) 

(Gönül çeken boy yerine, bayrağa meylederiz; güzel kokulu saç yerine de tuğa gönül bağlamışızdır. / Bir güzelin, gönül delen, oku andıran уап bakışlarıyla kaşlarının sevgisi yerine ok'la yay arzusu gönlümüzden çıkmadı.) 

Hepimiz bir gün öleceğiz. Bunu bilmek bize hiçbir korku vermiyor, ama vatandan ayrılmak var ya işte asıl ıstırap bu: 


Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor; 


Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor (Y ahya Kemal Beyatlı) 





І 
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Prof. Ог. 5еута Güngör 
İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. 


Maktel geleneği ve 





Hadıkatu's-Sueda 


10 Muharrem 61 / M. 10 Ekim 680'de 
Hz. Hüseyin ile Emevi hükümdarı Yezid m kuvvetleri arasında cereyan eden Kerbela Savaşı, İslam tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Hz. Hüseyin ve taraftarlarının şehadetiyle sonuçlanan bu savaş, ilk günlerden itibaren Müslümanlar arasında derin etki bırakmış, günümüze kadar devam eden bazı dini ve siyasi olayların başlangıcı olmuştur. Zamanla çeşitli durum ve hadiselerin etkisiyle oluşan inanç ve gelenekler birbirini etkilemiş, bu konuda yazılan tarih kitapları, mersiye, maktel ve taziyelerle bir Kerbela geleneği teşekkül etmiştir. 


Önceleri sözlü olarak anlatılan Kerbela olayı sonra ahbar, ensab, tabakat kitaplarında kısa anlatımlar hâlinde kaleme alınırken daha sonra konunun ayrıntılı şekilde işlendiği kitaplar yazılmıştır. Bir kısmı tarihi-edebi nitelik taşıyan bu eserler zamanla maktel-i Hüseyn adıyla sunulmaya başlanmıştır. Bazıları tefsir, hadis âlimi olan maktel yazarları, Kerbela ile ilgili belgelerle beraber Kur'an-ı Kerim'den, tefsir ki- 


Önceleri sözlü 


Lut b. Yahyâ el-Ezdi'nin (6.157/774) Maktel el-Hüseyn'idir. Bu eser daha sonra yazılan maktellerin önemli kısmı için hem içerik hem kompozisyon bakımından kaynak teşkil etmiştir. Yazılı ve sözlü rivayetlerden faydalanılarak meydana getürilen eser, tarihi hakikatin yanında menkabevi bilgiler de ihtiva eder. Ebu Mihnef maktelini, muharremin ilk on günü okunmak üzere, on bölüme ayırmış ve eserine konuya uygun şiirler eklemiştir. 


Abbasiler (132/750-656/1258) devrindeki siyasi durum sebebiyle, maktellere olan ilgi artmış, Hz. Hüseyin'in ölümü, maktel-i Hüseyin'lerde işlenirken ayrıca Hz. Ali neslinden öldürülenler hakkında yazılan koleksiyonlarda da yer almıştır. Bu tip eserlerden olan Ebu Ferec el-İsfahani (6.356/9677'nin Esma'u men Кийе min Tâlibiyin adlı eseri sunuş ve edebi özellikler taşıyan işleyişiyle, pek çok yazara/şaire örnek teşkil etmiştir. 
Böylece miladi onuncu yüzyıla kadar menkıbevi tarih özelliği gösteren makteller bu asırdan itibaren daha özenle yazılan 





taplarından, hadislerden diğer eserlerden, sözlü nakillerle ismi verilen ve verilmeyen anlatılardan da faydalanarak, konuyu çok daha zengin bir içerikle ele almışlardır. Hadisenin siyasi ve sosyal sebeplerle önemi arttıkça, bu tip kitaplara gösterilen ilgi de artmıştır. 


ilk maktel yazarları Arap tarihçilerdir. Kaynaklarda adı geçen en eski eser Câbir b. Yezid el-Cu'fi'nin (0.128/746) Kitabu Maktel el-Huseyn'idir. Günümüze ulaşan ilk maktel metni ise, tarihçi Ebu Mihnef 


olarak anlatılan 
Kerbela olayı sonra ahbar, ensab, tabakat kitaplarında kısa anlatımlar hâlinde kaleme alınırken daha sonra konunun ayrıntılı sekilde işlendiği 


kitaplar yazılmıştır. 
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menkıbevi-edebi tarih anlayışıyla kaleme alınmaya başlanmıştır. Ayrıca söz ettiğimiz bu eserlerle maktel-i Hüseyin türünün özellikleri hemen hemen belirlenmiştir. 


ilk olarak Araplar tarafından işlenen Kerbela olayı, zamanla başta Şii İranlılar olmak üzere diğer Müslüman milletlerin edipleri arasında da popüler hâle gelmiş, IV/X. asırdan sonra Arap tarihçilerinden ziyade Arapça yazan edipler tarafından işlenmeye başlanmıştır. Kataloglardan takip etüğimize göre Arapça makteller ХІ/ 





XVIII. yüzyıldan itibaren, İran'daki taziye türüne paralel olarak tekrar ele alınmışsa da bu eserlerin yazarlarının çoğu Arap olmayan Muslümanlardır. 


İranlıların siyasi, sosyal ve kültürel hayatlarında Kerbela vakasının ayrıca önemi vardır. En değerli ve tanınmış Farsça maktel, Hüseyin Маіх Kâşifi tarafından, 908/1502-3'de Herat'ta yazılmıştır. 
Hüseyin Vaiz Kaşifi, olayı yalnız hilafet meselesi olarak ele almamış, maktele âdeta bütün insanlığı ilgilendirecek beşeri anlam katmıştır. Bu amaçla eserine “maktel-i Hüseyin” değil “şehitlerin bahçesi” anlamına gelen Ravzatü'ş-Şüheda başlığını koymuştur. Hz. Âdem'den itibaren bazı peygamberlerin ve diğer İslam büyüklerinin başına gelen belaları dile getirerek “eziyet, afet, üzüntü karşısında sabırlı olun”, “sabır saadetin müjdesidir” mesajını vermek istemiştir. On bölüm ve bir hâtime üzere düzenlenen, mensur-manzum maktel kısa zamanda İslam âleminde tanınmış ve çok beğenilmiştir. Şii ve sünni sanatkârlar üzerinde güçlü etki bırakan eser kısa zamanda bir ekol teşkil etmiş, tercüme ve şerhleri yapılmış, muharrem ayında okunması için kısaltılmış örnekleri hazırlanmıştır. Onun adıyla ilişkili olarak “ravza” 
denilen matem toplantı- | larında “ravzahan”lar ta- | 


rafından ezbere okunan bu kitap, Hz. Hüseyin'in | 
Kerbela'da şehit edilişi- | | nin temsil yoluyla canlandırıldığı taziye merasimlerine de model olmuştur. 


Tarihi belli olduğu için bu türün Türk edebiyatında en eski örneği 


1 8 e 


ңа LENIE EELE ETTET E EEEL шш гі 










Dir. Sevma GUN GÖR 


nk їй ШЇ Н irisi | 


kabul edilen maktel, Yusuf-ı Meddah'ın Dâstân-ı Maktel-i Hüseyni'dir. 763/1361'de tamamlanan bu eser mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 940/1530'da vefat eden Nureddin Efendi'nin ve Lâmi'nin (6.938/1532) eserleri gibi maktellerde, Ebu Mihnef örnek alınırken, XVI. yüzyıln başlarından itibaren Hüseyin Vaiz'in eserini Türkçeye aktaran, onu model alan makteller de yazılmıştır. Gelibolulu Câmi'nin (ХМІ.уу.) 
Saadetname'si, Azeri şair Neşati'nin (6.945/1538) şühedaname'si ve Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda'sı bu їр eserlerdendir. 


Fuzuli'nin 954/1547 yılından önce kaleme aldığı Hadikatü's-Süeda'nın maktel türünde müstesna bir yeri vardır. Hayatı Bağdat, Necef, Kerbela üçgeni içinde geçen Fuzuli, Kerbela olayının şiddetle hissedildiği bir çevrede yaşamıştır. Her sene tekrarlanan muharrem ayinlerinde halkla beraber o muhteşem hüznü hisseden Fuzuli, Hz. Hüseyin'in şehadeti konusunda Türk diliyle kaleme alınmış bir eserin olmadığını düşünerek Türklerin faydalanacağı bir maktel yazmak istemiş ve çok beğendiği Ravzatu'ş-Şüheda'yı Türkçeye aktarmaya karar vermiştir. Şair, 
Hüseyin Vaiz Kâşifi'nin eserini Klasik Türk edebiyatının serbest tercüme anlayışıyla Türkçeye çevirirken, diбег maktel yazarlarından da faydalanmış, yeri geldikçe ayet, hadis ve İslam büyüklerinin sözlerinden de istifa- de etmiştir. Kompozisyon ve şekil bakımından da Ravzatü'ş-Şüheda'yı takip eden eser, esas itibarıyla mensur olmakla birlikte manzum kısımlarla zen- 


-4 
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ginleştirilmiştir. Şair, оп bir bölüm ve bir hâtimeden meydana gelen makteline “bela saadettir” anlayışıyla, Hadikatü's-Süeda, “ebedi saadete ulaşanların bahçesi” adını vermiştir. 
Metnin arasına ilave edilen şiirlerle etki gücü arttırılan eser, Türk edebiyatının en güzel ağıtlarından biri olan ve; 


“Маһ-: Muharrem oldu meserret haramdır 


Matem bugün şeriate bir ihtirâmdır” 


gibi beyitleri dilden düşmeyen “İmam-ı Hüseyin mersiyesi” ile biter. 


Fuzuli gibi bir dehanın kaleminden çıkan, coşkun sevgi ve lirizmle yazılan bu maktel, Şii, Sünni, Alevi Müslüman Türkler tarafından, hatta Türk olmayan bazı Müslümanlar tarafından da sevgiyle, hürmetle karşılanmış, okunmuş, dinlenmiş hatta bazı şahıslar tarafından ezberlenmiştir. Çeşitli Sıkıntılarla karşılaşan insanlar ıstıraba sabırla karşı koymanın kulları ilahi mükâfata kavuşturacağını bu eserde okumuşlar, peygamberlerin ve ehlibeytin çektikleri belaları dinleyip onların dertleriyle dertlenip kendi dertlerini unutmuşlardır. 


Hadikatü's-Süeda Bağdat, Necef ve Kerbela'ya uğrayan kervanların, muharrem ayında Hz. 
Hüseyin'i diğer şehitlerin mezarlarını ziyarete gelenlerin aracılığıyla ve başka sebeplerle kısa zamanda Türklerin bulunduğu hemen hemen bütün bölgelerde tanınmıştır. Bağdatlı Ahdi 971/1563'te bitirdiği tezkiresinde Fuzuli'den söz ederken Hadikatü's-Süeda'nın hem yüksek tabaka hem halk arasında meşhur olduğunu ifade eder ki bu, eserin yazıldığı yıllardan kısa zaman sonra dahi gördüğü ilginin delilerindendir. Evliya Çelebi XVII. asırda kaleme aldığı seyahatnamesinde, Kerbela olayının yıldönümü dolayısıyla İran'da Dergüzin şehrinde yapılan muharrem ayininde kürsüye çıkan zatın Fatiha okuduktan sonra Fuzuli'nin maktelini kıraat etmeye başladığını anlatır. Hadikatü's-Süeda'nın sahip olduğu şöhretin delillerinden bir diğeri de onun Türk edebiyatında en çok istinsah edilen eserlerin başlıcalarından olmasıdır. Değişik mesleklerde ve farklı bölgelerde yetişen müstensihler tarafından istinsah edilen Hadikatü's-Süeda yaz-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Hadikatü's- 
Süeda'nın sahip olduğu şöhretin delillerinden bir diğeri de onun 
Türk edebiyatında en çok istinsah edilen eserlerin baslıcalarından olmasıdır. 


maları arasında çok sade olanlarının yanında tanınmış hattatların elinden çıkan, minyatürlerle süslenen nüshalar, mutevazı köy odalarından saraylara kadar özellikle muharrem ayında her yerde okunmuş ve korunmuştur. 
Türkiye içi, Türkiye dışı resmi kütüphanelerde bulunan 260'dan fazla yazma, günümüzde dahi mevcut olan Hadikatu's-Süeda nüshalarının sayısını vermekten uzaktır. 


Darendeli Bakal (XVIII. yy.) 

Fuzuli'nin eserini Kitâb-ı Kerbelâ başlığı ile kısaltılarak nazma çekmiş; Mahmut Ваи? b. 
şeyh Алта Vaiz (6.1200/1786) Hadikatü's-Süeda tarzında bir maktel kaleme almıştır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan ve müellifi bilinmeyen yazma, Fuzuli'nin maktelinin özetidir. Eser ayrıca Muhammed Mehdi Nayi tarafından 1294/1877'de Farsçaya tercüme edilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılda maktelin 1837'den 1887'ye kadar sekiz defa basılması, geçen asırda da Hadikatu's-Süeda'ya olan ilginin devam ettiğini göstermektedir. Eser 1955'te Selahaddin Güngör tarafından Saadete Ermişlerin Bahçesi, 1970 yılında Mehmet Faruk Gürtunca tarafından Saadete Erenlerin veya Kerbela Şehitlerinin Bahçesi, 1986'da Servet Bayoğlu tarafından Erenler Bahçesi başlıklarıyla günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Bu yazma ve basma nüshalardan başka Hadikatü's-Süeda'da bulunan şiirlerin bir kısmı da çok beğenilerek, çeşitli sebeplerle istinsah edilmiş ve/veya basılmıştır. Hadikatü's-Süeda'nin tenkitli neşri ilk defa şeyma Güngör tarafından 1987'de yapılmış, maktel bu tarihi takip eden yıllarda İran'da da birkaç defa akademik mahiyette yayımlanmıştır. 


XVII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında kaleme alınan maktel sayısı oldukça azalır. Bununla birlikte Tanzimat'tan sonra, hatta günümüzde de edebi veya tarihi amaçla Kerbela olayıyla ilgili eserler yazılmaya devam edilmektedir. 
Bunların önemli kısmında maktel geleneğinin temel özelliklerinin korunduğunu görmekteyiz. 
Hasan İpçi'nin Menâkıb-ı Âl-i Resül (1960); Asım Köksal'nin İslâm Tarihi: Hz.Hüseyin ve Kerbelâ Fdciası (1979), Ziya Şakir'in, Kerbelâ Vakası ve Kerbelâ'nın intikamı (1981) beğenilen eserlerdendir. 


D. Portre m 


Kâmil Büyüker 


Hakikati kelimelere söyleten şair 


(2 -1556) 





u aşufte ve hayran, biçare ve fakir Fuzüli, kendi ahvalinden biraz bahsetmek arzusundadır: Henüz çocuktum. Dünyada 

olup bitenlere ibret gözü ile bakıyordum. Marifetler dilberini kendime sevgili edinmiştim. Bu sevgilim ile sevişirken bazen yaratılışımda gizli olan hararetli ihtiras ve aşk, isüdadımın karşısına şiir sevgisi kapılarını açardı. Fakat ilim ve irfan kazanmaya karşı duyduğum alaka ve gayret beni bundan menederdi. 
Siir hakikaten güzeldir. Lakin insanı ilim kazanmaktan alıkorsa o zaman iş değişir.” 


Kendini yukarıdaki satırda böyle tanıtan klasik edebiyatımızın büyük şairlerinden olan Fuzuli'nin, asıl adı Mehmetb. Süleyman 


Fuzuli der ki: “Еу sevgili olarak geçer. Doğum yeri ve tarihi konusunda net bir bilgiye 


dostum, siirin bir çok alât sahip değiliz. Riyâzi Tezkire'sinde “Çün hâk-i Kerbelâst Fuzüli ve edevata ihtiyacı vardır. makâmmen” mısraı ile başlayan kıt'asına dayanarak Kerbela'da 

doğduğunu söyler. Kendi eserinde ve bazı kaynaklarda da Bu aletler olmadan bir Fuzuli-i Bağdâdi, Mevlana Fuzuli diye anılmıştır. Bir başka kasan'ata baslamak güçtür. yıt da onun Bağdatlı olduğu rivayet edilmiştir. Ancak son yapı- 


lan çalışmalarda Hille'de doğduğu konusunda güvenilir deliller 


Bununla meşgul olan öne sürülmüştür. Yine Fuat Köprülü'nün yaptığı çalışmalar ne- 


ve bu çölü asıp geçen ticesinde eski bir oğuz aşireti olan Bayatllardan olduğu ortaeski şairler; güzel huylu ya çıkmıştır. deyi ak Horai uak ve а Farsça Divanı'nın önsözünde ana dilinin Türkçe olduğunu açıkça 50уsultanların rlayetine lemiştir. Ne derece eğitim aldığı da kaynaklarca meçhuldür. 
mazhar olmuslar, zevk Türkçe Divanı'nın önsözünde küçük yaşta okula başladığını ve sahibi büyükler ile şiirler söylediğini, ancak ilim yolunda olunmadan söylenen şiir-РЕ lerinin bir kıymetinin olmayacağı dolayısıyla ilim tahsili yaptığını düşüp kalkmışlar, cennet öğreniyoruz. 


gibi bahçelerde gezip Fuzuli, bütün ömrünü Hille-Kerbela-Necef-Bağdad arasında çok dolasmıslar (... )” dar bir bölgede geçirmiştir. Türkçe Divanının mukaddimesinde 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bunu şöyle açıklamıştır: “M ense’ ve mebde'im Irâk-ı Arab olup Тататі-і ömrümde gayrı memleketlere seyahat kılmadığıma...” yaşadığı dönemlerde toprakların sürekli savaş, istila v.s. sebeplerle el değişürmesi sonucu Fuzuli'nin de yokluk içinde bir ömür sürdüğünü yine kendi eseri ve kaynaklardan öğreniyoruz. Divan-ı Arabi'deki bir kıtadan Necef'te Hz. 
Ali türbesinde türbedarlık ettiğini anlıyoruz. Aslında derdinin ilim olduğu gelir getirmeyen işlerde çalışmasından anlaşılmaktadır. 


Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferi sonrası Fuzuli'nin padişaha kaside sunduğunu ve kaside- nin içinde “Geldi burc-ı evliydya padişâh-ı патааг” 
(941) mısranın olduğunu görüyoruz. Ayrıca Kanuni'ye iki kaside ile bir terkib-i bend söylemiştir. 
Saraydan Sadrazam Makbul ibrahim Paşa, Kazasker Abdülkadir Çelebi, Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye de kasideler sunarak, Osmanlı devlet adamlarının himayesine girmeye çalışmıştır. Yine çekilen sıkıntılar neticesinde Osmanlı topraklarına yerleşmek düşüncesinde olduğunu Kanuni'nin oğlu Şehzade Beyazıd'a yazdığı mektupta dile geürmiştir. Bağdat'tan Osmanlı topraklarına geçmek niyetinin mısralara yansıyan yönü: 


Fuzüli ister isen izdiydd-ı rütbe-i fazl Diyar-ı Rümı gözet terk-i hâk-i Bağdad et 


Kanuni daha Bağdat'tan ayrılmadan maaş bağlayacağına Söz vermiş ve gündelik 9 akçe maaş bağlanmış ancak Fuzuli bu maaşı azımsayınca biraz ilave yapılsa da, meşhur “şikayetnâme”yi kaleme almaktan da geri durmamıştır. 


Fuzuli, Âli'nin Künhü'l Ahbar ve Kâtip Çelebi'nin Keşfü'z-Zünun adlı eserlerinde “göçdi Fuzüli” tamlamasının gösterdiği 963/1556 tarihi ile Kerbela'da taundan ölmüştür. imam Hüseyin'in Kerbela'da türbesi karşısındaki Abdulmü'min Dede türbesinde metfun bulunduğu sadece rivayetlerle sınırlıdır. 


Fuzuli Şii mezhebindendir. Lakin Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kasidede imam-ı Azam'dan söz etmesi ve Leyla ve Mecnun mesnevisinde Hz. 
Ali yanında öteki halifeleri de övmesi onun Sünni olduğunu göstermek isteyenlerin delilleridir. 


Fuzuli mahlasını peki neden almıştır? O nu da Farsça Divanı'nın önsözünde daha önce kullandığı mahlasların birçok şair tarafından çabucak benimsendiğini bu yüzden birçok karışıklık ortaya çıkacağını düşünerek kimsenin beğenmeyeceği Fuzuli (boş, gereksiz) mahlasını aldığını açıklamıştır. Fakat bu kelimenin aynı zamanda “fazl” kelimesinin çoğulu olduğunu da hemen sözlerine eklemiştir. 
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Edebi kişiliği 

Fuzuli alim bir şairdir. Fuzuli hemen hemen doğrudan hiçbir şairin tesirinde kalmamış ancak birkaç şair bundan müstesnadır. XV. Yüzyıl Azeri şair Habibi, Necati Beğ bunlardan sadece ikisidir. Şair Türkçe Divanı'nın Mukaddimesinde şiir hakkındaki düşüncelerini şu şekilde izah eder: “İlimsiz şiir esası yok divar kimi olur ve esassız divâr gayette bi-itibâr olur.” Sonrasında kendi şiirinden örnekler vererek, gençliğinde aşk şiirleri yazdığını, hatta bunlarla ün kazandığını ancak gençlik hevesiyle yazılan bu şiirlerin uzun ömürlü olmayacağını anladığını, şiirini ilim ve marifetle besleyip, akli ve nakli ilimleri 05- rendiğini anlatır. 


Üç tür taifeden yakınır. Birincisi şiiri yanlış kopya eden kâtipler. İkincisi kötü şiir okuyan “dâvâ-yı ist'dad” sahipleri, üçüncüsü ise kendilerini şair sanan “tab'-ı nâ-mevzünları” ile şiir söylemeye kalkışan “müteşd'ir”ler kendilerini bilmez cahillerdir, der. Der ki: “Ey sevgili dostum, şiirin bir çok alat ve edevata ihtiyacı vardır. Bu aletler olmadan bir san'ata başlamak güçtür. Bununla meşgul olan ve bu çölü aşıp geçen eski şairler; güzel huylu sultanların riayetine mazhar olmuşlar, zevk sahibi büyükler ile düşüp kalkmışlar, cennet gibi bahçelerde gezip dolaşmışlar (... )” 


Fuzuli'nin adından çok söz ettiren en önemli eseri hiç şüphesiz “Su Kasidesi”dir. Üzerine sayısız şerh yazılmıştır. Peygamber aşkının en veciz, en güzel ifadelerinin su ile remzedildiği beyitler şöyle başlar: 


“Saçma ey göz eşkden gönlündeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su” 


(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşı(m)dan su saçma ki bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda etmez.) 


Ayrıca derdi ve ıstırabı olan bir şair olarak Fuzuli der ki: 


“Gönlünde bir derdi bulunmayan, ciğeri yaralı olmayan Insanın şiirinde tat vardır zannetme. Zevk ve safa, huzur ve rahat şiire zevk vermez. Asıl ıstırabın doğurduğu şiir müessir olur.” 


Eserleri 


Fuzuli'nin manzum ve mensur olmak üzere Arapça, Farsça ve Türkçe eserleri mevcuttur. Eserlerinden bazıları, Türkçe Divan, Arapça Divan, Leyla ve Mecnun, Beng ü Bade, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Hadikatü's-Sueda, Farsça Divan, Sakiname, Hüsn ü Aşk, Rind ü Zahid, Matla'ü'l-i'tikad'dır. 








"Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor." 
(Ahzab, 33.) 
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